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OKUYUCU MEKTUPLARI 


Merhaba Ben Gökay 24 yaşındayım, öğrenciyim... Neredeyse yayındığınız her diziyi her diziyi filimi izliyorum. En sevdiğim dizi Desperate Housewives...Önümüzdeki salı sezon finalini yayımlayacağınızı sdöylediniz ama 2. sezon yeni başladı neyin finali bu? Bütün yaz yeni sezonu sabırsızlıkla bekledim. İlk sezonun tüm bölümlerini izlemiştim. Tekrarını tekrar izledim. İkinci sezonu yayınlamayacak mısınız? Yapmayın Desperate Housewives'tan mahrum bırakmayın bizi! Anadolu Hayat sponsor olmayı mı bıraktı, sorun nedir? Para gerekiyorsa benim gibi düşünen çok insan vardır. 
Ya kendi imkanlarımla bile para gönderebilirim... O diziyi izlemem lazım ya yarı yolda bırakmayın bizi... 

gokaydulgertd....com 


Sevgili Gökay, 

Para teklifinizi kabul ediyoruz. Ne kadar gönderebilirsiniz? 

Çok dizi aldık ve doğrusu biraz sıkıştık, ikinci sezona para kalmayınca, birinci sezonu ikiye bölelim idareli olalım dedik ama siz durumu farketmişsiniz. Tabii ki şaka yapıyorum. İkinci sezon Aralık ayında başlıyor. Sizi de, diziyi de yolda bırakmayız ancak uluslararası yayın haklarına uymamız gerekiyor aksi halde bizi yola bile almazlar. Bir ay sonra dizinize kavuşacaksınız. 


ÇA, 


Mem ili yayi 


dergildcnbce.com TEL:0212 335 4035 FAKS: 0212 330 00 50 


Bugün yine her ay olduğu gibi derginizi aldım ve şok oldum. Kasten mi derginizin o sıcaklığını yok ettiniz? 
Bu yeni haliyle derginizin o magazin dergilerinden bi farkı kalmamış. Eğer öyle bir dergi istesek piyasada onlardan dolusuyla var. Lütfen derginizin eski dizaynına dönün İfiyatını 2.5 YTL yapın ama lütfen eski haline getirin). Birde yayın akışını neden derginin dışında verdiniz? Böyle arada kaynıyacak, kaybolacak, üstüne tabak konup heba olacak. Lütfen en azından onu dergi ile birleştirin tekrar. Bu arada Buffy çizgi romanı çok güzeldi, gelecek sayısını heyecan ve sabırsızlıkla 


bekliyorum. 
kral929(d....com 


Sayın Kral529, 

Dergiyi beğenmediğinize üzüldük, ama bu konuda azınlıktasınız. Yayın akışının üstüne tabak konulabileceği endişeniz bizi de telaşlandırdı. 
Üstüne yemek kırıntıları dökülebilir, yağ damlayabilir. Sizin eve tabak altlığı göndersek, pilavı onun üstüne koysanız çünkü Amerikan cilt olunca 


akışı ayrı vermek daha mantıklı oluyor. 
C.A. 


İnsaf yani çatlıyorum burda kaç aydır. Hani nerde 24'ün 
3. sezonu? İnsan en azından ya yayınlamıycas kardeşim bitti bizim için Jack, gidin DVD mividi, netten falan bullun der ya da yok abi yayınlıyacağız ama şu zamanda şöyle diye bilgi verir. İnsaf yani. Ay bir de bugün ocakta ABD'de 5. sezonun başlıyacağını duydum ya kudurdum resmen. Aşkolsun size. 

jalealemld....com 


24 mü? 24 nedir? Jack? 

“Üzerinde çalışıyoruz” desem haklı olarak “Neyine çalışıyorsunuz, adamlar diziyi yapmış, sizin çalışmanıza gerek yok, yayınlasanıza kardeşim” diyeceksiniz ve haklısınız da. Ama biz gerçekten çalışıyoruz. Çok yakında, inşallah. Hayırlısıysa olur. 
Ya da hayırlısı neyse o olsun. Gerçekten çalışıyoruz, çok yakında ayrıntılı bilgi vereceğiz. 


CA 


NESCAFE: CAPPUCCINO şimdi tek içimlik poşetlerde. 


NESCAFE. 


Kahvenin en iyisi 


| Şi A dergilâcnbce.com TEL:0212 335 4035 FAKS: 


Bu güzelim sonbahar aylarında hüzünlenmek için gelmeyen yağmuru beklerken bir de Martin Sulik filmi görünce iyice hüznüm artıyor Iyağmur etkisi) be abicim ya bu filmleri izlerken, hayal ettiğim bir kadın, sarışın mavi gözlü taş mı taş, birgün ben geldim diyor... sonra kayboluyor, iznim bu kadar deyip. Şu filmlerin ya dağıtım hakkını alın, ya derginizden kupon kesip bir dvd kaydedicisi alalım (13 senede. Ya da bu işi yapanlarla anlaşın ne bileyim bişey yapın , hüznümüz bize yetiyor.Sizin filmlerinizi (ustalara saygı ve dünya sineması kuşakları) kopyalayıp satmaları için korsan cd satıcılarını örgütlüyorum. Benim gibileri buna mecbur etmeyin. 

Ahmet Kartal 


Sayın Kartal, 

Size cevap yazdığım günlerde bastıran şu pastırma yazını bir atlatalım, sarı yapraklar - güz yağmurları vb doğal uyarıcılar eşliğinde hüzünlenmek için bol bol vaktiniz olacak. Fakat kadınlarla ilgili beklenti ve hayal kırıklıklarınızı bu kadar yüksek tutarsanız, melankolinin ölçüsünü kaçırabilir, ilkbaharla bile 


453 


0212330 0050 


© geçmeyecek bir depresyonun kucağına düşebilirsiniz. Dünya Sineması 

© kuşağındaki filmlerin korsanı çıkar ve satarsa, sinema sanatına duyulan sevginin kozmosta yaratacağı enerji bir ihtimal sizi iyileştirebilir. (Ustalara Saygı'da yayınlanan filmlerin çoğu, İstanbul'un seçkin korsan flm marketlerinde zaten mevcut) 


a 


1- Coupling'in devamı nerede ? 

2- 24'ün devamı nerede? 

3- The x -files posteri neden yok?! 

4- Without a Trace posterimiz neden yok? 

Bu arada ben nazlı hani şu x-files 

hastası olan bu arada the o.c. den 

ayrılamıyorum. Yeni dergi yapmışız 

hayırlı olsun ...buffy çizgi romanı bir 

harika kardeşim başımda daha fazla 

yazamıyorum şimdilik hoşçakalın..... 

Special watcher nazlı nazli.caliskanld....com 


Sevgili SW Nazlı, 

1- Devamı yok, o kadardı o. 

2- Kasada duruyor. 

3- Verdik ya, 'the truth is out there' diye. 

4- Ben de bilemiyorum valla. 
Kardeşinin gözlerinden öperiz. 


Gr 


artık buffy e standart bir saat verebilir misiniz? saat 12lere kadar beklemek zorunda kalıyoruz.sakıncalıymış gibi saatin 1line attığınız yetmiyomuş gibi bide saat | 2ye kaydırıyorsunuz artık diziyi yarı uykulu vaziyette seyretmek istemiyorum geçen hafta az daha kaçırıyordum 2 haftadır 12de yayınlıyordunuz geçen hafta bi açtım saat 11 de başlamış lütfen bi çözüm bulun. Eskiden herşey, tam zamanında yayınlanırdı şimdi normal kanallardan farkınız kalmamış gibi kafanızın estiği saate atıyosunuz. 

bilalgorcekld....com 
Sayın Görcek, 
Bufiy'nin saatleri, kafamıza öyle estiği için oynamıyor. Aslında hep 23:00'te yayınlamak istiyoruz ama önünde beton gibi 2 Film Birden kuşağı var. Film süreleri dizi değil ki standart olsun. 
Aynı yönetmenin iki filmini peşpeşe ekrana getirelim diyoruz, biri 140 öteki 100 dakika çıksa, zaten reklamsız 240 dakika ediyor. Neyse, bu ay da üzülerek 2 haftayı Buffy'siz geç Cumartesi geceleri, filmlerin sürel 


iz. 5 ve 26 Kasım nedeniyle Buffy 


yok! Çizgi romanı ile idare edelim arak. 


GE 
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SILVER SHADO 


HE NEW FRAGRANCE BY DA 
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Sarışın, soğuk ve İngiliz 


Altın tabancalı adamı tarife gerek yok, çünkü gizli ajan 007 James Bond, dünyanın en meşhur kurmaca karakteri. Yaş, cinsiyet ya da milliyet kısıtlaması tanımıyor. Tahtın son varisi sapsarışın bir aktör, milliyetine gelince, Roger Moore'dan sonra, “resmi” Bond filmlerinde ikinci kez bir İngiliz ile karşı karşıyayız, adı mı; Craig, Daniel Craig... 


ames Bond herkesten meşhur ve esmer... 
Bond'un yaratıcısı lan Fleming onu kitaplarında özellikle From Russia with Love / Rusya'dan Sevgilerle'de çok net bir şekilde tarif etmişti. Sol yanağında, filmlerde varolmayan 7,5 santimlik dikey bir yara izi vardı. Grimavi gözler, bir tutamı alnına düşen kısa, koyu renk saç, “zalim” bir ağız... 


Oysa şimdi sarışın bir Bond'umuz var. Gerçi 


Daniel Craig'in saçlarının çekim sırasında doğal renginde kalıp kalmayacağı belirsiz. Ocak'taki saç, renk ve makyaj çalışmaları sırasında buna karar verilecekmiş. Ne var ki 007'nin tahtının son varisi şu anda sapsarışın bir aktör, milliyetine gelince, Roger Moore'dan sonra, “resmi” 


Bond filmlerinde ikinci kez bir İngiliz ile karşı 


karşıyayız. Diğerleri de İngiliz adalarındandı ger- 


çi, ama İskoç (Sean Connery), Galli (Timothy Dalton) ve İrlandalı'ydılar (Pierce Brosnan). Tek filmle şansını yitiren George Lazenby ise Avustralyalı'ydı. 

Daniel Craig'in hayli soğuk bir görünüşü var. 
Ama belki de hayranları, onun Layer Cake'teki uyuşturucu tüccarı kompozisyonundan etkilenmiştir. Aslında soğuk görünüşünün pek sakıncası da yok çünkü yönetmen Martin Campbell, yeni Bond filmi Casino Royale'in diğerlerinden daha sert, gerçekçi ve karanlık olacağını söyledi. 
1995'te Pierce Brosnan'ın ilk Bond filmi Gol denEye'ı yöneterek 007'nin dünyasına giren Campbell, filmde gizli ajanın harika silahlarıyla özel âletlerine daha az yer verileceğini, karakterlerin ön plana çıkacağını söyledi. Filmde O'nun kendisi de olmayacakmış (Bu noktada, Bond 


Sean Connery 


1962-71 


1969 - George Lazenby 


ge 10 


89 - Timothy Dalton 


1987 


filmlerinin altı yıl önce ölen O'su Desmond Llewelyn'e de bir selam gönderiyoruz). Miss Moneypenny de yok ama, M geri dönüyor. Ancak M'yi yine Dame Judi Dench'in oynayıp oynamayacağı belli değil. Öte yandan, insan ister istemez, aynı niyetle yola çıkan ve lan Fleming kitaplarına en sadık uyarlama olarak nitelendirilen talihsiz On Her Majesty's Secret Service'ı hatırlıyor. Alâtedevatın arka plana itildiği, karakterlerin öne çıktığı, Bond'un âşık olup evlendiği film. Umarız yeni Bond da benzer şekil de hüsrana uğramaz. 

Daniel Craig, mirasın kendisine kaldığını öğrenince hem sevinmiş, hem şaşırmış. Hayatın çetin sınavlarla dolu olduğunu, Bond rolünün de bir aktör için bu çetin sınavlardan birini oluşturduğunu söylüyor. “İnanılmaz bir senar yomuz var, beni ilk cezbeden bu oldu. Senaryoyu okur okumaz, seçim şansım olmadığını anladım. Oynayacaktım.” Craig'e göre Bond, sinema tarihinin muazzam bir ikonu, Martin'le ikisi de mümkün olan en iyi filmi yapacaklar. 

Filmin yapımcılarından Michael G. Wilson (çoğu Bond ilminin hakkını elinde bulundu- 


ran müteveffa Broccoli'nin üvey oğlu), bu rol 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2005- Daniel Craig 


için 200'ü aşkın aktörü denediklerini söyledi. 
Bilindiği gibi aralarında Hugh Jackman, Colin Farrell, Clive Owen, Eric Bana, Ewan MeGregor ve ER'ın Dr. Luka Kovac'ı Goran Visnjic de vardı. Craig'in en yakın iki rakibi ise Owen ile Visnjic oldu. 10 gün süreyle deneme çekimleri yapan Hırvat aktör, Bond rolünü aksanı yüzünden kaybetti. 

Şimdi, “en iyi Bond Kızı” olacak genç bir hanım aranıyor. Craig ise Bond gibi bir Kazanova olmasa da, daha önce Kate Moss'la ilişkisi olan, Layer Cake'i çevirirken Jude Law'un sevgilisi Sienna Miller ile ilgilendiği yolunda hakkında dedikodular çıkan bir aktör. Fırsatı kaçır mayan gazeteciler, hangisinin daha iyi Bond kr- 


zı olacağını sorunca Craig, “Bu konulara gir- 


mem” diye lafı kesmiş. Kötü adamın ise Hintli aktör Gulshan Grover olacağı yolunda söylentiler var. Seçildiği kesinleştikten sonra bir sürat motoruyla yapımcıların düzenlediği basın toplantısına gelen aktör, sakinleşmek için “bir-iki kadeh martini” içtiğini söyleyerek şakalaştı. 
Bond'un ruhuna sadık kalarak karıştırılmamış, sadece çalkalanmış votka martiniler içmiştir 


herhalde. 


Bond Kızları 


Dr. No - Ursula Andress 

From Russia with Love - Daniela Bianchi 

Goldfinger - Honor Blackman Thunderball - Claudine Auger 

You Oniy Live Twice - Mie Hama 

On Her Majesty's Secret Service — Diana Rigg 

Diamonds Are Forever - Jill 

St. John 

Live and Let Die — Jane Seymour 
The Man with the Golden Gun - Britt Ekland 

The Spy Who Loved Me - Barbara VW 
Bach a 
Moonraker — Lois Chiles 

For Your Eyes Only — Caroline 
Bouguet 

Octopussy - Maud Adams 

A Viewtoa Kill - Tanya Roberts 

The Living Daylights — Maryam d'Abo 


Bp 


kayi 
Son Bond 
Denise Richards. 
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License to Kill - Carey Lowell GoldenEye - /zabella Scorupco 
Tomorrow Never Dies —- Michelle Yeoh The World Is Not Enough - Denise Richards 


NEc-e 11 8 


MAGAZİN 


Bazen renklerle oyun oynuyor, kimi zaman saçlarını acayip şekilde kestiriyor ya da takma saç kullanıyorlar. Şöhretlere tek saç stili yetmiyor. 


Her zaman seksi e 
Bu yıl Brad Pitt'in hayatında çok şey değişti -saçı dahil! Yeni filmi için dağınık kesimli siyah saçları ve keçi sakalı var. Yani, temiz yüzlü günleri geride kaldı. Aktör “sırf eğlence olsun diye” saçını platin sarısına boyatınca sabık eşi Jennifer Aniston, “Billy 


Idol aradı,” diye espri yapmıştı. “Saçını geri istiyor.” 


Sakın Brad Pitt sevgilileriyle birlikte saçını da değiştiriyor sanmayın, aslında hepsi rol icabı... 


Aralık 2004 


Haziran 2005 


En iyisi kendi rengi 

“Cinderella Man” için esmer olduktan sonra, kısa süre kızıl saçlarla dolaştı. Renee Zellweger, yeniden sarışın olduğu için heyecanlı. Bahtsız Mayıs düğününden bir ay önce saç rengini açan 36 yaşındaki Renee “Kendime dönmeye hazırdım!” 
diyor. “Koyu renk saçlar da, sarışın olmak gibi, zahmetli iş. 
Daha iki hafta geçmişti ki, dipleri uzamaya başladı...” 


p 20054 
Bridget Jones için kilo alıp veren Renee Zellweger, sonunda hem kendi kilosuna hem de saçına kavuştu. 


Mayıs 2005 
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BlackBerry* 
Bireysel Servisi ile cepten e-posta re internet 


sa'nın bu yeni hizmetiyle; hem cebinize gelen e-postaları kontrol edebilir hem de kolay internet erişimiyle himl ve Wap sayfalarında söri yapabilirsiniz. 


BlackBery 7 100g “ veya BlackBerry 7290” cihazınız — yanınızdayken, bilgisayarınızı cebinizde taşırsınız; çünkü size gönderilen e-postalar anında cebinize - ulaşır Onlari cevaplayabilir, ekli dosyaları açabilir, - bir başkasına gönderebilirsiniz.” 


Bu servisten yararlanan her aboneye birer posta hesabı verilmektedir. (kullanıcıadıDavea.blackberry.com) İsterseniz 10 adede kadar e-posta hesabını da (POP, IMAP dahil) cihazınızda kullanmak üzere tanımlayabilirsiniz. 


Ayrıca cihazınıza ücretsiz yükleyebileceğiniz BlackBerry Messenger ile diğer BlackBerry kullanıcılarıyla toplantılar yapabilir, sohbet edebilirsiniz. 


BlackBerry Bireysel Servisi ile ilgili detaylı bilgi için Avea Müşteri Hizmetleri'ni (444 1 500) arayabilirsiniz. 


* E-posta ayarlarınızda POP erişiminin açılması gibi.bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir. 


BlackBerry 7290 BlackBerry 7100g 


Avea Merkez | 500 
www.avea.com.İr.. 444 


Bil ve BlzcBenye ileğleil ret, sembol ve resimlerin kullanım hakkı sie Eniited'e aittir. 
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Natalie'nin çılgın halleri 


Kafasını kazıttı, sonra uzattı. Natalie Portman, artık eksantrik bir Mohawk'a benziyor! “Saçımla uğraş- 


ktan kurtulmam iyi oldu,” diyor Natalie. Hatta, kendisine sert bir kız havası verdiği için onu bu boyda bile bırakabilirmiş. “Bayıldım bu saça.” 


Ocak 2005 


“Leon”un küçük kızı Natalie 
Portman'ı tanımak 
* zor, çünkü yıllarla birlikte hem kendi büyüdü hem de saç modelini sık 
sık değiştiriyor. Temmuz 2005 


Kirstie yepyeni bir stil peşinde! 
Kirstie Alley, yaklaşık 25 kilo verdikten sonra, şimdi yepyeni bir vücuda sahip. Onun için de saç modelini değiştirmek istiyor. Bir arkadaşına göre Kirstie evinde i yeni saç sülleri deniyormuş. Meçhul dost, “Kirstie, farklı kesimleri ve renkleri olan bir düzineden fazla peruk aldı” diyor: “saçını ne şekle sokması gerektiğine kesinlikle karar vermeden önce, hepsini deniyor.” 


Düşündüğü modellerden biri de, Jessica Simpson'ın sarı dalgalı saçları. 


Bir zamanlar 
Sara Rue'nun saç modeli olan upuzun kırmızı lüleler, 
Kirstie'nin çılgın yanına hitap ediyor. 


Charlize Theron modelinin mavi gözlerini daha da fazla ortaya iy çıkaracağını 
Ğ düşünüyor. 
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Eczacıbası | 42 Georgia Pacific 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Kısacık bir evlilik 


“One Tree Hill"in iki yıldızı Chad Michael Murray ve Sophia Bush evlendikten beş ay sonra sürpriz bir kararla birbirlerinden ayrıldı. 


ne Tree Hill'in 

yıldızları oChad 

Michael Murray 
(24) ile Sophia Bush'un 
(23) karı-koca olduktan sadece beş ay sonra ayrılmaları belki de kaçınılmazdı. 
Dostlarına göre, “Sophia evliliği kutsal gördüğü için evlendi. Ne yazık ki Chad bu görüşte değildi”. İkisi 2003- 
'te, One Tree Hill'i çevirmeye başlayınca tanıştılar. Murray setteki herkesle flört eden biri olduğu halde çok geçme- 


den Santa Monica'da evlendiler. Dizinin kadrosundan Te- Chad Michael Murray ve Sophia Bush ayrıldılar xas Battle, “Hoş bir ilişkileri ama “One Tree Hill“de hâlâ beraberler. 
vardı,” diyor. Birkaç hafta önce aralarının iyi ol o ray ise “Benim için çok zor bir dönem” demiş. 
madığına dair dedikodular çıkınca Bush, “Eli: (o Hiç şaşmayız: ne de olsa ikisi de hâlâ One Tree mizden sadece mutlu olmak ve evde bunlara gül: o Hill'de oynuyor. 

mek geliyor” diye bir açıklamada bulunmuştu. 


Ya şimdi? “Zor ve talihsiz bir durum.” Mur- 


Lara'nın, Jack 
Nicholson'la çıktığından beri ciddi bir flörtü olmamıştı. Otuz yaşındaki James, onun yaşına 
Jack'ten yakın bir sevgili. 


Lararol arkadaşına âşık 


Anlaşılan, Lara Flynn Boyle, Las Vegas'ın kadrosuna katılınca yalnızca yeni bir iş bulmakla kalmadı, aynı zamanda yeni bir sevgili de buldu: dizideki rol arkadaşı James Lesure. Bir d dostu, The Practice'in sabık yıldızı için, N “James çok seksi, Lara da şova katıldığı | $X A 


& 


anda ona tutuldu” diyor. Tanıklara göre ikisi Las Vegas'ın setinde yapışık kardeşler gibi birlikte dolaşıyor. 
Birbirlerinin soyunma odalarına kaçıveriyor, stüdyo arazisinde romantik yürüyüşlere çıkıyorlar. Adı 9 i geçmeyen dosta göre Lara (35) k gerçekten mutlu görünüyor. “James çok V eğlenceli biri, rahat bir insan. Lara onun : yanındayken hep gülücükler dağıtıyor.” 
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Teknoloji ile bir adım önde 


Limitleri zorla. 


Audi A4 


Gücü her koşulda ön ve arka tekerleklere dağıtıp verimli bir şekilde kullanarak yol tutuşunu mükemmelleştiren guattro$; FSI teknolojisi ile turboşarjın dinamikliğini birleştiren Turbo-FSI* gibi üstün Audi teknolojilerinin yanı sıra güçlü motor seçenekleri ve yenilen yüzü ile her açıdan mükemmelliğe ulaşan Audi A4, sınıfının tüm limitlerini zorluyor. 


Aüdi yetkili satıcıları ve modelleri hakkında bilgiyi 0212 335 04 24 Audi info'dan veya www.audi.com.tr'den alabilirsiniz. 
İDLAG Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.'dir. 
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Eva'yı ehlileştirecek mi? 


“Desperate Housewives”taki Gabrielle rolüyle birden şöhrete ulaşan Eva Longoria, bu yüzden özel hayatında bazı sorunlarla karşı karşıya... 


esperate Housewives'ın Gabrielle Solis'i 

Eva Longoria (30), basketbol yıldızı Tony 

Parker'ın (23) onu ehlileştiren, vahşi yanlarını kontrol altına alan kişi olduğunu söylüyor. 
Öte yandan da, Mario Lopez ve Jeremy Piven gibi Hollywood yakışıklılarıyla yemeğe çıkıyor. Acaba söylediklerine mi inanmalı, yaptıklarına mı? Discovery kanallarında Dr. Joy Browne Show adlı bir programı olan Psikolog Dr. Joy Browne, “Birden şöhret olmak, Eva'da birbirine zıt duygular uyandırdı” diyor. “Hem birileriyle çıkmayı istiyor, hem de hayatında değer verdiği tek bir kişinin olması: nı.” Tabii, Tony Parker Texas'ta kalır yada NBA sezonunda deplasmana giderken, Eva'nın baştan 


çıkarıcı şehir Los Angeles'ta oturduğunu da unut mamak gerek. Dr. Joy Browne'a göre, genç bir profesyonel sporcunun insanın hayatında denge unsuru oluşturma ihtimali çok zayıf. 


Kısa süre önce İstanbul'a gelen basketbol yıldızı Tony Parker ile ilişkisi de Eva Longoria'nın ani şöhretle sarsılan hayatına istikrar getiremedi. 


Ashton “Öteki Baba” 


Demi'ye sırılsıklam âşık olan Ashton ona “öteki babam” diyen üç üvey kızı Rumer, Scout ve Tallulah'ı da yere göğe koyamıyor. 


eçen ay Ashton Kutcher ile Demi Moo- 


re'un Hollywood'un en âşık çifti seçil 

diğini duyurmuştuk. Şimdi ise hem âşıklar, hem de evli. Birlikte banyo yapmayı, sonra anadan doğma TV izlemeyi de seviyorlarmış diye duyduk. Ancak bu ilişkiden en hoşnut olan kişiler, Demi 
Moore ile Bruce Willis'in üç kı- koruyuculuğunu da üstlenmiş. “Ben zı Rumer, Scout ve Tallulah. ve Bruce varken” diyor, “kimse ko-Üç kız, Ashton'ın en büyük 


hayranı. O da kızlara bayılı- 


lay kolay yanlarına yaklaşamaz.” 
>| Bruce Willis de durumdan mem: 
yor, bu zahmetsiz babalığı alıp nun görünüyor. “Ashton'la ikimiz kabullenmiş durumda. Ona sahiden iyi dost olduk” diyor. “Ben- 
“Öteki Babam” diyen kızların 


ce harika biri.” 


Bruce Willis'in üç kızı da yeni babaları Ashton Kutcher'ı ç 
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Kolay Uçuş Kılavuzu PEGASUS 


— — AIRLINES 


- 4440737 Pegasus Bilet Hattı aranır, kolayca e-bilet alınır. 
- fiypgs.com adresine girilir, kolayca e-bilet alınır. 


- Arabaya, taksiye ya da Pegasus servis otobüsüne atlanır, trafiğe takılmadan kolayca İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'na ulaşılır. i © m > 


pi ANTALYA, 
Üdetsiz otoparka gidilir, araç rahatça park edilir. 
- Havaalanı girişinde ve check-in kontuarlarında 


kuyruk kullanılmaz. ADA N A 
İç hatlardaki en genç filoyla (yaş ortalaması 6.1) AN K A R A 


sorunsuz uçulur. 


- 55 YTL'den başlayan fiyatlar, uçmayı çok daha a ANTA LYA 


kolaylaştırır. 


Uçaklar tm vaktinde kalkar, gecikme yapılmaz. — | STA N B U L - İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan rahatça üm TR ABZO N 


uçulur. 


Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Trabzon ve VAN Van'a kolayca ulaşılır. 


PEGASYS Eman kolay Ya 


A A A MAN MM MR Mk mk ii 


WWW.VW.COM.İT 
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Golf Plus. 


Dünyanız genişse otomobiliniz de öyle olmalı. 


Bazıları hayatı daha dolu yaşıyor, haliyle daha çok yere ihtiyaçları oluyor. Biz de onlara Golf ailesinin 

en yeni üyesi Golf Plus'ı öneriyoruz. Golf Plus, dinamik tasarımının yanı sıra geniş bir iç hacim sunuyor. 
Ayrıca, koltukları da daha yüksek. Arka koltukları 16 cm'ye kadar ileri kaydırılabiliyor. Dilerseniz koltukları yatırıp neredeyse bagajla aynı hizaya getirebiliyorsunuz. Bu sayede, yolculuğa çıkarken istediğiniz her şeyi yanınıza alabiliyorsunuz. Üstelik, Golf Plus'ta sayısı 43'e (yazıyla kırk üç!) varan eşya sabitleme ve saklama gözü de bulunuyor. Onun geniş mi geniş dünyasıyla tanışmanız için sizi Volkswagen Yetkili Satıcılarına 


bekliyoruz. 


DOĞUŞ OTOMOTİV GOLF PLUS DANIŞMA HATTI: 0212 335 04 09 


Otomobil aşkına 


dina Turgul DPB 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i Beyoğlu'nda bir Carnivale ortamı 


öyle be falcı, çekinmel!... 


“Emre geri geldi!” Emre de kim? Kafenin girişine Kocaman harflerle yazarak dönüşünü müjdelediklerine göre mühim bir arKadaş olmalı. 
Acaba nereye gitmişti, niye gitmişti ve şimdi ne olmuştu da dönmüştü? 
Belki de her şey Emre'nin yaptığı işe yaraşır bir şekilde gizem yüklüydü. 
Bu yüzden hiç ama hiç bilemiyorduk. Ama Emre, eğer istersek, bizim hakkımızdaki her şeyi bilebilirdi. En azından büyük bir bölümünü... 
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için...” Alpay var, Onur var, bir de Emre... Hangisi en iyiyse o gelsin! “Biz fal işine bakmıyoruz, servisteyiz sadece, siz söyleyeceksiniz.” İyi ama bu bizim ilk tecrübemiz olacak. Henüz alışamadık ki ortama, içeridekiler kadar rahat değiliz, rahat olmaya çalışarak, “sadece kahve” demek gibi bir saçma harekete giriliyor. İlk mekânda sadece gözlemle yetinmek en iyisi belki de. 

Lakin şirket ikramı fal, baktırmasanız bile he sap pusulasına gayet net biçimde yansıyor. Bir fincan sade Türk kahvesinin fiyatı 5.50 YTL. 
Gün içinde daha çok kafe gezip, fincan fincan kahve içtikçe anlaşılacak ki, bu ucuzuymuş. Kahvenin 7 YIL'ye kadar çıktığı yerler de varmış. 

Her şeyin ilk detasının zor olduğu bu araştırmada da ispatlanıyor. Bir kere garsona “kahve falı baktırmak istiyorum” cümlesini kurunca, arkası çorap söküğü gibi geliyor. Bir kafeden digerine geçip, üst üste kahve fincanlarını yudumlayıp, falcının anlattıklarını dinlemek gayet basit geliyor artık. Tek sorun, üçüncü kahveden sonra ağızda gittikçe artan acı bir tad birikmesi, kan basıncınınsa yükselmekte ol duğunu an be an hissettirmeye baş- 


laması. 

Falcıların söyledikleri mi? 
Aldıkları cevaplara göre değişik senaryoları var 
hayatımız hakkında. 10 
yıllık evlilikten yeni ayrıl mışsak eğer, “o insan” 
çok sevmesine karşın, “biz 


tedirgin ediyor sizi ama, önümüzdeki üç ay yıldızınız yüksek, eliniz rahatlayacak.” İyi ama benim işlerim şahane, paraya para demiyorum, desek ne der acaba? Ama zengin adamın burada işi ne belki de! 

“Nerede çalışıyordunuz, kalabalık bir yerde sanki?” Evet, bir şirketteyim. “Tamam, burada görünüyor zaten, bakın.” Nereye bakayım, hem fincanı gösterir gibi yapıp hemen çektin... 
“İşinizde hak ettiğiniz yerde olmadığınızı düşünüyorsunuz. Hayal kırıklıklarınız var. Sizden daha aşağıda olması gerekenler, sizin üstünüze geçmiş, bu da sizde güvensizlik yaratmış. Ama bunu aşacaksınız. Bir değişiklik olacak işinizde. Bakın bir masadan diğerine gidiyorsunuz. Tam şurada,yani terfi edeceksiniz.” Sorulara cevap verdiğinizde, söylediğini ilgiyle karşıladığınızı hissettirdiğinizde, mimikle ya da başınızla onayladığınızda, bir şey yakaladığını hissediveriyorlar tüm o doğaüstü yetenekleriyle. Ama eğer poker suratlı olmayı becerip, hep aynı boş bakışla dinleyebilirseniz, aynı cümleler tekrarlanmaya başlıyor. Ancak itiraf etmek gerek, araların- 

dan özellikle bir tanesi, birbiri ardına R çok mahrem konulara temas et- 
: e. meyi başarınca, insan etkilen- 
Pp miyor da değil. 
j Kahveden kan çanağına 
R dönmüş gözler, artık kahve falı yerine tarota geçmeyi zaruri kılıyor. Önünüze serilen kartlardan yedi tane çekiyorsunuz. Sonra hayatınız bir 


biraz uyumsuzduk zaten, aslın- — 


“İşinizde hak ettiğiniz yerde olmadığınızı düşünüyorsunuz. Hayal kırıklıklarınız var. 


Sizden aşağıda olması gerekenler, üstünüze geçmiş, bu da sizde güvensizlik yaratmış.” 


da iyi oldu”, hem zaten “çok yakında yeni biri girecek hayatımıza”. Mutlu bir birlikteliğimiz oldu: ğu durumlardaysa, önümüzdeki aylarda ufak tefek sallantılar geçirsek de genel olarak uzun yıl lar mutlu olacağız. Bitmiş bir ilişkimiz var ve bir süredir yalnızsak, kalbimizin kırık olması bizi yeni aşklar yaşamaktan alıkoymamalı, etrafımızda bizimle ilgilenenler var, onları fark etmeliyiz! İş hayatımızsa bambaşka bir muamma. 
“Mesleğiniz neydi?” Serbest... “İşleriniz biraz 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anda dökülüveriyor masaya: “Güvensizlik yaşıyorsunuz. Oysa başlamak bitirmenin yarısı. Kafanızdakileri gerçekleştirmek için biraz cesaretli davranmanızı istiyorum.” Hay hay, sizi mi kıracağız! “Üç tane soru sorma hakkınız var, birinci- yi alayım, neyi merak ediyorsunuz.” Ne zaman öleceğim? “Böyle sorulara cevap veremiyoruz, herkesin bir zamanı vardır, o zaman ölür. Mesela iş hayatınızı sorun.” Ama onu zaten konuş tuk. Olsun bir daha konuşalım. “İş yerinde sizi 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Belli ki yıldızımız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Varsa yoksa, terfi etmek, yeni bir aşk bulmak, işyerinde bizi çekemeyenlere haddini bildirmek... 


çekemeyen biri var. Yıldızınız düşmüş bugünler. 
de, ama onu yükseltmek elinizde. İnanırsanız başarılı olacaksınız. Çünkü bakın, en iyimser kartı çektiniz. Yıldızınız yükselme eğiliminde ve sizi etkileyecek.” 

Belli ki yıldızımız hiçbir şeyi değiştirmeyecek. 
Varsa yoksa, terfi etmek, yeni bir aşk bulmak, işyerinde bizi çekemeyenlere haddini bildirmek... 
Şöyle bir yıldız mevcut değil mi, baştan sona hayatımızı değiştirecek? Ya da değişik bir falcı? “Sizi yaşlanmış görüyorum, hayatınız olup olmayacağını merak ettiğiniz abuk sabuk şeylerin peşinde geçmiş, ölmeyi bekliyorsunuz. Yol yakınken, yeni bir hayata başlayın” diyecek... 

Kafeden çıkıp da “falcılar sokağı”nda yürüme- ye başlayınca hayatı bir tuhaf algılıyor insan. 
Carnivale'ın tarotçu kızı gibisini bulmak mümkün olmadı maalesef. Dizide Amerika'nın ekonomik bunalım yıllarının işsizleri, göçmenleri arka planda geçip duruyorlardı. Bir de o bitmek bilmeyen toz fırtınası. İstanbul'daysa kışın geldi- 


ğini haber veren yağmurlu, serin bir gün var. 
Köşe başında iki ayyaş plastik bardakta kırmızı şarap içiyor. Yaşlı bir kadın kağıt mendil satmaya çalışıyor. Diğer tarafta koltuk değnekli bir dilenci. Zihnimizdeyse günün havasına uygun bir şarkı dönüyor, Hakkı “baba Bulut'tan Falcı: “Bir falcı bularak açtım ellerimi / Avuçlarıma bakıp bakıp / Boynunu büktü / Söyle be falcı / çekinme dedim / biliyorsun zaten, dedi / Bahtn kara senin, belli / Yazmış bunu mevlam sana / Değiştirilemez hiçbir yönü...” 


DÖRT BİR YANIM “FAL - KAFE” 

Kahve ve tarot falı bakılan kafe açma fikri son iki yılda öyle bir yaygın hal aldı ki, bu konuda yapılan haberlere bakılırsa bugün sadece Taksim civarında 15Ö'nin, Kadıköy ve Nişantaşı'ndaysa toplam 50'nin üzerinde bu tarz kafe var. Bir müşteri grubu neredeyse tüm bu kafelere gidiyor ve bazılarında çalışan falcılar, bu müşteri kitlesi içinde ismiyle, cismiyle küçük çaplı bir şöhret sahibi durumunda. Yasal sebeplerle 

para karşılığı fal bakılamıyor, bu sebep- le kafe kapılarına özellikle yazılan “ücretsiz kahve falı” ibareleri bu engelin önüne geçebilmek için. Fal baktırmak ücretsiz, ancak bir fincan kahvenin fiyatı 
DIL ile 15 YEL 


arasında değişiyor. 


Ambilight yokken. 


Sıradan televizyonlarla vedalaşın. 
&mbilight teknolojili Philips Flat TV. Zamanda geçmişe yolculuğun 


sek bir anlamı yok, dolayısıyla dünyanın ilk ve tek Ambilight özelliğine 


rinizi kapatamayacaksınız. Kapatamayacaksınız çünkü daha önce 


zşadığınız hiçbir deneyime benzemiyor. Ambilight özelliği televizyon 


ia | | İ. 
skranındaki rengiyle odanızı aydınlatacak ve göz dolduracak. Philips'ten DH li LI p$ “mb el t TV - televi vrimind ine i ii bilight teknolojili Flat TV - televizyon evriminde gelinen son nokta, sehse simplicity 


www.philips.com/simplicity o Ücretsiz Danışma Hattı: 0800 261 33 02 
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Carnivale'nin tarotçusu gibi görünen Sofie aslında Sadece bir aracı: Sofie'yisfelç geçirmeden önce psişik gücüyle ünlü annesi Apollonia yö 


Tarot falı baktırmak için de yine normalden daha pahalı bir içecek almaniz gerekiyor. 

Şu anki mevcut kanunlar uyarınca para karşılığı falcılık ve büyücülük yapmanın, suçunuz mahkemece sabit bulunduğu takdirde, cezası 100 
YTL. Sonuçta hiç de azımsanmayacak bir müşteri kitlesinin fal baktırmak için sıraya girdiği düşünüldüdünde bu hiç de göze alınmayacak bir ceza değil. Ayrıca kafeler yoğunluk sebebiyle kadrolarını geniş tutmayı hedeflerken çalıştırmak için falcı bulmakta da zorlanıyorlar. Beyoğlu'nun birçok sokağında duvarlarda “Falcı tarotçu aranıyor” ilanları asılı. 
Bu arada Melekler Kahvesi gibi en bilinen kafelerin artık internet sayfaları da var. 15 bin üyesi olan sitenin içerisinde geniş bir müşteri fotoğraf kataloğu da bulunuyor. (Www.meleklerkahvesi.com) 


GİZEMLİ KARTLAR: TAROT 

Tarot falının kökeni hakkında bugün çok fazla bilgi mevcut değil. Genelde kabul gören fikir, ilk tarot fal larının Hindistan ya da Çin tarafla 


rında çizildiği ve kullanılmaya başladığı. Asya'yı 


aşarak Anadolu üzerinden Avrupa'ya geçişini ise göçmen Çingene grupların gerçekleştirdiği düşünülüyor. Bugün dünya üzerinde tarot falını inanarak uygulayan milyonlarca insan var. Özellikle internetin yaygınlaşması sonucu birbirleriyle ilişkiye geçiyor, sanal alemde kart açabiliyorlar. 

Tarot için genellikle bugün 78 kartlık deste kullanılıyor. Desteyi oluşturan kartlar ikiye ayrılıyor. 22 kart “büyük arkana” olarak adlandırılır. 
ken, geriye kalan 56 karta “küçük arkana” deniyor. Büyük arkana kartları gelecekte yaşanacak çok özel, sürpriz, falı bakılan için büyük anlamı TAROT VE FAL SEVEN BUNLARI DA SEVER 


lendiriyor. 


olabilecek olayları simgelerken, küçük arkana kartlarıyla günlük yaşamda olabilecek daha sıradan olaylar yorumlanıyor. Büyük arkana kartları aynı zamanda kişisel karakter tahlilinde de kullanılıyor. Tarot falının olacakları öğrenmek ya da belli bir konuda ne yapılması gerektiğine karar vermek için değil, doğru kararları alabilmek için veri toplamak amacıyla bakılması, yine tavsiye edilenler arasında. 


Serkan Seymen 


“Kullanılan görseller Omega Yayınları tarafından basılan Osho Zen Tarot destesinin görselleridir. Say Yayınları ve Osho International'ın izniyle kullanılmaktadır.” 


>> Osho Zen Tarot Music for Tarot Reading, Various b» A'dan Z'ye Fallar Ansiklopedisi, Aysel Yeşilyurt, Gün Yayıncılık, 572 sayfa 


b> Artists, New Earth Records 
> Tarot & Astrology, Winstar Home Entertainment b» Zen Ruhunda Tarot, Osho, Omega Yayınları, 232 sayfa 


gi 28 cnc. e 


b- Kahve Falı, Jasmine, New Age Yayınları, 161 sayfa 


ğal haliyle gyenler için 


dan.com * 3 70 
om.tr 6 860 314.60 
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GILMÖRE GİRLS 


Üniversiteli 


09 e 


öğrenci 


Çocukluğundan beri yaşından küçük rolleri canlandıran “Gilmore Giris”ün Jess'i Milo Ventimiglia, bu gidişle rolün uzmanı olarak “üniversite öğrencisi” rolüyle otuzundan sonra Oscar kazanan ilk oyuncu olacak... 


u sıralar Gilmore Girls hayranları, Rorn/nin aklını çelen kasabanın yeni üyesi “kötü çocuk” Jess'e kızıp kızmamak arasında gidip geliyor. Jess'le ikin ci sezonda, annesinin adam olsun diye onu amcası Luke'un yanına Stars Hollow'a göndermesiyle tanışmıştık. Herkesin fark ettiği gibi Jess ile Rory arasında gözle görülür bir elektrik var. Bunun ilk akla gelen açıklaması tabii ki bu rolleri canlandıran genç aktörlerin iyi birer oyuncu olmaları, ki buda gerçek. Ama ikinci neden de pek göz ardı edilebilecek gibi değil. Bu elektrik enerjisini gerçek hayattan alıyor. Jess ve Rory'i canlandıran Alexis Bledel ve Milo Ventişmilia gerçek hayatta sevgililer. Milo'nun diziye katılmasından kısa süre sonra başlayan birliktelikleri hâlâ devam ediyor. Senaryonun gidişatı mı ilişkilerinin başlamasına yardımcı oldu, yoksa onların ilişkileri mi dizinin gidişatını etkiledi bilinmiyor, çünkü ikisi de tüm ısrarlara rağmen birliktelikleri hakkında yorum yapmıyorlar. 
CNBCe izleyicileri Ventimiglia'nın okul draması Boston Public'te bir başka sorunlu genci canlandırdığını hatırlarlar. Onu, lisedeki uyuşturucu alışverişinin kaynağını bulmakla: görevlendirilen, öğrenci kimliğindeki gizli narkotik memuru Jake Provesserio rolünde izlemiştik. Ventimiglia'nın kaderi de aslında canlandırdığı Jake karakterinden pek farklı değil. Onun payına düşen karakterler de hep öğrenci kimlikleri oluyor. 
Aslında Ventimiglia'nın bu duruma alışık olduğu da söylenebilir. Gilmore Girls çekilirken 26 


yaşında olan aktörden 17 yaşında liseye giden 


GILMORE GIRLS SEVEN BUNLARI DA SEVER 


DVD / CD / İNTERNET 

Roseanne, Anchor Bay Entertainment Super Hits Bangles, Sony Müzik www.alexisbledelfan.com 


KİTAP 


bir genci canlandırması istenmişti. Daha önce de Opposite Sex adlı gençlik dizisinin başrölün- de birlise öğrencisini canlandırmıştı. 

Menajeri, oyunculuğa başladığından beri sekiz yıl yaşlandığını, ama televizyonda canlandırdığı karakterlerin bu süre içinde ancak iki-üç yaş büyüdüğünü söyleyerek dalga geçiyormuş. Kendisi bunu karakterine farklı boyutlar katmak için bir fırsat olarak görse de her an bu durumdan sıkılabilir. Yaşıtları Büyük İskender'i canlandırır. 
ken, o Gilmore Girls'ten sonra bulunduğu beş yapımda da 22 yaşın üstüne sıçrayamadı. Başrolünde oynadığı The Dirty Deeds'te mezun olmadan önce tamamlaması gereken 10 görevi olan bir lise öğrencisini canlandırdı. Warner Bros'un son dizisi The Bedford Diaries'te ise kız arkadaşı intihar etmeye teşebbüs ettikten sonra hayatı- 


ni toparlamaya çalışan eski alkolik, üniversite 


-öğrencisi rölünü daha uzun bir süre oynayacak. 


Ventigmilia'nın sabretmesinin nedeni oynadığı yapımların kalitesi olsa gerek. Çünkü böylelik: le henüz sekiz yaşındayken kendine verdiği Oscar kazanma sözünü tutacağına inanıyor. İlk rolünü 12 yaşında lisedeyken oynayan aktörün başına o zaman da aynı şey gelmiş; ondan beş yaşında bir çocuğu canlandırması istenmiş. O sıralar sadece sekiz yaşlarında gösteren Ventigmilia için bu sorun olmamış. Bugün 28 yaşında olan Milo Ventimiglia sorunlu genç rollerini almaya devam ederse çocukluk hayali gerçekleşeceğe benziyor. Bu rolün uzmanı olarak üniversite öğrencisi rolüyle otuzundan sonra Oscar kazanan 


ilk oyuncu o olabilir, kimbilir! 


Moby Dick, Herman Melville, Yapı Kredi Yayınları, 736 sayfa Madame Bovary, Gustave Flaubert, Can Yayınları, 336 sayfa Sylvia Plath'ın Günceleri, Sylvia Plath, Oğlak Yayıncılık, 438 sayfa 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WITHOUT A TRACE 


Çocuklar 


bulundu 


“Without a Trace”de her bölümünün ardından yayınlanan kayıp dosyaları diziyi gerçek hayata taşıdı. Ve sonunda bir ipucundan yararlanan FBI yetkilileri, sekiz ve yedi yaşındaki iki kardeşi New York'ta buldu. 


undan üç yıl önce Without a Trace'in yapımcı şirketi CBS, her haf ta, FBL'ın elindeki kayıp dosyaların- dan birini yayınlamayı kabul etti. 
Anlaşmaya sadık kalan CBS, her bölümün ardından Federal Soruşturma Bürosu'nun bir kayıp dosyasını belki izleyicilerinden biri yardımcı olabilir umuduyla yayına koydu. 
Dosyada bir fotoğraf ve kayıp kişi hakkında tanımlayıcı bilgiler vardı. İzleyicilerden, eğer söz konusu kişiyi gördülerse ya da davaya ilişkin herhangi bir bilgileri varsa, en yakındaki FBI bürosunu haberdar etmeleri isteniyordu. 


Miz 32 cnec-e 


O sıralar dizinin yıldızı Anthony LaPaglia, “Bunlar sayesinde bir gün birisi bulunursa, gerçekten mutlu olacağım,” demişti. Malum kendisi dizideki FBI Kayıp Kişiler Ekibi'nin başı ve gerçek kurbanların acılarını yüreğinde hissetmesi ve onlar için böyle bir dilekte bulunması da çok doğal. Üstelik, dileği de yerine geldi. 
Geçen yıl, Without a Trace'in bir bölümünün sonunda, Nicholas Antonio Candela'nın dosyası yayınlandı. Bir izleyicinin sağladığı ipucundan yararlanarak, FBI hem sekiz yaşındaki Nicholas Antonio'yu, hem de onunla birlikte kaçırılan yedi yaşındaki kız kardeşi Gio Annah'yı Tuckahoo, New York'ta buldu. FBI yetkilileri, çocukları anneleri Marcia Rose Marie Candela'nın kaçırdığını söyledi. Mahkeme ikisinin de tam velayetini babalarına, yani Marcia Rose'nin eski kocasına vermiş, kadın da Oklahoma'da bulunan çocuklarını kaçırmıştı. Çocuklar bulundu, anneleri tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Without a Trace, türlü türlü insanın; erkeğin, kadının, gencin, yaşlının, karaderilinin, beyazın, zenginin, yoksulun ortadan kayboluşu üzerine kurulu. Her seferinde kayıp kişiyle onun hayatı, soruşturmanın odak noktasını oluşturuyor. 
Ekip, onların kaybolmalarından önce neler yaptığını kılı kırk yararak izliyor. 
Without a Trace hiçbir zaman soğuk, bilimsel bir dizi olmadı. Soruşturma yönte- mi nasıl psikolojikse, o da ruhlara hitap etü. Hatta ekip, bazı kurbanları yakınlarıymışcasına benimsedi. Herhalde izleyicilerin dizinin kurmaca karakterlerini olduğu gibi, gerçek kayıpları da benimse- 


mesinin altında bu gerçek yatıyor. 


Sansui PVR kaydetsin, herkes istediğini seyretsin. 


#JSANSUI 


En ileri teknoloji ürünü Sansui PVR ile TV yayın akışını kendinize göre düzenleyin. 


Aynı anda yayınlanan programlardan birini izle, diğerini kaydet. 


Program sırasında evde olamayacaksan, program saatine göre ayarla ve kaydet, istediğin zaman seyret. 


Programı dilediğin an durdur, daha sonra kaldığın yerden izlemeye devam et. 


Digicom güvencesiyle Türkiye genelinde Digicom Yetkili Satıcıları'nda... 


DISIÇM £7 SANSUI 
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Arkadaşlar gitti, aile geldi 


“Friends” dizisindeyken, Joey'in beş can dostu vardı ama artık onları geride bıraktı, aktörlük mesleğini ciddiye almak için Los Angeles'a yerleşti. Arkadaşlarının yerini de ailesi aldı: Ablası Gina ile yeğeni Michael. 


ribbiani ailesi, kız evlattan yana şanslı. (o biani, Joey'in şu anda en yakın olduğu ablası. 
Gerçi Friends'de Joey'in kızkardeşlerinin Oo Daha 16 yaşındayken bir oğlu olmuş, şimdi oğsayısının altı mı yoksa yedi mi olduğunu Olan 20'sine vardığına göre, o da 36 yaşında. 
pek anlayamamıştık ama, Joey'de bu nokta açık: (o Hollywood modasına uyarak göğüslerini üç boy lığa kavuştu, yedi kız kardeşin adları bir daha (o büyütmüş ve sergilemekten de kaçınmıyor. Jotekrarlandı: Gina, Dina, Mary Angela, Mary o ey'in yeğeni Michael ise bir füze bilimci... Anne-Theresa, Cookie, Veronica ve Tina. Gina Irib- sinin evinden ayrılıp özgürlüğünü ilan etmek istediği halde, uzun süre bunu gerçekleştire- 


memiş, çünkü kira verecek parası yokmuş. 
Ama Joey, California'ya taşınınca, Michael da onun yanına taşındı. 
Michael Tribbiani yani Paulo 
Costanzo, 27 yaşında Kanadalı bir aktör. Annesini oynayan Drea De Matteo'dan yalnızca beş yaş küçük. İlk filmi, büyük gişe yapan 
Road Trip'ti; daha sonra da 40 
Days and 40 Nights, Scorched ve 
Josie and the Pussycats'te de oynamasını engellemedi. Televizyon ve sinemanın yanı sıra j sahneye de çıkıyor. 
Drea de Matteo'yu ise beş yıl oynadığı The Sopranos'ta, Christopher Moltisanti'nin 
(ödüllü Michael İmperioli) sadık nişanlısı Adriana la Cerva olarak tanıyıp sevmiştik. Aktris 
John Carpenter'in aynı adlı 1976 
yapımı filminin devam filmi olan ve bu yılın başında gösterime giren Assault on Precinct 13'te de önemli bir il rol oynadı. Sahneye de çıkıyor. East Village'da da çok şık bir butiği var. 
Oyun yazarı annesi Donna de Mat teo ile birlikte, sürekli olarak yeni yazarlar ve projeler arıyor. Yani burada da bir aile durumu söz konusu. 


Aİ 4 
— SEZON FİNALİ 
28 KASIM 


Anti-stress 


Stresten arınmaya, rahatlamaya ve sakinleşmeye yardımcı. Sarı Kantaron ve Lavanta Çiçeği gibi 8 farklı bitkinin dengeli karışımı: Lipton Huzur. 


İçindekiler: Melisa, Sarı Kantaron, Nane, Rezene, Rooibos, Lavanta Çiçeği, Gül Yaprakları, 


Centiyan 


Dr. Ender Saraç tarafından öneriliyor. 


an DAİ 


TWO AND A HALF MEN 
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Bir şans daha... 


Charlie Sheen'in karısı Denise Richards, bu ay yayınlanacak bölümde gerçek hayatta olduğu gibi ona bir şans daha veren eski sevgili rolünde. 


eçtiğimiz Marttan beri Charlie 
Sheen ve Denise Richards çifti hakkında söylentiler bitmiyor. 
Bir gün boşanıyor, ertesi gün aralarındaki anlaşmazlığın çözülemeyecek bir şey olmadığını söylüyorlar. Ne oldu da bu örnek çift ikinci çocuklarının doğumuna üç ay kala ayrılma kararı aldı, kimse bilmiyor. 

Denise Richards “uzlaşılamayan farklılıklar” nedeniyle mahkemeye başvurduğunda, herkesin aklına ilk gelen Charlie'nin yine eski “yaramaz” günlerine döndüğü olmuştu. 1987'de Platoon ile gelen ani şöhretin etkisiyle kendini dağıtan Sheen'in adı uyuşturucu, alkol ve sıkça değiştir diği sevgilileriyle anılır olmuştu. Hatta bir keresinde Maxim dergisine beş binden fazla kadınla birlikte olduğunu bile söylemiş ve Sheen'in kariyeri o dönem büyük bir darbe almıştı. 

Charlie Sheen ilk olarak rehabilitasyon merkezinde tedavi olup bağımlılıkların- dan kurtuldu. Bu hareketi de şov dünyasının ona bir şans daha vermesine neden oldu. Michael |. Fox Spin City'den ayrılınca şansı yaver giden Sheen, oradaki başrolü aldı. Dizinin yapımcısı, onun tamamen değiştiğiyle ilgili demeçler verdi. | Sonra da onu asıl yola getirecek olan kişiyle, 2000 yılında bağımsız film Good Advice'ın çekimleri sırasında Denise Richards'la tanıştı. Richards da Sheen'in geçmiş ilişkilerinde sergilediği olumsuz davranışlara rağmen ona bir şans verdi ve evlendiler. Ama Richards yine de ted- biri elden bırakmamış, Sheen'e tarafların birbirlerini aldatması durumunda dört milyon dolar para cezası ödeyeceklerini 


enise Richards 


YE 36 cnace 


kabul eden bir anlaşma imzalatmıştı. Çift ayrıl ma kararlarının nedeninin sadakatsizlik olmadığını ısrarla belirtse de, durum çok ciddi olmalı ki, Richards eşinin ikinci çocuklarının doğumu: na gelmesini bile yasaklamıştı. Ama sonra her şey tatlıya bağlanmış olsa gerek, onlar yeniden ilk zamanlardaki mutlu günlerine döndüler. 
İşte Two and a Half Men'in Kasım ayında CNBC-e'de yayımlanacak ilk bölümü, çiftin o mutlu günlerinden kalma. Denise Richards, Yes, Monsiuer adlı bölümde çapkın müzisyen Charlie'yi evliliği düşündürecek kadar etkileyen eski kız arkadaşı Lisa rolünde konuk oluyor. 
Charlie, Lisa'nın kocasından ayrıldığını ve bir çocuğu olduğunu öğreniyor. Bunun üzerine bir türlü unutamadığı sevgilisini tavlama çalışmala- 


rına girişiyor. Dizide Lisa'nın kucağında tuttuğu bebek de çiftin ilk çocukları Sam Sheen. 
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CHEERS 


Herkesin adınızı bildiği yer... 


Herkes aşina, herkes orada kendini evinde hissediyor. 
“Cheers”in mekânı üzerine küçük hatırlatmalar... 


m 


heers, Boston'da sevimli bir barın adı. 
İçindeki çekimler set işi, ama dış çekimlerde görülen bar, hani o Gary Port noy, in Where Everybody Knows Your Name / 


Herkesin Adınızı Bildiği Yer'i söylerken gördü: 


gümüz bar, Boston'da 1969'da açılan Bull”&” 


“Finch Pub. Rivayete göre, dizinin yapımcı ve senaristleri Charles kardeşlerden Glen, barın sahibi Tom Kershaw'a Bull & Finch Pub'ın fotoğrafını kullanmak için bir dolar teklif etmiş. Kershaw o gün bugün €heerssöteberisi satarak mil yonlarğa dolar kazaadı. Şans kapıyı çalınca me- 
. “ 
M3 38 cases 


a 


mesi 


selesi... Şimdi Boston'da bir mil mesafeyle iki esi” 


Cheers Bar var. Bull & Finch Pub'ın yerindeki 


Cheers Beacon Hill, dıştan bakınca dizinin ba- 


şında fotoğrafını gördüğümüz bar, ama içerisi- 


nin çok farklı olduğu söyleniyor. Ve eski Bull & 


Ereb, Pub,.Cheers'in yayınlanmaya başladığı yıl 


Boston dergisi tarafından, şehrin en iyi semt ba- 


rı seçilmişti. Sahibi Tom Kershaw ise Faneuil 


Hall Marketplace'teki yeni Cheers'in sahibi. Bu- 


rada, sette göründüğü haliyle Cheers'i yeniden 


yaratmış. Faneuil Hall, aynı zamanda şovdan ge- 


len özgün eşyalarla, bir tür müze. 


> 


Ortalık yıkılıyor. 


işede, sınırlı sayıda noktada. 


Şimdi gecelere dayanıklı ş 
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FAT ACTRESS 


Zor bir dönem geçirdiğini biliyoruz. Hatta Fat Actress'i, biraz da, kendisi gibi yemenin ölçüsünü kaçırmış kişilere, özellikle oyunculara ya da eğlence endüstrisinin içinde olanlara cesaret versin diye yaptı. Onlara ne kadar haksızlık edildiğini göstermek istedi. Ama bu yetmedi 

ve Kirstie Alley rejime girerek, fazla kilolarının bir kısmından kurtuldu. Hatta Fat Actress'in prömiyeri sırasında bile biraz hafiflemeye başlamıştı. 
Kirstie Alley yeni halini görüp uyguladığı rejim hakkında soru sormak isteyenlerin katıldığı bir toplantıda, amacına bir ölçüde yaklaşmış birinin rahatlığı içindeydi. Hatta şu soruya bile sinirlenmeden cevap verdi: “Geçen sonbahar Oprah'ın programına çıktığınızda uzun süredir seks yapmadığınızı söylemiştiniz. Acaba bu durumda bir değişiklik oldu mu diye merak ediyorum.” 
Alley, “Tamam, mesele şu,” diye kıkırdadı. “Henüz birini aramaya başlamadım.” Niye acaba? 22 kilo verdi, 

13 kilo daha verirse hedefine ulaşmış olacak. İki kez 
boşanmış aktris, “Kendime güvenim var,” diyor. 

“Ama anlamını çıkaramadığım ilişkiler yaşadım. 

Bu konuda kendimi geliştirmeye karar verdim. 

Sanırım kısa süre sonra hazır olacağım.” Sonra da hınzır bir tebessümle ekliyor: “İlgilenen beyler var.” Umarız fazla beklemesi gerekmez. Kimbilir, belki de Maine'deki tatil evinde ağaçların yaprakları tamamen sararmadan, Kirstie Alley, itinayla hazırlamış olduğu kendi kendini geliştirme listesindeki bir kalemin üstünü daha gönlü Terah bir şekilde çizer. Çünkü o, iŞ bitirici bir hanım; bir şeye karar verdi mi harekete geçiyor ve sonuca varıyor. 
1980'li yıllarda, henüz star olmadan önce, üç yıllık kokain alışkanlığını da geride bırakmayı başarmıştı. 


Daha zayıf 


Mutlu, sağlıklı ve dört beden daha küçük Kirstie Alley, bikini ve aşk 


“ dahaki 


Kaş . 


die 40 >: 


işmanlayınca, aptallaştım,” diyor Alley. “Uyuşturucu kullandığım zamanlardaki gibiydim.” Oysa şimdi 54 
yaşında ve uzun süredir temiz. “Uyuşturucuyu bırakmadan önce, kendimi 

9 toparladım ve Hayatının nasıl bir şey 
olmasını istiyorsun?” diye sordum. Sağlıklı ol mak istiyordum, ince olmak istiyordum, eğlenmek istiyordum.” 

Alley, Fat Actress dizisinde belinin çevresini inceltme işine giriştikten üç ay sonra, bir zayıflama programı olan Jenny Craig ile ücretli bir anlaşma yaparak, işi ciddiye bindirdi. Dört beden küçüldükten sonra, “Ben,” diyor, “artık tam anlamıyla bir Jenny Craig müptelasıyım!” 

Pierre otelindeki sunumuna ise kendisinin tam boydaki 90 kiloluk bir modeline, bir karate tekmesi indirerek başladı. Kararlı bir şekilde, “Bir daha asla öyle olmayacağım,” diyor. 

İyi de, nasıl o kadar şişmanladı? Alley'nin kendisi de buna biraz hayret ediyor. Wichita, Kansas'ta geçen kızartmalı ve bol salçalı çocuklu ğu boyunca, 1.75'lik endamında fazladan bir tek 


gram taşımadığı söylenebilir. Belki bazen, çok 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ender olarak. “Acayip yiyordum,” diyor. “Ama bütün gün yüzüyordum da.” Oyuncu olduktan sonra da inceliğini korudu. “Eğri oturup doğru konuşalım,” diyor. “Uzun süre o kadar yediğim halde ince kalabildim.” 

Sonra bir şeyler değişti sanki. “45 yaşıma geldikten sonra, çok yiyince kilo almaya başladım.” 

O sıralarda iki de çocuk sahibi olmuştu: şimdi 12 yaşında olan William ile 11 yaşında olan Lillie. “İdeal anne olmak istiyordum. Durmadan onlara yemek yapıyordum, her şeyin tadına elli kere bakmam gerekiyordu.” 

Bu alışkanlığın faturasını ise ikinci TV dizisi Veronica's Closet'in 2000'de yayına girmesin- den sonra ödemeye başladı. Alley, aldığı kilolara aldırmadı, şişmanladıkça, “Kim Paris Hilton olmak istiyor ki zaten?” diye omuz silkti. Hâlâ bir yeniyetmenin metabolizmasına sahipmiş gibi yemek yemeyi sürdürdü. “Chili yerdim, sonra da o dev soğan halkalarını, arkasından kızarmış tavuk, püre ve tavuk kanadı; yani, bir yemekte neredeyse 7.000 kalori falan!” 

Sonuçta hiç de hoşa gitmeyecek bir fiziği oldu. 


“Amish'ler gibi örtünüyordum. Bir zamanlar 


Nasıl yaptı? 

Alley, günde 1.200 ile 1.500 kaloriyi geçmeyecek yemekler, meyve ve sebze yedi. Diyetisyenlerin tavsiyesine uyarak, kısa sürede zayıflama- ya çalışmadı. Alışkanlıklarını gerçekten değiştirmezse, giden kiloların geri geleceğini biliyordu. Kahvaltısı genellikle yumurta-tavuklu ya da sosisli sandviçten oluşuyordu. 
Öğleden önce meyve, öğle yemeğin- de de 110 gram düşük kalorili fettuccini yedi. “Ben pek salatacı sayılmam, ama Ispanakla brokoli severim, içine azıcık tereyag konmuş sebze yiyorum.” Akşam yemeği ise çoğu kez hindi, patates püresi ve salçadan oluşuyordu. “Yatmadan önce ince bir dilim pasta yiyorum ki, mutlu uyuyayım.” Bir zamanlar egzersiz müptelası olduğunu itiraf eden Alley, şimdi yorulmaktansa eğlenmeyi tercih ediyor. Haftada birkaç kez evde 45 dakika dans ediyor, sonra da biraz ağırlık çalışıyor. 
Maine'deki evindeyse ormanda yürüyor ya da çocuklarıyla oynuyor. 
“Şimdi sınırsız bir enerjim var, yaşama coşkuma yeniden kavuştum.” 


Alley “Veronica's 
Closet”in ardından 
“bedenimle uğraşmaktan bıktım” dedi. 


ME 42. 


Amishler hakkında bir film yapmıştım (1997 yapımı For Richer or Poorer), onlar bile benden seksi görünüyordu.” 50 yaşını geride bırakmıştı, bekârdı. Çocuklarının babası aktör Parker Stevenson'la 14 yıllık evliliği 1998'de sona ermişti. 
Aktör James Wilder'dan ise 2000'de ayrıldı. Al ley bu durumda, beden boyunun, romantik randevuları sınıflandırmakta başrolü oynayacağını düşü 


“Kendi kendime dedim ki, 'Bir erkek beni se- 


nmeye başladı. 


verse eğer, bundan sonra asla baştan çıkarıcı vücudum için olmayacak. Et yığınları arasından gerçek beni görecek olan kişi, gerçek erkek olacak.” Şimdi ise bu yaklaşımına dudak büküyor. 
“Cyrano de Bergerac'ın aptal, dişi bir versiyonuna benziyormuşum.” 

Ne halde olduğunu ise ancak Fat Actress'in ilk çekimlerini görünce kavramış. “Ne kadar şişman olduğumun farkında değilmişim,” diyor. 
Kilo verince, yeniden aktif biri oldu. L.A.'deki 


oturma odasını jimnastik salonu haline getirdi. 


Kasım 2004'te kilo vermeye yemin eden Kirstie Alley, 
2005 Şubat'ındaki “Fat Actress” prömiyerinde, dokuz kilo vermişti. 


Doksan kiloyken çocuklarıyla oynamakta güçlük çekiyordu. “Ayağa kalkmak 10 dakikamı alıyorişü. Arak 


ben onlara öncülük ediyorum. 'Hadi, yüzelim,' 


du,” diyor. Ya şimdi? “Şimdi işler değ 


diyorum, “hadi trampoline gelin.” Kızım zayıf. 
Onun, insanın şişman olması gerekir” şeklinde bir mesaj almasını istemiyorum.” 

Alley Hollywood'un zayıf olma konusundaki baskılarına hep karşı çıkmış olsa da, Fat Actress'in meslek hayatını rayına oturttuğunu in- 
<âr etmiyor. Yeniden bedeninin kıymetini bilme- ye başlaması da cabası. Alley bir sitcom daha 


yapmak istiyor ama ondan önce, yıl sonunda bir 


İtalya seyahatiyle zayıflamasını kutlamak niyetin- 


de. “Bir sürü giysi almak, çocuklarımla ol- 


jel 


mak ve çok iyi vakit geçirmek istiyo- 


rum. Oraya gitüğimde süper görünmek istiyorum.” Başka planı var mı? 
“Bir gün yeniden evleneceğim, mut laka. Hem kimbilir? Belki bu seya- 


hatten, İtalyan bir kocayla dönerim.” 


EKİM 2004 


EYLÜL 2005 


DESPERATE HOUSEWIVES 


Görünürde kusursuz olan Amerikan banliyösü Wisteria Lane artık bizim mahallemiz gibi oldu. Aile ferdi statüsüne yükselen karakterleri iyice didik didik edildikten sonra, sıra şimdi de evlerinde... 


aşadığımız evin dekorasyon şekli, ona nasıl baktığımız ve döşediğimiz kim olduğumuzu yansıtıyor. Tıpkı giyimimizle kişiliğimizi yansıttığımız gibi. Ve iş ev almaya gelince, bu “gizli” mesajlar büyük önem kazanabilir. Des- 


perate Housewives'ın evleri onlarda yaşayanların 


karakterlerini yansıtıyor. Nasıl mı..? 


Gabrielle'yi 
O ve kocası 


İlk olarak, 


alalım. 


ele 
Carlos komşulara bir şeyer kanıtlamak peşinde. 
Evleri, sokağın en heybetliw ” si. İspanyol malikânesi stilin- 


— de, çift cephesi, üstü örtülü ve- 


randalarıyla balkonları var, sarı aşıboyasıyla boyanmış. Bu haliyle, evin 


kendisi bildiride bulunuyor sanki. 


İçeride de yine bu haşmetli hava ha- 


im. Gerçek malikânelerdekinden farksız büyüklükte bir şöminenin üstüne, yaldızlı antika çerçevesi olan çarpıcı bir dinsel tablo asılmış, duvarlarda pahalı, sahte alçı süsler var. Taht gibi iskemleler, kocaman ve içi tıka basa doldurulmuş 


kanepeler, dövme demirden şamdanlar içinde 


kilise mumları, üzerinde bu tür sehpalarda bulunan türden kitaplar bulunan ağır bir sehpa. Gö- 


rünürde Gabrielle istediği her şeye sahip, 


ama kendini tatmin olmamış hissediyor. 


Carlos karısına, “Biz sığ insanlarız,” diyor. 


“Oteberi satın alınca hayatlarımız daha 


fazla mı anlam kazanacak?” Gabrielle cevap veriyor: “Bu ne satın aldığımıza bağlı...” 


Susan Mayer'a gelince, mütevazı evi 


ve bu evin üslubu, onun romantik ya- 


pısının bir yansımasını oluşturuyor. 
Ivır zıvır, dikkat çekici şeyler toplu- 


yor, bir tür “bakımsız şıklık” peşinde: eski çam, eski karyolalar, meyilli aynalar, eski usulde yarı yarıya ahşap kaplama olan duvarlarda açık renker ve çiçek baskıları. Kapılarda giysiler asılı, herhalde dolapları yeterli gelmiyor. Evi sahiden de karman çorman, tabii yeniyetme çağındaki kızıy- a yaşamasının da pek faydası olmuyor. Burası, kafası karışmış, vaktini ortalığı toplamaktan daha iyi şeylere harcayan ve kızını tek başına büyüten bir annenin evi. Çok dişi bir ev, bir erkeğin burada yaşadığına dair en ufak bir işaret yok. 

Mükemmeliyetçi Bree Van de Kamp, pastel maviye boyanmış, kartpostal evlerine benzeyen bir evde yaşıyor. Zevkli sanat eserleri ve antika- 


arla dolu ev güzel mobilyalarla döşenmiş. Renk- 


er tam bir uyum içinde. Kusursuz mutfağında paslanmaz çelik âletler, granit çalışma tezgâhları var, tencereler — tavalar duvara 

asılmış. Her şey yerli yerinde. Fincan- 


larla bardakların hepsinde bardak 


altlığı var, duvarlar soluk renkte. 


Ve Bree, kapısının önünü çok güç 


Carlos karısına, “Biz sığ insanlarız,” diyor. “Öteberi satın alınca hayatlarımız daha faz 


var. Ahşap döşeme, mavi duvarlar, beyaza boyanmış tahtalar... Lynette kontrolden çıkmış dört küçük çocukla, anafora kapılmıştan farksız hayatını ve sonunda mutlaka ortaya çıkan karmaşayı dengelemek için sakin bir fon oluşturma- ya çalışıyor olsa gerek. Gözü yükseklerde olan biri ve başarılı bir meslek kadını olduğu halde, her şeyle başa çıkmakta büyük zorluk çekiyor. Burası umutsuzca bir barınak, rahat edecek bir yer isteyen, ama besbelli çok az vakti olan birinin evi. 
Ama belki de hayatını dolduran hayal kırıklıkları, aslında ev işlerinin onun için öncelik taşıma- 


dığı anlamına geliyordur. 

Edie Britt mi dediniz? Eh, emlâktan anlayan biri varsa, odur. Biliyorsunuz ki o emlâkçi. Yine de bir durun ve düşünün, ondan ev satın alır mıydınız? Evet, Susan nafile bir kıskançlık yüzünden Edie'nin evini yaktı ama o zaman bile ona yeterince acımadık. Pek sempatik bir şa- ii hıs sayılmaz. Ve müşterisi olarak, ne size söy- £ lediklerine yüzde yüz güvenebilirsiniz, ne 


de sırlarınızı gizli tutacağına... 


i 


d 


mı anlam kazanacak?” Gabrielle cevap veriyor: “Bu ne satın aldığımıza bağlı...” 


lü deterjanlarla ovmasıyla tanınıyor. Perdeler yarıya kadar kapalı... Bu ev, titiz birine, komşuların ne diyeceğini hiç aklından çıkarmayan, pek resmi ve nezih birine ait. Evinin ne kadar kusursuz olduğunu kanıtlamak için misafir geldiğinde fırında pişmiş kurabiyeler bulunduracağına bahse girebilirsiniz. İyi de, perdeler niye yarı kapalı? 
Saklayacak bir şeyi mi var? 


Lynette Scavo'nun dekorunun çağdaş bir hali 


Demek ki, yeni biriyle tanıştığınızda ve karakterini merak ettiğinizde o, “kusursuz Amerikan banliyösü”nde yaşıyor bile olsa, ihtiyatı elden birakmamak gerek! Evine alıcı gözüyle iyice bir bakın ki, size sırlarını açabilsin. Sağdan-soldan biraz araştırma yapmanın da zararı olmaz. Desperate Housewives'tan bildiğimiz kadarıyla, komşular, bazen can dostları hakkında bile dedikodu 


etmeye meraklı olabiliyor. 
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MALCOLM IN THE MİDDLE 


o e o o 
Bilinciniz açık mı? 
Bilinçaltı algılamaları için tasarlanan “Malcolm in the Middle” jeneriği aslında neler anlatıyor... 


alcolm in the Middle'ın arkasında- ki ekip, diziye hâkim olan karmakarışık çılgınlığı jenerikte de yakalamayı başarmış. Jenerikte, dizinin ilk bölümlerinden düzenlenen kliplerin aralarına serpiştirilmiş kült ikonlar ve filmlerden sahneler yer alıyor. Bu görüntüler izleyicilerin bilinçaltı al- 


gılamaları için tasarlanmış. İşte jeneriğe yerleş- 


trilen görüntülerin listesi: m Kaykaycı adam: Animasyon filmi “Nazca” m Dev bir kaplumbağayla savaşan üç kadın: s Bir adamı öpen kadını yakalamış çamur cana- 
“One Million Years - 1966” var: “Ihe Creature from the Haunted Sea - m Yağmur altnda sırıtan çocuk: Animasyon fik o 1961” mi “Nazca”dan Shiogami karakteri s Bilek güreşi: Bret Hart, 1999 yılı Dünya Bi- m Okyanustan yükselen canavar: “Clash of he (lek Güreşi Şampiyonası'nda Chris Benoit ile bi-Titans - 1981” lek güreşi yaparken. 
m Kanatlı dinazor yuvasının tepesinde havada m Dev bir beyne baltayla saldıran adam: “The 


tutulan kadın: “One Million Years BC - 1966” Brain from Planet Arous - 1957”, ACCORDING TO JIM 


9 9 s9 es 
Jim'e göre dünya 
“According to Jim”in başrol oyuncusu Jim Belushi ile canlandırdığı 


karakter arasında bazı benzerlikler dikkat çekiyor. 


ıdemli aktör Jim Belushi, aynı zamanda (odur başlıca işi Jim. Ancak bu durum onun ba- 


yapım yönetmeni olduğu Accor- ğımsız film One Way Out'ta oynayıp, K- 


ding to Jim ile 100. bölümü ya- 9Y'un devam filmi K-9 Il'yi çekmesini engel- 


yınlayıp beşinci sezona girmenin sevincini lemedi. Jim Belushi de According to Jim'in yaşıyor. Güzel karısı Cheryl ve üç çocukla- kahramanı gibi, ailesine çok bağlı. Üçüncü rını çok seven sıradan maço erkek Jim ba- eşi Jennifer Sloan'dan iki çocuğu var. Bezı özellikleriyle aktörü andırıyor. Tiyatro kökenli Belushi, Chicago sahnele- 


rinde keşfedilip sinemaya gir- 


mişti. İlk kez, Rob Lowe ve De 


lushi de müziğe meraklı, Jim Belushi and The Sacred Hearts diye bir grubu var, hatta dizide de garajda çalan grubu oynadılar. Ayrıca, beş yaş büyük 


mi Moore'la oynadığı About R ağabeyi John Belushi'nin Blues Last Night ile dikkati çekti. Brothers'da birlikte oynadığı Sonra beyazperdede birbirin-  “ arkadaşı ve ortağı Dan Ay- 


den hayli farklı karakterlere © “ kroyd ile de The House of can verdi ama, tiyatrodan da 3 Blues kulüplerinin sahibi. 


uzak kalmadı. Son beş sezonider, CARNIVALE 
10 kuruşun var mı?” 


1930'ların Amerikasında doğaüstü güçlere sahip gezici karnaval ekibinin başından geçenleri anlatan “The Carnivale”nin arka planında Amerikan tarihinin en acılı günleri var. 


lu yılların Amerikasının 1929 yılının Ekim ayında Amerikan borsası en popüler parçası, Bing nın tepetaklak olması sonucu Wall Street iflas Crosby'nin seslendirdiği o edince, sadece ABD için değil tüm dünya için 
3 bir şarkıydı: Brother, Can (o “Büyük Bunalım” adı verilen yıllar başlıyordu. 


You Spare a Dime... 1931 Oo Bugün yapılan hesaplara göre yatırımcıların bir 


yı pey kaydedildiğinde dönemin ruhuna tam (hafta içinde kaybettiği miktar günümüzün para- 


slersiği a denk düşmüştü: “Dinledim bana bir o sıyla tam tamına 250 milyar doları bulmuştu. 
rüya inşa ettiğimi söyleyenleri / Ekilecek toprak Oo Bankada parası olanlar paralarını çekmek için ya da taşınacak silah varken hep oradaydım / O şubelere akın edince krizin anlamı daha da de-Bir rüya inşa ettiğimi söylüyorlardı / Sonunda  rinleşti. Müşterilerinin parasını ödeyemeyen huzurun ve zaferin olduğu bir rüya / Neden o bankalar birer birer iflas bayrağını çekiyordu. 
bekliyorum şimdi kuyrukta? / Sadece bir dilim (o 1932 yılına gelindiğinde batan banka sayısı iki ekmek için / Bir zamanlar, bir keresinde demir. o bini geçmişti. Panik öylesine büyümüştü ki, kısa yolları yaptım / Çalıştırdım onları, zamanla ya- (o zamanda kriz Atlantik'in diğer yakasına ulaştı ve rışurdım / Ama bitti aruk / Birader, 10 kuru: | İngiltere'de sterlin birkaç haftada üç kez değer 


şun var mı?” kaybetti. 

Çalışanların durumuysa daha da vahimdi. 
1929'da ABD'de bir milyona yakın insan işsizken, Aralık 1931'de bu rakam 10 milyonu geçmiş, altı ay sonraysa 13 milyona çıkmıştı. 1933 yılına gelindiğinde 15 milyon insan işsizdi. “Büyük Bunalım” 
her dört Amerikalı'dan birini işsiz bırakmıştı. 

Dünyanın dört bir yanından gelenlere büyük 

umutlar vaad eden Amerikan Rüyası bir anda yere çakılırken, büyük insan yığınlarına egemen olan tek bir duygu vardı: Umutsuzluk, aldatılmışlık ve çaresizlik... 


ress 


Ve her bunalım döneminde olduğu gibi 30'ların Amerikası da dönemin ruhuna uygun şarkılarını, filmlerini, kahramanlarını, hikâyelerini yaratu. İsimlerine Carnivale'deki diya- 2 
oglarda da rastlayabileceğimiz bu gö” kahramanların bazıları zor günlere |“ dayanma azmi yarattı, moral verdi; kimileriyse yaşananları tarihe not düşmeye yaradı. Bir kısmı da, o zor gün- 


lerden kârlı çıkmayı başaranlardı... 


“Büyük Bunalım” yıllarının en büyük efsanelerinden biri de bir yarış atıydı. Seabiscuit, o ana kadar kırılmış tüm yarış rekorlarını üst üste kırdı o yıllar boyunca. Aslında bir şampiyon olmak için yetiştirilmemişti, ama diğer tüm atları geride bırakıyordu. Bu yüzden aristokratların atlarına karşı, Amerikan işçi sınıfının üzerine oynadığı bir at haline gelmişti. Sonunda iş öyle bir hâl aldı ki, Seabiscuit sanki bir insanmışçasına dönemin en büyük starı 


oldu! 


Amerika'nın, özellikle orta bölgelerini ekonomik krizin yanı sıra bir de kuraklık vurmuştu. 
Yağmurun bir türlü yağmaması sonucu oluşan kum fırtınaları yaşamı öylesine katlanılmaz kıldı ki, Oklahoma gibi eyaletlerde yaşayanlar kafileer halinde Kaliforniya'nın yolunu tuttular. 
Umutları krizin oraya ulaşmamış olması ve yeni nir hayata başlamalarıydı. Ancak hedeflerine vardıklarında bir hayal kırıklığı daha yaşayacakardı. Carnivale'de fondan bir türlü eksik olmayan toz öylesine dayanılmaz boyutlara ulaşmıştı ki, çocuklar okula maskeyle gitmek zorunda ka- 


ıyordu. Çamaşır yıkamaya devam eden kadınlar onları hiçbir zaman ipten temiz olarak toplayamıyorlardı. Nefes almanın, yürümenin, hatta yemek yemenin bile zaman zaman imkansızlaştığı ve “dust bowl” (toz kâsesi) olarak adlandırılan bu bölgede yaşayan ve krizden bunalan bu insanların umutsuzluğuna bir de toz fırtınaları eklenmişti. 


Seabiscyit 
> e 


30'ların 
Amerikası dönemin ruhuna uygun şarkılarını, filmlerini, kahramanlarını, hikâyelerini yarattı. 


Ginger Rogers 


Carnivale'nin bazı 


sahnelerinde (o üzerine taruşılan isimlerden biri de “Babe Ruth” adıyla maruf o yılların efsa- 


nevi beyzbol oyuncusu 


Ww 
George Herman oddy Guthrie 
Ruth... İlk başlarda mm Sİ atıcıyken, eline sopayı 


alıp vurucu olarak oynamaya başlayan Ruth, Yankees'de kariyerinin zirvesine çıkarak bugün bile üzerine hikâyeler anlatılan bir beyzbol miti- ne dönüştü. Parasızlıktan bunalan büyük bir ka-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Bing Crosby 


labalık, hayatın ağırlığını onun oyunu sayesinde unutmayı tercih etmişti. Beyzbol o yıllarda Amerikan halkının acılarını dindiren bir afyon hali- 


ne gelmişti! 


“Büyük Bunalım”ın büyük bir çöküşe sürüklediği bir başka alan da müzik sektörüydü. 20'lerin eğlence dünyası 30'larda yerini büyük bir sefalete bırakınca, senede yaklaşık 100 milyon plak satan müzik şirketleri yılda alu milyon satışı zor bulur hâle geldi. İçine düşülen durumu en güzel anlatan fotoğraf karesi Şikago'da çekilmiştü. Soğukta titreyerek bekleyen iş- 
“Cinderella Man” 


lakaplı James J. 
Braddock 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sizler tenekelerin içinde eski fonograf plakları yakarak ısınıyorlardı. 

Dönemin en büyük kahramanlarından bir diöeri de Woddy Guthrie'ydi. Evsizlerin, işsizlerin, kaybedenlerin hikâyelerini şarkılarında anlatan Guthrie, aynı zamanda sol politikalara inanan bir müzisyendi. Üzerine meşhur “Bu makine faşistleri öldürür” yazısını kazıdığı gitarıyla konser veren Guthrie, 60'larda Bob Dylan gibi isimlerin ortaya çıkmasının da esin kaynağıydı. Dinleyicilerine “sana artık işe yaramadığını anlatan şarkılardan tiksiniyorum” diye sesleniyordu: “Dünyaya 'yitirmek' için geldiğini söyleyen şarkılardan da... Yitirmek... İşe yaramamak... Beş paralık değeri olmamak... Niye? Çünkü; çok yaşlı sın, çok gençsin, çok şişmansın, çok zayıfsın, 

çok çirkinsin... Bunlar seni yıkan, dalga geçen şarkılar. Son nefesime dek bu tarz şarkılarla savaşacağım. Bu dünya senin dünyan, şarkılarımla seni yerlerde süründürseler bile ayakta kalabileceğini anlatacağım sana. Kendinle onur duymanı salık veren şarkılar bunlar. Senin gibi insanları anlatan şarkılar...” 

Tabii bir de popüler olan şarkılar vardı. 
Bing Crosby'nin Brother, Can You Spare a Dime'ı da bunların en başta geleniydi. Ruddy Vallee'nin seslendirdiği Life is Just a Bowl of Cherries daha “boş ver aldırma” tonunda bir şarkıydı: “Hep kalmayacağız ki burada / Kısa bir tatil bizimkisi / Hayat bir kâse do- 

» lusu kiraz / Çalışırsın, para biriktirirsin, 

dert edersin bunları / Ama paranı alma- i ya gittiğinde alamazsın mangırları...” 

Gold Diggers filminde Ginger Rogers'ın seslendirdiği We're in the Money de dönemin bir başka ünlü şarkısıydı: “Elini cebine atıyorsun ama yok canının çektiği içkiyi alacak kadar paran / Bir 

z iş varmış, duydun, çıktın yo- 

>. la / 20 adam var aynı işin peşinde...” 
i Billie Holidayin Güney'de i “zayıf bedenleri ılık rüzgarda 
N sallanan siyahlar”ı anlattığı 
© şarkısı Strange Fruit ve Barbe- 
İ cue Bob'ın We Sure Got Hard i Times Now'i öne çıkan diğer 
İ parçalardı. 


King Kong'tan ilk nağlen çoraba... 


1 1934 yılında halk kahramanı 
haline gelen soyguncular, 


Bonnie Parker ve Ciyde Barrow, peşlerine taktıkları polisler tarafından sonunda pusuya 

düşürüldü. Tam 33 yıl sonra 

hayatları filme aktarılacak ve hikâyeleri sinema tarihinin klasiklerinden biri olacaktı. 

11931 yılında dünyanın en bü- (j 

yük binası olarak Empire Sta- ç 

te ilan edilmişti. 1933'e gelin- i 

diğinde Hollywood'un o dönemki büyük yıldızı goril King 

Kong, beyazperdede binanın tepesine tırmanacaktı. 

1 1934'te Amerikan halkının sevgilisi konumundaki sinema yıldızı sadece altı yaşındaydı. 
Shirley Temple, zor yıllarda sevimliliğiyle çekilen zorlukları unutturuyordu herkese. Bir başka yıldız Greta Garbo ise 1937'de Camille filmindeki rolüyle kariyerinin zirvesine çıkıyordu. 

1 1938'de Orson Welles, radyodan yaptığı yayınla herkesi sokağa dökecekti. War Of The Worlds / Dünyalar Savaşı'nı seslendiren Welles, o kadar başarılıydı ki, herkes gerçekten Marslıların dünyayı işgale geldiğini sanarak paniğe kapılmıştı. 

1 Bunalımın son yılı aynı zamanda 

sinema tarihinin en önemli filmlerinden birinin gösterime girdiği yıl 

olacaktı. Clark Gable ve Vivien 

Leigh, Rüzgâr Gibi Geçti filmiyle 1939'da zirvedeydiler. 
Aynı yılın bir başka özelliği daha vardı. İlk naylon çorap 


Gelecekten hiçbir beklentisi kalmamış Amerikan halkına umut aşılayan bir başka kahraman da “Cinderella Man” lakaplı James |. Brad: dock'ü. Boks ringlerinde zirveye turmandığı bir dönemde haksızlığa uğramış, boksörlükten men edilmişti. Liman işçiliği döneminin ardından bunalım yıllarında ailesini geçindirebilmek için yeniden ringlere döndü. “Cinderella Man”in maçları ülkenin bir numaralı gündem maddesi hâline geliyordu. Dönemin gazeteleri her gün James J. Braddock'ın kilo alıp almadığı, ailesinin ne yaptığı, nelerden hoşlandıkları şeklinde- ki haberlerle dolup taşıyordu. 


Amerika'da piyasaya çıkmıştı ve kadınlar bugün sıradan bir nesne olan naylon çorabı elde edebilmek için çok uğraşmak zorundaydı. 
I Bunalım yıllarının en çok okunan edebiyatçısı John Steinbeck'ti. Meksika 
Ş kökenli Amerikalıları anlattığı Kenar Mahalle 1935'te yayınlandı. 
| 1936 ysa tarım işçilerinin grevini anlattığı Bitmeyen Kavga ile iyice tanındı. 1939'da yayınlanan Gazap Üzümleri ise bunalım yıllarını en iyi analatan edebi eserlerin başında geliyor bugün. 
Iİ Kriz yıllarının en tanınmış iktisatçısıysa İngiliz John Maynard Keynes ti. Kriz öncesi öne sürdüğü iktisadi fikirler pek rağbet görmezken, “Büyük Bunalım”la birlikte öne çıkan bir isimdi. Uzun yıllar sürecek devletçi ve müdahaleci iktisadi anlayışın kurucusu oldu. 
IE Franklin Delano Roosevelt, Büyük Bunalım yıllarının Amerikan siyasetine damgasını vuran politikasıydı. Çocuk felcini yenip başkanlık koltuğuna kadar uzan- s. Miş olması, umutsuzluk dolu yıllarda başlı başına bir başarı öyküsüydü. Korumacı ve devletçi politikalarla krizi aşmaya çalışmış ve Amerikan tarihinin üç dönem seçilen tek başkanı olmuştu. 


EFTER 


EDGAR WALLA( 
ROBERT ARMSTRONG, FAY WRAY, 


EN IDE AV ERE 
E om EOOPER 


BRUCE CABOT ocu KON 
VAÂRLDENS ÂTTONDE UNDERVERK. 


Bunalım yıllarının bir de çizgi kahramanı vardı. 1929 yılında maceraları yayımlanmaya başlanan çizgi kahraman Buck Rogers, 1. Dünya Savaşı'na katılmış bir pilottu. Savaştan sonra bir mağarada maruz kaldığı radyoaktif bir gazın etkisiyle kendisini 500 yıl sonrasında bulmuştu. Eskiyi özlüyordu, tıpkı Amerikan halkının büyük çoğunluğu gibi. Rogers, Amerika'yı istila etmiş Moğollarla çarpışıyordu. Bunalım yıllarında beyaz Amerikalılar krizin müsebbibi olarak Latin Amerikalı ve Asyalı göçmenleri görüyorlardı. Bu yüzden Buck Rogers'ın hikâyesi çok yakın gelmişti kendilerine. 
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ARRESTED DEVELOPMENT 


Bluthpedia'nın sırları! 


İlk bakışta gerçek dışı bir dizi gibi görünse de aslında hayatın içine birçok gönderme yapıyor. Ancak dizi bunları izleyiciye sunarken kendi dilini de yaratıyor. Dizinin yarattığı terimler o kadar fazla ki, çareyi bir “Arrested Development” sözlüğü yapmakta bulduk. 


G.O.B.'un yonlarından biri olan “Kadı- 


acaklar: illüz- 


nı İkiye Bölme” numarasında 


kutu bölündüğünde belden aşağısı 


olarak kullanılan kişi. Bir bölümde G.O.B. bacaklar görevini gören elemanını kaybettiği için George Michael'in bacaklarını kul lanmıştı. 


Bluth Company: Yüksek fiyata, düşük kalitede küçük konaklar inşa eden bir aile şirketi. 


Bluth'un Orijinal Donmuş Muz Standı: “Bluth'un Orijinal Donmuş Muz Standı” Michael'ın büyükbabası tarafından 1953 yılında Balbao Adası'nda bulunan Newport Kumsalı'nda kurulmuş. Kısa süre önce kapatılana kadar bu standı sorumluluk almayı öğrenmesi hedeflenen George Micheal yönetti. 

Gerçekte: Donmuş muz, Balboa Adası'nın geleneksel bir yiyeceği. 


Families with Low SelfEsteem: Tobias'ın psikolojik öğütler veren videosu. 


Final Countdown: G.O.B sihir gösterisini gerçekleştirirken çalan şarkı. G.O.B'un cep telefonu melodisi de bu şarkı. 

Gerçekte: Europe grubunun bir parçası. 


“Girls with Low Self-Esteem”: Kızların göğüslerini ortalıkta ifşa etmek gibi münasip olmayan davranışlar sergilediği bir video filmi. Videonun bir bölümü Bluth ailesinin yatında çekilmiş. Bu videoyu alanların, amazon.com internet sitesin- de Tobias Funke imzasını taşıyan “The Man İInside Me” adlı kitabı almaları da öneriliyor. 

Gerçekte: Girls with Low SelfEsteem, “Girls 


Gone Wild” adlı, yetişkinler kategorisindeki video kasetlerine açık bir gönderme. 


Never Nude: “Zihinsel Bozukluklar Tanısal ve İstatistiksel Kılavuzu” tarafından henüz tanınmayan bir hastalık. Bu rahatsızlık Tobias dahil birçok kişiyi etkiliyor. Bu hastalıktan mağdur olan kişiler, diğer insanların yanında tamamen çıplak kalamıyor. Hastalığın ilerleyen safhalarında, yalnizken bile tamamen soyunamayan kişiler duş alırken de üstlerindekini kesinlikle çıkaramıyor. 


Bu kişilerin kesilmiş kot şortlara karşı sağlıksız 


bir bağları var. 


Saddam Hüseyin: Bluth Company, Saddam'ın saraylarının inşaatından sorumlu şirket. Hatta George Sr.'ın, 1998 yılında Saddam Hüseyin'in elini sıkarken çekilmiş bir fotoğrafı bile var. Saddam H. adının tersten yazılmış şekli olan H. 
MADDAS yazısı içinde gizli dosyaların bulunduğu bir sandığın üzerinde yer alıyor. 


Gerçekte: Irak'ın görevden alınan diktatörü. 


Sihirbazlar Birliği: Sihirbazların sırrını açıklayan herhangi bir göstericiyi bu işi icra etmekten alıkoyan organizasyon. Bu organizasyon sihirbazların “ciddiye alınmayı talep etmelerinden” do-G.O.B tarafından başlatılan bu birliğin merkezi Gothic Castle. 


ğan ihtiyaçla ortaya çıkmış. 


Gerçekte: Sihirbazlar Birliği, illüzyonların sırlarını korumak amacıyla kurulan Dünya Sihirbaz- 


lar Birliği organizasyonundan esinlenerek yaratulmış. Dünya Sihirbazlar Birliği, FOX televizyonunun yayımladığı sihirbazların sırlarını açığa çıkaran birkaç özel gösterimden sonra bu tarz eylemlere engel olmak için kurulmuş. Merkezi Hollywood, Magic Castle'da bulunuyor. 
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SEINFELD 


Aşkta hüsran 


“Seinfeld”de Jerry ve grubunun en büyük özelliği kimseyle arkadaş olamayışları. Kramer'in Newman'la dostluğu hariç. Değişmez dörtlünün başarısız olduğu bir başka şey de karşı cinsle kalıcı ilişkiler kurmak. 


einfeld grubunun tek dişi üyesi Elai- George Costanza, kendi deyişiyle, kısa boylu, ne Benes de (Julia Louis-Dreyfus), er. (o kel bir adam. Aslında tarife de gerek yok, aynen keklerden farklı bir durumda sayıl o karşımızda duruyor. Neredeyse her işi denediği maz. Jerry'ye gelince, ilişki konusun- o halde her seferinde kendini kovdurmayı başa- da o da beceriksiz. Ama onun hiç dee (o ran, sık sık annesi ve babasıyla yaşamak zorunöilse makul bir meslek hayatı var. Zavallı Geor. — da kalan biri. İlişkilerde de aynı derecede başarıge, hem işsiz, hem de aşk hayatı bir facia. sız. “İlişki George'u” ile “Bağımsız George”un 


dünyaları birbiriyle çarpışacak diye korkuyor. 


Yani, kız arkadaşı, dostlarıyla kurduğu dünyaya karışıverirse diye, çünkü “Bölünen bir George, ayakta duramaz”. 

Susan, onun en uzun süreli sevgilisi. George onunla nişanlanıyor, sonra da nişanı atmaya çalışıyor. Kız ucuz düğün davetiyesi zamkından ölünce de onun adına bir vakıf kurulmasına yardımcı olup hayata devam ediyor. En sorunsuz ilişkisi ise “Mahküm”la olanı. George onunla hapishanede tanışmış, ilişkiye girmiş. Dolayısıyla, olmadık zamanlarda habersiz gelir diye bir endişesi yok, nerede olduğunu da biliyor. 
Sonunda “Mahküm”un kefaletle serbest bırakılması gündeme geliyor. George, karakter tanığı olarak, onun çetesinden ve muhtelif 

planlardan söz ettiğini söyleyerek engel oluyor. Kadın kaçıp George'un evine geliyor. 
Tehlikeli ve heyecanlı bir ilişki yaşıyorlar. Ama sonunda sevgili hapse atılıyor, Elaine'in erkek arkadaşlarından “kel adam” da, George sanılıp hapsi boyluyor. "Kel Kadın", “George'dan nefret eden” masöz, George'un mizah anlayışından hoşlanan Marisa Tomei, hık demiş Jerry'nin burnundan düşmüş “Lady Jerry” ve George'un paraya kıyamayıp defolu bir kaşmir kazak aldığı “Temizlikçi Kadın” da, diğer başarısız ilişkilerin kahramanları. Anlaşılan George arkadaşlarıyla yetinse isabet edecek... 
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ul tıbbi kozmetik alanina 
, Sakımında yeni bir dönemin 


-L.Lor 


DOCTOR'S DERMATOLOGIC FORMULA 


Gölgede 
Kalmayın! 


EDDF 


DDF* “Doctor's Dermatologic Formula” genç yaştan itibaren görülen akne problemlerine karşı farklı cilt tiplerine uygun olarak formüle edilmiş bakım serisi geliştirdi. 


- Kurutmadan, tahriş etmeden temizler ve nemlendirir. 

- Cildinizdeki yağlanma oranını dengeler. 

- Artmış yağ salgısına bağlı parlaklığı giderir. 

- Akne ve sivilceleri tedavi eder, yeni oluşumları engeller - Gözenekleri açar ve cildi tazeler. 


Terapötik cilt bakımı alanında Amerika'd olan DDF” ürünleri; çok özel bit zenginlestirilmistir. Ne i dermatologlarınd a cilt bakım geliştirilen DDF?, Epideri üme Faktörünü | serisi 


Terapötik 
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THE O.C. 


20:30 SCRUBS 


21:00 THE O.C. 


“The O.C.” sadece hikayesiyle değil, her bölümde çalınan şarkılarıyla da kitleleri tüm dünyada ekran başına topluyor. Dizinin müziklerinin bu kadar başarılı olmasının ardında ise iyi bir ekip çalışması yatıyor. 


he O.C.'nin birinci sezon final bö- 


lümü. Marissa yeni evinde, Seth 

ise bilinmeze doğru yelken açmış 

durumda. Bu sırada Ryan da evinden ayrılmış, hüzünlü gözlerle sahil şeridini tarıyor. Dizinin sezon sonu finalinin 

son saniyelerinde arka plandan Jeff Buckley'in 

sesi duyuluyor. Halleljuah adlı şarkısını seslendiriyor Buckley. Finaldeki haleti ruhiyeye, tabiri caizse “cuk” diye oturan bir müzik... 

Aslında ilginç olan şey şu: The O.C,, ilk bakışta aşk üçgenlerini, yetişkinliğe adım atarken ya- 


Death Cab for Cutie, “The Lock of Color” adlı şarkısıyla “The O.C. Mix 2”de. 


şanan gerilimleri ve aile çatışmalarını anlatan bir gençlik dizisi. Ancak final bölümünde Jeff Buckley gibi çoğu kişiye rahatsız edici gelen, daha da ötesi sarhoş olduğu bir gece atladığı karanlık sulardan cansız olarak çıkan depresif bir şarkıcıya yer veriyor. Belki de The O.C.'nin başarısı tam da böyle bir ayrıntıda gizli. 

Gösterildiği tüm ülkelerde bir iptila haline gelen The O.C.'nin hemen her yaş grubundan müptelaları var. Her yeni bölümde ekranın karşısına geçiyor ve dizideki olayların akışının nasıl şekilleneceğini merakla takip ediyorlar. The 


O.C. izleyicileri arasında bir de azımsanmayacak sayıda insanın oluşturduğu bir grup var. Bu grubun en çok takip ettiği, belki de dizinin kahra- daha çok 


merak ettikleri, dizinin hangi bölümünde hangi 


manlarının başına gelenlerden bile 


grubun hangi şarkıyı seslendireceği. Girişteki örnekte de görüldüğü gibi, The O.C.'nin her bölümü sadece müzikleriyle bile yeterince ilginç. 
Dizinin en az kendisi kadar ilgi çeken müziklerini hazırlamaksa hiç de öyle kolay değil. The O.C.'nin müzik süpervizörü Alexandra Patsavas, arka plandaki görünmeyen kahramanların başında geliyor. Boston Public, Fastlane, Carnivale, Without A Trace gibi dizilerde de görev alan Patsavas, The O.C.'de kullanılacak şarkıların seçiminin ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu şöyle anlatıyor: “Dizinin ruhunu tam olarak yansıtacak müzikleri bulmak için yapımcımız Josh Schwartz ve diğer yapım ekibiyle, editörlerle, yönetmenlerle çok sıkı bir çalışma yapmamız gere- 


kiyor. Yığınla albümü, yeni çıkmış şarkıyı, de- 


THE O.C. MIX 1 


. Paint the Silence - South 
. Just a Ride - Jem 

. Honey and the Moon -— Joseph Arthur 

. The Way We Get By — Spoon 

Move On - Jet 

. How Good it Can Be - The 88 

. Caught by the River - Doves 

. Rain City - Turin Brakes 

9. We Used to Be Friends - Dandy Warhols 
10. Dice - Finley Guaye and William Orbit 
11. Orange Sky - Alexi Murdoch 
12. California - Phantom Planet se z E 


i 


THE O.C. MIX2 
. Saturday Morning - Eels 

. Hello Sunshine - Super Furry Animals 

. Smile Like You Mean It - The Killers 

. A Lock of Color - Death Cab For Cutie 

. Specialist - Interpol 

. Something Pretty - Patrick Park 

. You Got Me All Wrong - Dios Malos 

If You Leave - Nada Surf 

Big Sur - The Thrills 

0. Little House of Savages - The Walkmen 
11. Trouble Sleeping - The Perishers 

12. So Sweet - Johnathan Rice 

13. Popular Mechanics For Lovers - Beulah 
14. Walnut Tree - Keane 

15. Maybe I'm Amazed - Jem 

16. Eastern Glow - The Album Loaf 


THE 0.C.MIX3 


». CO NSOREM— 


dan oluşuyor.) 
. The Christmas Song — The Raveonettes . Last Christmas - Jimmy Eat World 
. Just Like Christmas — Low 
. Merry Christmas Everybody - Rooney 


The Christmas Song (Bu CD tamamen Noel şarkıların- 


. Christmas With You Is the Best - The Long Winter 


. Christmas Going to The Dogs - Eels 
. Christmas - Leone Naens 


1 

2 

3 

4 

5. Rock of Ages - Ben Kweller 

6 

7 

8 

9. Maybe This Christmas - Ron Sexsmith 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moyu dinleyip gözden geçiriyor ve özellikle final bölümleri için en uygun şarkıyı seçmeye çalışıyoruz. Bazen müzisyenler şarkının sözlerini bizzat kendilerinin kullanılacağı sahne için yazıyorlar. 
Mesela Finley Ouaye'nin William Orbit ile birlikte yaptığı Dice böyle bir şarkıydı. Doğru şarkıyı bulmak, karar vermek o kadar çabuk olmu: yor, bazen aynı şarkıyı yüzlerce kez arka arkaya dinlemek zorunda kalıyoruz. Ayrıca iş şarkıya karar vermekle de bitmiyor. Tercihimizi yaptık tan sonra bir başka zorlu süreç başlıyor. Çünkü bu şarkıların bir de telif hakkı var. İşin içine birçok avukat, plak şirketi yetkilisi dahil oluyor, yazışmalar, telefonlaşmalar ve sözleşmelerin ardından şarkı diziye giriyor. Telifleri zamanında alabilmek kadar, dizinin bütçesine uygunluğunu sağlamak da benim işlerim arasında yer alıyor.” 

Alexandra Patsavas, The O.C.'nin yapımcısı Josh Schwartz ve senarist Stephanie Savage aslında bir araya gelmesi zor bir ekip. Üçünün de ortak noktası çok iyi birer müzik dinleyicisi olmalarının yanı sıra müzik zevklerinin de uyuşması. Josh Schwartz 27 yaşında ve aslında The O.C. gibi büyük çaplı bir tele- 
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— She Tnrills, “The O.C Mix 
: 2“de “Big Sur” adlı şarkısıyla yer alıyor. 


vizyon dizisinin yapımcılığını üstlenmek için henüz çok genç. Kimilerine göre televizyon tarihinin en genç yapımcısı unvanı ona âit Schwartz'ın çok da ilginç bir ailesi var, genç yaşta böylesi başarılı bir projeye imza atmış olmasının ardında bunun etkisi yatıyor olabilir. Anne ve babasının mesleği oyuncak tasarımcılığı... 

The O.C.'nin genç yapımcısına hayatta en sevdiği şarkı sorulduğunda verdiği cevap hiç değişmiyormuş: Guns N' Roses'ın Patience adlı parçası. Schwartz'ın müziğin istenilen tarzda ambiyans yaratmak için en etkili silah olduğuna dair zihnini açan olay da bu şarkıyla ilgili. Okul yıllarında bir bodrumda verilen partiden çıkıp gideceği sırada, bu şarkı çalmış ve bizimkisi hemen gerisin geriye yollanmış. Bir kenarda oturup o ana kadar gayet sıkıcı bir havada seyreden parti- nin aniden hareketlenişini, insanların kaynaşmaya, eğlenmeye başlayışlarını gözlemiş. Bu sahne aklından hiç çıkmadığı için de The O.C. başladığında en önem verdiği başlıklardan biri dizinin müziklerinin seçimi olmuş. 

The O.C.'nin müziklerinde payı olan bir diğer 


isim de hiç kuşkusuz senarist Stephanie Savage. 
Masaya yeni bölümleri yazmak için oturduğun- da, ilk önce o an zihninde çalmakta olan sevdiği bir şarkıya kilitleniyormuş. Şarkının ritmi ve sözleri, olayların akışını belirlemesinde birinci derecede etkili oluyormuş. Savage'ın müzik beğenisi de epey geniş bir yelpazede seyrediyor. Fugazi'den Dolly Parton'a uzanan bir beğeni yelpazesi var. Beğendiği şarkıların ortak noktası ise hüzün oranlarının birbirlerine her daim yakın olmasıymış. Bazen bir sahneyi yazarken aynı şarkıyı tekrar tekrar başa alarak yüzlerce kez dinlediği olurmuş senaristimizin. 


THE O.C. DİNLEMEK İSTEYENLER... 

The O.C.'nin müziklerinin büyük ilgi görmesi üzerine plak yapımcıları da harekete geçmiş durumda. Aslında dizinin yapımcılarıyla, gruplar ve plak yapımcıları arasın- i da karşılıklı bir menfaat ilişkisi olduğu bile söylenebilir. Çünkü kullanılan müzikler dizinin gücünü artırırken, The O.C.'de yer alan çoğunluğu alternatif gruplar da geniş kitlelere ulaşma imkanı yakalıyor. 
The O.C. izleyicilerinin ço- 


“The 

ei 1k yapımcısı 

sh Schwartz. 


var. İyi haber: dizide kullanılan müzikler şu ana 


gu gibi siz de dizinin müziklerine tutkunsanız, bir iyi bir de kötü haberimiz 


kadar beş albüm altında yayınlanmış durumda. 
Tam tamına beş The O.C. albümü The Music from The O.C.” adıyla müzik dükkânlarının raflarında yerini çoktan aldı. Kötü haber: ülkemizde bu albümleri bulmak maalesef bir mesele. 
Ama internet marifetiyle sipariş vermeniz mümkün. Sadece dinlemek de bana yeter diyenler içinse gayet güzel bir internet adresimiz var: http://www.musicfromtheoc.com adresinden hem dizide kullanılan müziklerle ilgili her tür bilgiye ulaşabilir hem de hepsini dinleyebilirsiniz. Dinlerken kendi kendinize bir oyun da oynamanız mümkün; duyduğunuz müziğin dizide hangi sahnelere eşlik ettiğini hatırlamaya çalışıp, iyi bir The O.C. izleyicisi olup olmadığınızı test etme oyunu! 


THE O.C.MIX 4 


1. Decent Days and Nights - The Futureheads 
2. Goodnight and Go - Imogen Heap 

3. Fortress - Pinback 

4. On the Table - A.C. Newman 

5. To Be Alone with You - Sufjan Stevens 
6. Play - Flunk 

7. Scarecrow - Beck 

8. The View - Modest Mouse 

9. Hardcore Days - Aguedoct 

10. Carturheels - The Reindeer Section 
11. Eve, the Apple of My Eye - Bell X1 

12. Champagne Supernova - Matt Pond Pa 


THE O.C. MIX 5 


1. Rockin Roll Gueen - The Subways 
2. Reason İs Treason - Kasabian 

3. Wish | Was Dead PT2 - Shout Out Louds 
4. Daft Punk Is Playing at My House - LCD Soundsystem 

5. Publish My Love - Rogue Wave 

6. Forever Young - Youth Group 

7. Reguiem for O.M.M. - OF Montreal 
8. Kids with Guns - Gorillaz 

9. Na Na Na Na Naa - Kaiser Chiefs 
10. Your Ex-Lover Is Dead - Stars 

11. California 2005 - Phantom Planet 
12. Hide and Seek - Imogen Heap 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kamera arkasında 


“Scrubs” artık “ciddi"ye alınıyor. Genç yıldızı Zach Braff ise yazıp yönettiği başarılı ilk filmi “Garden State”in arkasını getirmeye kararlı. 


$ 


nsanları güldürmenin, ağlatmaktan zor olduğu söylenir. İyi komedi yapmak da zor iş, hele televizyonun hata kabul etmeyen dünyasında. Genç bir dizi olarak bu dünyaya cesaretle giren Scrubs, beşinci yılına girmeye hazırlanırken, nihayet televizyon camiasının kabul gören bir üyesi haline geldi ve iki tanesi ana dallarda olmak üzere, iki dalda Emmy'ye aday oldu. Bunlardan biri de, En İyi Komedi Dizisi ödülüydü. Gerçi bu ödülü, veda yılını tamamlamış Everybody Loves Raymond'a kaptırdı ama, hiç değilse “ciddi”ye alınacak bir 


dizi olduğunu ele güne kanıtlamış oldu. 
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Sacred Heart Hospital/Kutsal Yürek Hastanesi'nin zıpır doktoru John “J.D.” Dorian'a gelince, onu oynayan Zach Braff sayesinde, o da televizyon dünyasının belli başlı komedi karakterleri arasına girdi. Braffın kendisi ise Alun Küre'den sonra Emmy'de de, Komedi Dalında En İyi Erkek Oyuncu'ya aday gösterildi. Demek ki artık heveskâr, komik bir delikanlı olmanın ötesine geçmeyi başarmış durumda. Zaten geçen yılki filmi Garden State'le, acemilik çağını çoktan geride bırakmış bir sanatçı olduğunu kanıtlamıştı. Braff, senaryosunu yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı filmiyle, yılın umut veren 


# 


yönetmeni oldu, çok sayıda ödüle aday gösterildi, olumlu eleştiriler ve birkaç ödül aldı. Ama o, en büyük başarısının, hayranı olduğu Nathalie Portman'ı filminde oynamaya ikna etmek olduğunu düşünüyor. 

Öte yandan, yönetmenlik Zach Braff'a yabancı sayılmaz. Çocukluktan beri oyunculuğa meraklı olduğu halde, doğrudan mesleğe atılmaktansa üniversiteye gitmeyi tercih etmişti. 
Northwestern Üniversitesi'ndeyken birkaç kısa film yazdı ve yönetti. Bunlardan biri olan Lionel on a Sunday, 1998 festival sezonunda başarı kazandı. Braff, Gwyneth Paltrow'la birlikte, aktrisin babası Bruce Paltrow'un yapımcılığını üst: lendiği bir dizi pilotunda oynayıp televizyon âlemine adım attıktan sonra da, ekranda ilk kez CBS'in My Summer as a Girl'üyle göründü. 
Ama bundan önce sinema perdesinde boy göstermiş, Manhattan Murder Mystery'de iki nevrotik New Yorklu'nun (Woody Allen ve Diane Keaton) yeniyetme oğlunu oynamıştı. Beş yıl önce, The Broken Hearts Club'da eşcinsel bir uyuş- 


turucu müptelası rolüyle dikkati çekti ama, ona 


şöhreti getiren rol, Scrubs'ın J.D.'si oldu. Dizide de iki yönetmenlik denemesi var: Braff, dördüncü sezonun sekizinci bölümü My Last Chance ve 19'uncu bölümü My Best Laid Plans'de kamera- nın arkasına geçti. Zaten Scrubs'ın adı “My”la başlamayan pek az bölümü vardır. 

Bunların ardından da, 10 yıl boyunca ailesiy- le iletişim kurmayan, annesinin cenazesi için kasabasına dönen Andrew'nun hikâyesini anlattığı Garden State geldi. 

Sonuç olarak Zach Braff, Scrubs'ın sevimli Dr. 
John “J.D.” Dorian'ından vazgeçmese de, yönet menliği sürdürmeye kararlı görünüyor. Garden State'ten bir sonraki filminin ne olacağı da duyuruldu. Uzun zamandır günlerinin büyük bölümünü senaryo yazmakla geçiren Braff, Doris Burn'ün çocuk kitabı Andrew Henry's Meadow'un beyazperde uyarlamasını yönetecek. 
Oyunculuğu da ihmal etmiyor, tabii. Bu yıl, diziye yazın ara verilmesinden yararlanarak, Fast Track ve The Last Kiss'te oynadı. Hatta rivayete göre, Scrubs'ın yeni sezona geç başlayacak olmasının nedeni de onun film çekimiymiş. 
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Ebedi Simpsonlar 


“Seinfeld”, “Cheers”, “Fraiser” ve “Friends”i bile geride bırakan “The Simpsons”, daha uzun süre bizimle olacak gibi görünüyor. 


eraklıların yaptığı hesaplara 

göre, insan oturup The Simpsons'ın şimdiye kadar yapılan 

her bölümünü izlerse, bu iş 

bir haftasını alırmış. Uyku bile uyumadan, aman vermeden, ardı ardınca izlenecek 350 tane yarım saatlik bölüm. Böyle bir 

maratona girişecek olan izleyici, sadece Simpson 

ailesinin bütün maceralarına hâkim olmakla kalmayacak tabii. Örneğin, Evergreen Terrace adlı 

bir sokakta hayatın hiç değişmediğini de öğrenecek. Bir de, Bart, Lisa ve Maggie'nin, tıpkı yaratıcıları Matt Groening gibi, hiç büyümediklerini. 

Bir başka hayat dersi ise vaktiyle bir kültür şokürna yol açan Simpsonlar'ın, artık televizyonun kısa ömürlü dünyasında pırıl pırıl bir istikrar örneği oluşturmaları. 

Üstelik, Simpsonlar bu yıl fevkalade formda. 

Bir aralar, yaratıcısı Groening, eserinin son halinden pek memnun kalmadığını söylemiş, doruktan düşmektense bırakmayı tercih edeceğini ima etmişti. Ancak kendisi şu sıralar hayatından çok memnun. Yeniden hızlandıklarını, yepyeni bir enerji bulduklarını söylüyor. Eşcinsel evlilik bölümü, Katoliklik ve kıyamet hakkındaki bölümler, gerçekten de diziye yeni bir soluk kattı. Homer'ın bol pantolonları kadar aşina hale gelen The Simpsons, izleyicilerini yeniden sarsmayı başardı. Groening, sanki daha önceki kuşkuları dile getiren o değilmiş gibi, “Sanırım şovumuz tam ortaya ulaştı,” diyor, “bu da, 17 yıl daha yolumuza devam edeceğiz demektr.” 

Dizinin hazırlanıp yayınlanmasında büyük payı olan emektar televizyon yapımcısı James L. 
Brooks da, bu sezonki bölümlerin kalitesinden söz ediyor. Brooks'a göre, 20 yazarın üzerinde çalıştığı bu bölümlerin bazıları birer Simpson klasiği olacak. Ekip bir yandan da, 20th Century Fox'ta Simpsons filmi üzerinde çalışıyor. Televizyonun en uzun dizisi olma yarışında Seinfeld, Cheers, Friends ve Fraiser'ı bile geride bırakan The Simpsons, daha uzun süre bizimle olacak gibi 

görünüyor. 


“Sanırım şovumuz tam ortaya ulaştı, bu da, 17 yıl daha yolumuza devam edeceğiz demektir.” 


etin # g | olmdp 

iYi vi v9 

SS mM m & ©... Sayfalık deveser renkli, kuşe kağıt 


df 


Ölmeden Önce Görmeniz 
Gereken 1001 Film, adından da anlaşılacağı üzere, hem bilgi vermeyi ve kılavuzluk etmeyi, hem de motive etmeyi hedefliyor. 

Bu kitap için kendi çalışma deneyimime dayanarak ancak 


1 


şunu söyleyebilirim; kişisel favorim olan pek çok filmi 


ba < 


listede es geçmek zorunda kalmanın acısını, bu kadar çok muhteşem sinema yazarının kaleme aldığı bu kadar çok müthiş film yazısı okumanın ve sinema tarihi, gelenekleri ve gizli hazineleri hakkında daha önce hiç bilmediğim şeyler öğrenmenin zevkiyle fazlasıyla giderdim. 


STEVEN JAY SCHNEİDER 
Genel Editör 


Remzi Kitabevleri'nde 
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ONE TREE HILL 


O aslında şarkıcı! 


Müzik şirketi Epic ile bir sözleşme imzalayan Bethany Joy Lenz, “One Tree Hill”in Haley'si ile eş zamanlı olarak turneye çıkacak. 


ki üvey kardeşi karşı karşıya getiren One Tree Hill'in Haley'yi Bethany Joy Lenz, alışılmış genç yıldızlardan çok farklı bir küçük hanım. Dışarı çıkmayı sevmiyor, evde oturmayı tercih ediyor. 

“Kedimle birlikte evde kalırım” diyor, “hatta yün ördüğüm bile görülmüştür.” En büyük şikayeti ise güvendiği insanlardan uzakta olmak. 
“Oturup ağladığım, başımı omuzuna yasladığım insanlar ülkenin öbür yanında, Washington'da kaldı. Ama Hollywood'un sizi değiştirmesine izin vermeksizin de normal bir hayat sürdürmek mümkün. Bütün mesele bu kararı alabilmekte.” 
Şu sıralarda sevgilisi yokmuş, aramıyormuş da. “Bekliyorum, onlar beni arayıp bulsun. Güçlü, komik, inandıklarını savunmaktan çekinmeyen biri olmalı.” 

Peki, acaba gerçek hayatta James Laf feriy ile ikisi, dizide Haley ve Nat han'ın anlaştıkları gibi anlaşır mıydı? 

“Pek sanmam, benden üç yaş küçük. 
Ama lisede olsaydım, evet, ondan hoşlanabilirdim. Kayıtsız ve hayli mesafeli 


görünüyor. Ona tutulurdum herhal- 


Bethany Joy Lenz, genç yaşına rağmen kendine güveni olan bir aktris. Hatta 13 yaşındayken farklı görünmek için kendi adı “Bethany”nin yerine benimsediği “Joie”den bile vazgeçmiş. 
“Kendimi olduğum gibi kabul ettim.” 

Belki müzikteki başarısının da bunda payı olmuştur. Lenz, oyunculuktan da, müzikten de vazgeçemiyor, bir “müzikal insanı” olduğunu 


söylüyor. “Müzik benim için Tanrı vergisi bir 


şey. Müzikallerde büyüdüm ben.” 

Genç aktrist bu yakınlarda Epic ile bir sözleşme imzaladı. Hatta müzik kariyerini, Haley'ninkiyle birleştirdi. Haley bir süre Sonra şarkıcı olarak turneye çıkacak, ama bu aynı zamanda Bet hany'nin de turnesi olacak. Wreckers grubu (essica Harp, Michelle Branch) ile sahneye çıkacak 


olan Lenz'in üç yıl önce Preincarnate adını ver- 


“Benden üç yaş küçük ama lisede olsaydım Nathan'dan hoşlanabilirdim. 
Kayıtsız ve mesafeli görünüyor. Ona tutulurdum herhalde.” 


diği bir albümü çıkmıştı. Önümüzdeki yıl da ikincisi çıkıyor. Neyse ki, One Tree Hill'de oynamayı sürdürüyor. Yoksa Nathan, Haley'siz ne 


yapar? 


DVD / CD / DERGİ 

>- Beyaz Gölge / White Shadow, 1. sezon, Fox Home Ent. 
NBA at 50: Musical Celebration, Polygram Records Slam, Primedia 


EVERYBODY LOVES RAYMOND 
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Veda sezonu 


“Everybody Loves Raymond” veda etti ama, biz bir sezon daha onların tatlı tuhaflıklarını izlemeye devam edeceğiz. 


izinin başrolünü oynayan, pek tanınmamış “stand-up”çı Ray Romano işe, Carnegie Hall'de ilk 

kez sunulan pilotu izleyen reklamcılara veda ederek başlamış: “Bu benim şovda son yılım olacak,” demişti. “Söylenecek ne varsa, hepsini pilotta söyledik.” Ne mutlu ki, ondan sonraki dokuz sezon boyunca her hafta söylenecek yeni şeyler bulundu. Barone ailesinin bütün diğer fertlerinin uğraştığı Ray de, herkesin sevgilisi olup çıktı. 

1996 yılının bir cuma gecesi pek de parlak olmayan bir başlangıç yapan Everybody Loves Raymond, birkaç ay sonra pazartesi akşamına kaydırılınca kendini toparlayıp milyonlarca izleyici edindi. Belli ki televizyon izleyicileri diziyi sadece komik bulmakla kalmamış, hayatlarından pek çok parça içerdiğini de fark etmişlerdi. Pilot taki yaklaşım ise hiç değişmedi. Örneğin, Ray 

annesiyle babasını “Ayın Meyvesi Kulübü”ne abone ettiğinde teşekkür beklerken ebeveyni alevlenmişti: “Bunu bize na- 


sıl yapabilirsin?” dediler. “Bir yıllık meyve yeme baskısının altından nasıl kalkarız? Hem bu kulüp de neyin nesi, bakalım, bir tür “kült” mü yoksa? Sanki zaten yeterince sorunumuz yokmuş gibi,” diye homurdandı baba Frank Barone. 
Hatta Frank'i oynayan Peter Boyle ile anne Marie rolündeki Doris Roberts, Everybody Loves Raymond'ın En İyi Komedi Dizisi ödülüyle veda ettiği Emmy ödülleri gecesinde de Ray'i aşağılamayı sürdürdüler. Ray, babasını oynayan kıdemli aktöre, “İçlerinde en çok seni severim,” deyince, Peter suratını ekşitti: “Sen de kim oluyorsun ki?” Eşi Debra rolündeki Patricia Heaton, öpüşemediğini söyleyerek onu güldürdü, sonra da öpüp gönlünü aldı. Kardeşi Robert'ı oynayan boylu poslu aktör Brad Garrett ise tıpkı “anne” Doris gibi, son sezonu bir En İyi Yardımcı Oyuncu Emmy si ile noktaladı. 
1996'daki pilotundan bu yana, Everybody Loves Raymond, televizyon izleyicilerini duygulandırıyor, güldürüyor. Gerçi veda ettiler ama, biz 


ai 


bir sezon daha onların tatlı tuhaflıklarını izleye- 


m; (O <eğiz, ne mutlu. 


THE KING OF OUEENS 


Dizide uçuk ve huysuz Arthur'u canlandıran Jerry Stiller “The King 


of Oueens"in 100. bölümünde oğlu b yönetmen, yazar ve aktör Ben ME 


Stiller'ı ağırlayacak. ş 


scar'lı oyunculara bir sitcom'da 

konukluk etmesini teklif etmek 

zordur. The King of Oueens'in 

yapımcıları, bu görünürdeki 

zorluğu aştı ve Kiss of the 
Spider Woman / Örümcek Kadının Öpücüğü ile Akademi ödülünü almış William Hurt'e, dizilerinin bir bölümünde # konuk oyuncu olarak rol almasını teklif etti. Dizinin yapım yönetmeni” © Josh Goldsmith, “Takvimi uygun mu diye kontrol ettik,” diyor, “meğer dizimizin hayranı değil miymiş? Sonra da bütün diğer Oscar ödüllü oyuncular ve adayları arayıp, Hurt'ün dizimizde oynadığını söyledik.” Aktör, dizinin 100'üncü bölümü Shrink Wrap'te, bir psikiyatr olarak karşımıza gelecek. Aynı bölümde saygın bir aktör daha var. Gerçi Ben Stiller'ın Oscar'ı yok amaj'yaşı da küçük sayılir. Yönetmen/Yyazar/aktör Stiller da The King of Oueens'in misafiri. Ama Ben bir anlamda dizinin yaban&ısı sayılmaz. Babası aktör/senarist/komedyen Jerry Stiller, uzun süredir Carrie'nin ne yapacağı belli olmaz, uçuk ve huysuz babası Art hur'u oynuyor. Hani şu, köpek gezdiricisi sarışına İkinci Dünya Savaşı dersleri veren kişi. Stiller'wSeinfeld'den de hatırlayacaksınız, çünkü orada da George'un babası Frank Costanza rolünde karşımıza çıkıyor. 

Ben'in kendisine gelince, babası ve aktris/komedyen/oyun yazarı/senarist annesi Anne Meara, onu kendi renkli dünyalarından uzakta tutmak için en ufak bir çaba göstermedi. Ben, küçük yaştan itibaren kızkardeşi Amy ile birlikte, Shakespeare dahil, ne bulursa oynamak için sahneye çıktı. Sekiz yaşından bu yana Super 8 kamerayla film çekiyor. Sinemaya ilk girdiğin- de, “iyi bağlantıları olan bir Hollywood veledi” muamelesi gördü ama, yönetip oynadığı Reality Bites (Winona Ryder ve Et han Hawke ile birlikte), ona saygınlık getirdi. Kendisini, Shrink Wrap'teki bir geri-dönüşte, 10 yaşındaki Arthur'un babası olarak izleyeceğiz. 
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LAS VEGAS 


Parti devam ediyor 


Burası Vegas! Eğlence demek, macera demek, güzel kızlar, büyük kumar demek. “Las Vegas”ın yapımcıları, bunu hiç akıldan çıkarmayarak izleyicilerin gündelik hayattan kaçmasını sağlayan bir dizi yapıyor. 


dını aldığı şehir gibi, Las Vegas 

da, keyifli saatler, sımsıkı elbiseler 

içindeki güzel insanlar üzerine 

odaklanmış. Dizinin yaratıcısı, aynı zamanda yapımcı yönetmeni 
Gary Scott Thompson, büyük bir kumarhane- nin üst düzey çalışanları çevresinde dönen dizilerinin tek amacının, izleyicilere hoşça vakit geçirterek onları günlük kaygılarından uzaklaştır mak olduğunu söylüyor. 

Las Vegas, tam adını aldığı şehir imajını değiştirmek için kampanya başlatırken yayına girdi. 
Önceleri, şıpınişi evlilikler ile Elvis taklitçilerihin yuvası olarak bilinen Las Vegas, bu imajdan kurtulmak için yıllarca kendini aile dostu bir ttil bölgesi olarak tanıtmaya çalışmıştı. Bunun da pek faydasını görememiş olacak ki, sonunda es- 


ki “Günah Şehri” imajını yeniden canlandırma- 


ya karar verdi. Thompson'ın bu döneme rastla- 
— m 


ması şans mı, ustaca bir hesaplama sonucu mu, 


bilemiyoruz ama, The Fast and the Furious'ın da ğ 


senaristi olan, Fhompson, daha önce"hiçteleviz-- 


yon dizisi yapmamış biri olarak, gerçekten şanslı bir adam sayılabilir. Biz yine de başarının bir kısmını şehrin hanesine yazmaktan yanayız. İlk sezon öncesinde pilotu çekildiğinden bu yana diğer dizilerden fazla ilgi toplayan Las Vegas, burasını, şehri mekân edinmiş dizilerin hepsinden daha iyi kullanıyor. Tabii, 1969'dan bu yana (Get Smart'ın iki bölümünde Rupert of Rathskeller'i oynamıştı) ilk kez bir TV dizisinde oynamayı kabul eden James Caan'ın karizmatik varlığının da büyük payı var ama, bu diziye damgasını vuran şehrin kendisi ve kumarhane. 

Öte yandan, Las Vegas, “primetime” şovların seçilen mekânı olarak New York ve Los Angeles ile yarışmaya başladı. CSI'da, çöl büyük bir rol oynuyor. Alias ve Crossing Jordan'dan Jackass'a kadar pek çok dizinin özel bölümleri orada çekil di. According to Jim bir sezon finalini orada çekti. Lucky'nin baş karakteri, Las Vegas'ta yaşayan bir kumarbazdı. The Bachelâr, Fear Factör ve Married by America da, çeşit Bölümlerindö Las 


g3 . 
esas'tan fon olarak yararlaridılar. 


CUMARTESİ 18:00 


Hırvat doktor 


Genç yaşta oynadığı “Hamlet” ile Hırvat tiyatrosunun saygın aktörleri arasına giren Goran Visnjic, “ER”ın yeni doktoru rolünde hayli inandırıcı... 


u sezon ER'da trajik bir geçmişe sahip olan yeni bir doktor var. Luca 

Kovac, Bosna savaşında karısı ile iki 

çocuğunu kaybetmiş, genç bir doktor. Geçmişini bir türlü arkada bırakamıyor, kayıplarının verdiği acılarla boğuşuyor. 
Luka'nın bu mücadelesi de izleyicilere çok inanılir geliyor, çünkü ER'ın yeni karakterine can veren kişi, genç yaşta övgüler alan bir Hamlet performansı sunmuş, Hırvat tiyatrosunun saygın aktörlerinden Goran Visnjic. 

Babası otobüs şoförüydü, annesi ise yiyecek 
satan bir markette çalışıyordu. 18 
yaşındayken Yugoslav ordusunda paraşütçü eğitimi gördü, terhis olup geri döndüğünde Sırplar, ülkelerin- de yaşayan ve farklı etnik kökenler- den gelen herkesi temizleme harekeüne girişmişlerdi bile. Goran, bir daha eline silah almamaya yemin et miş olduğu halde, bu sefer Hırvat ordusuna girip Sırplar ile savaşmaya koyuldu. 

Oyunculuğa ise çocukluktan beri merakı vardı. Zagreb'deki Dramatik Akademisi'nde okudu. 
Shakespeare'in Hamlet'inde bahtsız 


Sanatlar 


prensi oynamak üzere seçilen en 


Bir daha eline silah almamaya yemin ettiği halde Goran, Hırvat ordusuna girip Sırplar ile savaşmaya koyuldu. 


genç aktör oldu. Hamlet'i altı yıl süreyle oynayarak, uluslararası saygınlığı olan Dubrovnik Yaz Tiyatro Festivali'nde Tony ödülü ile eşdeğer olan pek çok Orlando Ödülü kazandı. ER'ın bir bölümünde de Luka, Hamlet tecrübesini dile getirerek, “Olmak ya da Olmamak” tiradını 


Hırvat diliyle okur. Aynı bölümde, hobilerinden biri olan eskrimde usta seviyesine eriştiğini Carter'la kapışarak kanıtlar. Hamlet'te de bu becerisinden hayli yararlanan aktörün diğer hobileri ise yüzmek ve dalmak. Rüzgâr sörfü ile kung fu'nun yabancısı sayılmaz. Hayvan hakları için de mücadele eden aktör, iki yıl önce, hayvanlara ahlâk sınırları dahilinde muamele edilmesini savunan PETA'nın doğu Avrupa'daki ilk kampanyasına, elinde “Köpeğinizi giymezseniz, lütfen kürk de giymeyin” yazan bir pankart ve köpeği 


Bugsy ile katılmıştı. 


985 


BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


|, a DİZİLER cuarTESİ 23:00 BUFFY THE VAMPIRE SLAYER 


Geçtiğimiz ay CNBC-e dergiyle yayımlanmaya başlayan “Buffy the Vampire Slayer” çizgi romanı gerek diziyle paralel gerek ise diziden bağımsız yayımladığı hikâyelerle okuyucuların beğenisini kazandı. 


uffy the Vampire Slayer'ın popülaritesi arttıkça, çizgi roman da bundan etkilenerek senelerce diziden bağımsız bir şekilde Buffy hayranlarına televizyondakinden fazlasını sundu. 
Alınan iyi tepkiler dizideki karakterlerin kendi çizgi roman serilerinin ve şu an CNBCee dergiyle verilen çizgi romandaki gibi, dizide olmayan ek hikâyelerin de yolunu açmış oldu. Dizinin başarısının altında ezilmeyerek çok daha zor bir işe imza atan çizgi roman ekibinde, tebrik edilmesi gerekenlerin başında gelen isim ise derginin editörü Scott Allie. Allie'nin önceki işlerinin atasında Yıldız Savaşları ve Maymunlar Cehennemi yer alıyor. 
Buffy çizgi romanlarının editörü nasıl oldunuz? 
Şu anda Oni Press'in Şef Editörü olan Jamie S. Rich, Dark Horse'ta editörken Buffy'nin bü- 


yük bir hayranıymış. Burada yayımlanması için 


MW 70 cnece 


mücadele etmiş, ancak kitap başlamadan önce şirketten ayrılmış. Diziyi izlememiştim, ama “vampir” kelimesi editörlüğünü üstlenmek istememe sebep olmaya yetti. Zaten yakın arkadaşlarımdan biri dizinin sıkı takipçisiydi. Başlangıçta diziyi kendim öğrenene kadar yardım için ona başvurdum. 

Buffy'nin yaratıcısı Joss Whedon'ın çizgi romana katkısı oldu mu? 

İlk birkaç sene çizgi romana çok az karıştı. Benimle ve çizgi romanla daha çok personeli ilgilendi, ama personel çizgi romanlara Joss kadar aşina değildi. En başta ondan daha çok yararlanabilseydim, seri çok daha iyi bir başlangıç yapacaktı. Sonra Buffy dizisinin yapımcısı ve yazarlarından biri olan Douglas Petrie de çizgi roman- da yazmak istediğini belirtti. Bu Jan Espenson gibi diğer yazarlar için de kapıyı açmış oldu. 
Sonra da Joss bir çizgi roman yazmak istediğini 


söyledi. İlk önce bir Faith serisi yazacaktı, ama 


ig » 


200 yıl sonra gelecekte geçen bir seri, Fray'i yazdı. Yazmadığı diğer serilere en büyük katkısı ise sohbetleri oluyor. Sadece Fray'de birlikte çalışarak kazandığım deneyim bile onun estetiği hakkında bana diziyi izlemekten çok daha fazla şey öğretti. Bu şekilde birçok Buffy çizgi romanında etkisi oldu. 

Buffy çizgi romanlarının hedeflediği okuyucu kitlesi nedir? 

Aslında diziyi izleyenlerin okumasını bekliyoruz. Ben 14 ile 28 yaş aralığında bulunan kişilerin okumasını hedefliyorum, ama diziyi izleyen herkes çizgi romanı da kolaylıkla okuyabilir. Diziyi izlemeyen ama çizgi romanı okuyan bazı insanlar tanıyorum. Ancak bu insanların sayısının çok fazla olmasını bekleyemeyiz. Dizinin izleyicisinden bir milyon kadarının ilgisini çekmeyi başarabilirsek mutlu olacağız. 

Devamlılık Buffy dünyasında bir kabus mu? 

Hayır. Buffy'de devamlılık oldukça keskin. 
Star Wars gibi herhangi bir zaman diliminde ge çen düzinelerce hikâye çizgisinin olması gibi bir 
durum yok. Çizgi romanı her yıl yaptıkları 22 
küsur bölümden yola çıkarak hazırlıyoruz. 

Çizgi romanı niye Buffy dizisinin öncesine götürmeye karar verdiniz? 

Devamlılık sorun değil demiştim ya, bir şeyi unutmuşum. Bir süreliğine çizgi romanın de- 


vamlılığında dizinin bir sene gerisinden geliyorduk. Sonra bir ara hikâyeler kontrolden çıkt ve diziyi yakaladık. Çizgi romanı, diziyle aynı za manda yazmaya başladık ve işimiz çok zorlaştı. 
Dizinin aylar sonra nereye geleceğini bilmeden, çizgi romanın planını yapmak çok zor. Bir de yedinci sezonun son sezon olacağına dair dedikodular çıkmıştı. Bu nedenle Joss, Marti ve ekibin diziyi nasıl devam ettireceklerine karar verene kadar ben de özgür olabileceğimiz ve hikâye çizgisindeki ani değişikliklerden etkilenmeyeceğimiz bir döneme sığınmaya karar verdim. Böylece Bufiy'nin Sunnydale'a gelmeden önceki ma: ceraları ortaya çıktı. 

Oyuncuların karakter çizimlerindeki benzerliği onaylamaları gerekiyor mu, hiç sizden değişiklik yapılmasını isteyen oldu mu? 

Bütün karakterler onay almıyor, ama olayın işleyişine göre çizen kişinin çalışmalarına onay vermeleri gerekiyor. Bir kere “tamam” dediklerinde de benzerliklerin uygun olması bana ve Fox'taki yetkililere kalıyor. Evet, işinden alınan bazı çizerler oldu ve birkaçı hakkında da bazı oyuncular şikayette bulundu, ama o konuya girmek istemiyorum. 

Sizin en sevdiğiniz çizer ve yazar kim? 


En sevdiğim yazar Alan Moore. En sevdiğim çizer de Mike Magnola. 
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SMALLVİLLE 


Tom'un gözüyle Clark 


Genç aktör Tom Welling, henüz Superman olmamış genç Clark Kent'in Smallville'deki günlerini anlatıyor. “Smallville”in kahramanı, senaristlerinin kaleminden uzaylı değil insan olarak çıkmış. 


lark, onu seven bir annesiyle babası, arkadaşları olmasına rağ 

men yalnızlık çekiyor, kendini 

herkesten farklı hissediyor. Belki 

de yeni “süper kahraman” trendi budur. Batman, Spiderman, Hulk hayranları böyle bir eğilimin farkında olsalar gerek. Got ham Şehri'nin pelerinli savaşçısı, duvarlara tırmanabildiğini keşfeden yetim Peter Parker ve kendini birden olağanüstü bir güç sahibi olmuş bulan Dr. Bruce Banner, hep aynı dertlerden mustarip: farklılık ve yalnızlık. 

Clark Kent de, henüz Çelik Adam olduğunu bilmeden önce Smallville'de benzer şeyler yaşıyor. Klasik “taytlı adam stercotipi”nin bir yana bırakılıp, “blucinli genç çocuk” görünüşünün tercih edilmesi, onu daha da benimsememize yol açıyor. Superman olma yolundaki ergen Clark'ı oynayan Tom Wellington'a gelince, genç bir Christopher Reeve'i andırmıyor değil. 

Başarılı bir model olan Tom'u Smallville dizisine, senaryo çekmiş: “Birkaç yıl sonra Clark'ın nerede olacağını biliyoruz, Lex ile Clark'ın annesi ve babası gibi karakterlerin de. Yazarların onları bu noktalara nasıl getireceğini merak ettim, bu yolculuğun bir parçası olmak istedim.” 

Ama senaryonun onun için en çekici yanı, Clark'ın bir uzaylı değil, bir insan olarak ele alınışı olmuş. Ödevleri için endişeleniyor, futbol takımına girmeye uğraşıyor, Lana Lang hakkın- 


daki duygularının üstesinden gelmeye çalışıyor. 


Ama yavaş yavaş, özel yetilerinin onu farklı kıl dığını, arkadaşlarından uzakta bir yere yerleştirdiğini de anlıyor. Bütün bu inanılmaz şeyleri yapabilen o, ama neden ya da nasıl yaptığını biliyor sayılmaz. İşin kötüsü, bunları arkadaşlarıyla paylaşamıyor da. Annesiyle babası bile onun naz sıl böyle biri olduğunu kavramış değiller. İşte Tom Wellington'a, böylesi dertlerle uğraşan bir Clark Kent karakterini oynamak cazip gelmiş. 
Tom'un Clark Kent hakkındaki temel bilgileri şunlar: Kripton gezegeninden, dünyaya bir meteor yağmuru sırasında, Smallville kasabasına düşüp Lana'nın annesiyle babasını öldüren ve büyük hasara yol açan bir uzay gemisiyle gelmiş. 
Clark bunun bir şekilde kendi hatası olduğunu düşünüyor. Jonathan ile Martha Kent tarafından bulunmuş, onu evlat edinmişler. Annesi ve babasıyla arasında çok sağlam bir ebeveyn/ço- cuk ilişkisi var. En iyi iki arkadaşı Peter Ross ve Chloe Sullivan ile Smallville Lisesi'ne gidiyor. 
Kader ve bir araba kazası, onu Lex Luthor'la bir araya getirmiş, arkadaş olmuşlar. Yavaş yavaş kimi güçlerinin kapsamını keşfediyor. Kuvvetli, hızlı, yok edilmez bir genç o. Örneğin Lex arabasıyla ona çarpınca ölmüyor, röntgen gibi gör me gücü var. Bu güç ilk kez ortaya çıktığında başı ağrıyor, onu nasıl kontrol edeceğini bilmediği için telaşlanıyor. Ne var ki, zamanla kontrolü aruyor. İleride başka yetilere de sahip olduğunu anlayacak ama bu noktada henüz bilgisi yok: 


Dolayısıyla, bu tıpkı Tom gibi, Clark için de bir 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Klasik taytlı adam stereotipinin bir yana bırakılıp, “blucinli genç çocuk” görünüşünün tercih edilmesi, onu daha da benimsememize yol açıyor. 
Superman olma yolundaki ergen Clark'ı oynayan Tom 
Wellington'a gelince, genç bir Christopher Reeve'i andırmıyor değil. 


yeteneği sonuna kadar geliştirmek istiyorum. Bu yüzden de, aynı deneyimleri yaşayan Clark'a sempati duyuyorum. Hem izleyicilerimizin büyük kısmı da bu yaşlarda, ergenliği ya kısa süre önce geride 
4 bırakmışlar ya da hâlâ o dönemi yaşıyor. 
keşif yolculuğu. Tom Wellington da bu yeni lar. Dizi, hepimizin yakından bildiği sogüçlerin, ona “armağan” olarak verilmiş gibi gö- o rTunlar ve konulara değiniyor. Bunun da bana rünen bu yeteneklerin neler olduğunu merak ( çok yardımı oluyor.” 
ediyor. Clark'ın kim olduğunu, neden burada Clark'ın bu güçleri kötülük için değil, iyilik olduğunu anlamasını heyecanla bekliyor: — için kullanmasını da yetiştiriliş şekline bağlıyor. 
“Clark, bir tür acemilik çekiyor. Hazmetmeye, o Doğru ya, eğer onu Lionel Luthor bulmuş olsaykavramaya çalıştığı bu yeni yetenekler yüzünden. — dı, Clark Kent bambaşka değerlerle büyümüş Ben de aşağı-yukarı aynı durumdayım. Televiz. o olacaktı. “Kendi kendine soruyorsun: “Niye banyonda pek tecrübem yok, ama buraya oyunculuk © kaya giriverip de parayı almıyor?” Ya da, “Doğru yeteneğim sayesinde geldiğimi söylüyorlar. Bu olanı yapma arzusu nereden gelir?” Bunun ceva-SMALLVILLE SEVEN BUNLARI DA SEVER 


DVD / BİLGİSAYAR OYUNU / KOSTÜM ÇİZGİ ROMAN 

Louis & Clark, Warner Home Video b It's a Bird..., Steven T. Seagle-Teddy Kristiansen, İngilizce, DC ComicsWertigo The Death and Return of Superman, Sunsoft Çizgi roman yazarı Steve'den Superman serisi istenir. Steve, Superman www.buycostumes.com kostümünün yarattığı imajın arkasına geçemeyince işin felsefi boyutuna iner. 


“Doğru olanı yapma arzusu nereden gelir? Cevap, Clark'ın annesiyle babasında. Her zaman onun yanındalar, yeni yetenekleri Clark'ı olduğu kadar onları da şaşırtsa bile.” 


bı, Clark'ın annesiyle babasında.” Üstelik her 


zaman da onun yanındalar, bu yeni bulunan yetenekler Clark'ı olduğu kadar onları da şaşırtsa bile. Oğullarına bu yetenekleri, onu Clark yapan şeyin bir parçası olan olumlu, özel “armağanlar” diye açıklıyorlar. 

Henüz Superman olmamış genç adamın il ginç ilişkileri de var. Chloe, Pete ve o, liseyi aşmaya, Smaliville'deki tuhaflıkları anlamaya çalışıyorlar. Sonra Lana / Whitney meselesi var ki; bu da ilgi çekici, çünkü biz Lana ile Clark'ın sonunda bir araya gelmediklerini biliyoruz, ama Smallville'de yaşadıkları sürece birbirleriyle çok yakınlaşıyorlar. Clark'ın anne babasıyla yakın ilişkisini ve babası ile Lex arasındaki çelişkiyi de unutmamak gerek. Daha çok Lionel Luthor yüzünden, Jonathan oğlu ile Lex'in arkadaş olma- 


larını istemiyor, ama Clark'a kendi kararını veriy 


me fırsatı tanıyacak kadar da anlayışlı; “Bana en ilgi çekici gelen onun Lex ile ilişkisi. Biz onların sonunu biliyoruz, ancak esas karışık olan, oraya nasıl vardıkları. 

Zaman zaman düşündüğümüz, şüphelere kapıldığımız oluyor. Bu yoğunluk, aramızda gerçekten iyi bir enerji yaratıyor. Bence Michael Rosenbaum çok iyi yetenekli bir aktör, ondan çok şey öğrendim. Bana hep sınırı zorlamami söyler, elindeki malzemeyle oyun oynar, işin tadını çıka: rr.” 

Tom Wellington da işin tadını çıkarıyor. Tek dileği, insanların Smallville'i izlemeye devam edip, onlara önerilerini iletmeleri ki, daha iyisini yapabilsinler. “Çünkü biz, hepimiz, oyuncular, teknik ekip, senaristler, yapımcılar, herkes, yaptığımız işe de, birbirimize de gerçekten önem 


veriyoruz.” 


NIP / TUCK 


a DİZİLER pazar 20:00 SMALLVILLE | 21:00 THE X-FILES | 22:00 THE 4400 | 23:00 NIP/TUCK | 24:00 SOUTH PARK 


Xenlia, hayat hocası... 


Bir kez daha hayatımıza giriyor. “Nip/Tuck"ın nispeten mazbut doktoru Sean McNamara'nın, karısı Julia'ya yardımcı olsun diye eve getirdiği “new age” hayat hocası olarak. Karşınızda Famke Janssen! 


elemenk kızı Famke Janssen'i ilk kez, erkekleri uyluklarının arasında ezen kötü James Bond karakteri Xenia Onatopp olarak tanıdık. 17. Bond fil mi GoldenEye'da (1995) ajanımız Pierce Brosnan'ın (aktör, 007'yi ilk kez oynuyordu) baş düşmanıydı. Sonra da, güçleriyle ürküten bir kahraman olarak karşımıza çıktı. Bu sefer X-Men'de Jean Grey olmuştu: Telekinetik ve telepatik güçleri olan süper bir kahraman. 

Çarpıcı esmer Famke Janssen, Hollandalı. 
Bundan kırk yıl önce Famke Beumer adıyla Amsterdam'da doğdu. Kestane rengi saçlı, ela gözlü Famke, ailenin tek esmer kızı. 1.80 boyu ve göz kamaştırıcı fiziği sayesinde meslek hayatına model olarak atıldı. 

Henüz 20 yaşına basmadan ABD'ye geldi. 
1984'ten beri de orada yaşıyor. Ne var ki, bir süre sonra modellik dünyasının hayli boş olduğunu düşünmeye başladı; Columbia Üniversitesine girdi, yazarlık ve edebiyat okudu (1988- 1997). Sonra da Harold Guskin'den oyunculuk dersleri aldı. New York'tan Los Angeles'a gidince Roy London'la oyunculuk çalışmalarını sürdürdü. Amsterdam Üniversitesi'nden de ekonomi derecesi vardı zaten. Üstelik dört de dil biliyor: Felemenkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca. Modellerin dünyasında da, oyuncular âleminde de, okumaya bu kadar meraklı hanım kızlara rastlamak zor. Ama bütün bu ilim irfan, onun internette daha çok seksi fotoğraflarıyla yer almasını önlemiyor. 

Sinemada şöhrete GoldenEye ile ulaştı, oysa ilk filmi Jeff Goldblum'la oynadığı Fathers & Sons'dı. Sonra insanları ezen Xenia olarak Pierce Brosnan'ın ve daha nicelerinin yüreğini titretti. 
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Sinemada aradığını buldu. GoldenEye'ın ardından, Robert Altman'ın The Gingerbread Man'inde (1998) Kenneth Branagh'ın sabık eşini oynadı, Woody Allen'ın Celebrity'sinde ise (1998), yine Branagh'ın sevgilisini. 
Neyse ki Robert Rodriguez'in The Fa- 


culty'sinde Branagh ile değil, uzay- 


lıların beyin yıkamasıyla uğraşıyordu. Anlaşılan doğaüstü olaylar peşini bırakmıyor. 
The House on Haunted 
Hill'in (1999) ardından, i yeni yüzyıla daha akıl- j da kalır bir karakterle, Bryan Singer'ın çizgi roman uyarlaması 
X-Men'in yukarıda bahsi geçen kahramanlarından Jean Grey olarak girdi. 

Ama sakın onu yalnız doğaüstü karakterlerle uğraşıyor sanmayın, çünkü küçük bütçeli ama iddialı filmlerde, hatta romantik komedilerde de oynadı. Bir stereotipe bağlı kalmayı reddedince, hem stüdyo filmlerinde, hem bağımsız filmlerde payına hayli heyecan verici roller düştü. Televiz- d yona ilk kez 1994 yılında, mesleğine uygun Model by Day adlı filmle çıkan Famke, şimdi de 
New Age üstadesi 
Ava olarak karşımızda. 
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Soruyu doğru yanıtlayıp 

15 Kasım 2005 
tarihine kadar 
CNBC-e Dergi'ye gönderen izleyiciler 
Nip/Tuck ödülleri kazanacak! 


O spor çantası 


i mg 
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10 eshirt 
m 10 şapka 
Yukarıdaki Nip/Tuck hediyeleri, anketimize katılarak doğru cevap veren okuyucularımıza verilecektir. Hediyeler sırasıyla, İstanbul içinden gönderen ilk 15 ve İstanbul dışından gönderen ilk 


15 kişiye ulaştırılacaktr. 
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SOUTH PARK 
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Moore'a cevap 


“South Park”ın yaratıcıları Michael Moore'dan nasıl intikam aldı? 


att Stone ve Trey Parker'ın dizisi South Park, özgünlüğün- den, aykırılığından ve sürprizlerinden zerrece fire vermeden dokuzuncu yılına girdi. Bu sr radışı dizinin iki genç yaratıcısının resimlerini görmüştük. Aslında birini, Matt Stone'u sinema perdesinde de gördük. Michael Moore, onun adını bir anda gündeme yerleştiren unutulmaz filmi Bowling for Columbine için Matt Stone'la 


— YS 


kısa bir söyleşi yapmıştı. Bu konuşmadan, Matt'in çocukluğunu geçirdiği, Colorado'daki Littleton kasabası- nın da ne menem bir yer olduğu anlaşılıyordu: Küçük bir delikanlı için neredeyse 
South Park kadar ıstırap verici normallikte bir kasabaydı Littleton. Çocuklarla gençlerin 


Biraz dizinin kahramanlarına benziyorlar. 
Öyleyse üstatlar kızdırmamakta fayda var: 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en küçük bir “tuhaf” davranışının hiç mi hiç kadar hoş görülmediği bir mekân olduğu da anlaşılıyordu. Stone'un filmdeki söyleşisini, South Park'ı fena halde andıran bir takım çizgiler izledi. Ancak bu çizgiler ne Trey'in, ne Stone'un elinden çıkmışlardı, üstelik sahipleri de belli değildi. South Park'ın yaratıcıları, Moore'un, bu çizimlere yer vererek, onların filme katkıda bulunduklarını ima etmek istediğini söylediler. Trey ve Stone da bu manevraya, 2004 yapımı filmle- 


mi 


“South Park”ın yaratıcıları Trey Parker ve Matt Stone ile Michael Moore (solda) 


# ri Team America: 


World Police'de Moo- 


re'u intihar bombacısı ola- 


a rak gösterip karşılık verdiler, intikamlarını aldılar. 
Lafın kısası, demek istiyoruz ki, Littleton nasıl South Park kasabasına benziyorsa; Trey ve Stone da birazcık dizinin kahramanlarını andırıyor. Öyleyse üstatları kızdırmamakta fay: da var! 


THE X-FİLES 


Dosyalar sizin için 


ne kadar gizli? 


Başladığı günden beri ilgiyle izlenen, fanatiklerinin birbirleriyle bilgi yarıştırdığı “The X-Files” sizi de arenaya davet ediyor! 


1 - Jodie Foster'ın rolü neydi? 
a- Scully'nin ablası 

b- Skinner'ın eşi 

& Bir dövme 

2 - Mulder akademiye katılma- 
dan önce hangi bölümde eğitim gördü? 

a- Oxford'ta psikoloji 

b- UCLA'de dilbilim 

& Harvard'ta hukuk 

3 - Kim Sigara İçen Adam ile 
duygusal ilişki yaşadı? 

a- Scully'nin annesi 

b- Mulder'in annesi 

c Müdür yardımcısı Skinner 
4 - The X.Files ilk Emmy ödü- 
Jünü hangi kategoride kazandı? 
a- Seslendirme 

b- Grafik tasarım 

& Erkek oyuncu 

5 - Sculiy hangi ölü akrabasını 
gördüğünü düşündü? 

a- Büyükannesi 

b- Annesi 

c Babası 

6-Mr. X nedir? 

a- Uzaylı 

b- Muhbir 

& Kayıp biri 

7 - Mulder'ın annesi nasıl öldü? 
a- Paget Kanseri adlı ender bir hastalıktan 

b- Esrarengiz bir araba kazası sonucu 

& Aşırı dozda Diazepam 

8 - “Terma”da, yaşlı adam kendine hasta süsü vererek nerede- ki yatakta saklandı? 

a- Conscience Hastanesi 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b- Washington Huzur Evi 
& Harrow Nekahat Evi 
9 - “Trresistible”da, Donnie Pfas- 


ter'a çekici gelen nedir? 


a- Uzun saç 

b- Kanser 

& Cesetler 

10 - Mulder'ın babası sussun diye kim kaçırıldı? 

a- Mulder'ın halası 

b- Mulder'ın annesi 

& Mulder'ın kızkardeşi 

11 - Kim, Sculiy sanılıp öldürül. 
dü? 

a- Teyzesi 

b- Annesi 

& Kızkardeşi 

12 - “Terma”da Krycek'i bulan 
çiftçi vücudunun neresini kesip 


kopardı? 

a- Sol bacağı 

b- Sol kolu 

c- Sol kulağı 

13 - Pusher'ın yasal adı neydi? 
a Robert Howes Modell 

b- Robert Patrick Modell 

& Robert Jones Modell 

14 - “Tunguska”da Rusya'yı ziyaret eden Mulder'a kim eşlik etti? 

a- Marita 

b- Sigara İçen Adam 

c Kıycek 

15 - Scully'nin sırtının sol alt tarafındaki dövmede ne var? 

a- Yılan yiyen bir yılan 

b- Bir gül 

& Bir FBI rozeti 
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Grimm Kardeşler'le bir sohbet 


Stüdyo işlerinden çok bağımsız filmlerde oynamayı, başrol oyunculuğundan çok karakter rollerinde yer almayı tercih eden 

Matt Damon ve Heath Ledger'in istediği oldu ve ikisi bir Terry Gilliam filminde rol aldılar. İki başrol oyuncusuyla bu ay vizyona girecek olan “Grimm Kardeşler” ve yeni pojeleri üzerine... 


erry Gilliam'ın işlerinin zaman za- (o ma fırsatı tabii. Sanırım bu ikimiz için de geçer- 

man ticari başarı kazandığı da ok | li. Onun bir filminde oynamak istedik. 

muştur: The Fisher King / Balıkçı Beklediğiniz gibi miydi? 

Kral ve Twelve Monkeys / 12 May. HEATH LEDGER: Bize rollerimizi değiştirme 

mun gibi. Ancak çoğu büyük kitle. | firsatı tanıdı, daha önce hiç olmadığı halde bu lere ulaşamamışur; Time Bandits ve hatta Brazil (o karakterleri yaratmamıza izin verdi. Daha önce gibi süper epik yapımları bile. Brothers Grimm / Grimm Kardeşler'den önce Gilliam, yıllarca en büyük rüyası olan bir projeyi gerçekleştirmek için uğraşmıştı. Ne var ki, pişmiş tavuğun başına gelmeyenler onun başına geldi ve The Man Who Killed 
Don Ouixote'tan geriye sadece eşsiz bir belgesel; Lost in La Mancha kaldı. Gilliam bir sonraki projesi Brothers Grimm'in Jacob'u için de, Don Kişot filminde başrolü oynayacak Johnny Depp'i seçmişti, ama stüdyo onun gişesinin zayıf olacağını düşündü. İkinci tercih Matt Damon ise, gücenmeyi falan bir yana bırakıp teklifin üstüne atladı. O Jacob'u oynayacaktı, Heath Ledger de Will'i. 
Sonra roller değişti ama, iki aktör de Grimm Kardeşler'i oynadı. Damon ve Ledger, bir süre rafta bekledikten sonra gösterime giren film, Gilliam ve yakın gelecekteki projeleri üzerine samimiyetle konuştular... 

Sizi bu projeye ne çekti? Gilliam 

mı? 


MATT DAMON: Terry ile çalışkarakterler bize emanet edilmemişti... Onun enerjisi, coşkusu bizim performanslarımıza karıştı sanki. 

DAMON: Bana Jacob rolünü önermişti, ama Heath de ben de daha önce bunlara benzer rollerde oynadığımızı düşünüyorduk. Dedik ki, bir Terry Gilliam filminde her rol büyük roldür, tamam, ama acaba rolleri değişebilir miyiz? “Tabii,” dedi. 12 Maymun'da da, Bruce ile Brad'in rollerini değiştirmiş. O sıralar Bruce çılgın rollere daha yatkın sayılıyormuş, aldırmamış. “İş zor. 
aşırsa daha fazla eğleniriz” demiş kendi kendine. Aslında en son ben geldim. Terry filme başlamıştı, Heath seçilmişti. Bana teklifte bulunduklarında kulaklarıma inanamadım. Bir Terry 


Gilliam filminde boşta rol var ha! İlk kez onun- 


a Chuck Roven'ın evinde buluştuk. Terry'ye, “Johnny Depp niye oynamıyor?” diye sordum. 


Chuck hemen, 


“Hayır, hayır, biz seni istedik,” 


demeye başladı ama Terry de aynı anda, “Stüdyo, filmi Johnny ile yapmama izin vermedi” dedi. “Ama ikinci tercihim sendin.” Tabii “Pirates of the Caribbean / Karayip Korsanları” vizyona girince, Bob Weinstein “keşke Depp'le yapsaydık” diye saçını başını yolmuş ama, olsun! Ben öğreneceğimi öğrenmiştim, Terry Gilliam dürüst bir adam. Sonuna kadar da öyle kaldı. İstediğini harfi harfine anlatmayı biliyor, çünkü her çekimin başarıya ulaşması için, her bölümün işlevini yerine getirmesi gerekir. Yapım tasarımı, sanat yönetimi, kostümden taktığım peruğa, hat ta yediğimiz ete varana kadar her şeyi o denetledi. 

Belucci'nin yanında role odaklanmak zor mu? 

DAMON: İmkânsız diyebilirim. Onu neredeyse öptüğüm şu sahne vardı: “Sensin hepsinin en güzeli” diyorum, sonra da sözde bunu bir öpücükle tamamlıyoruz. Derken, Jacob aynayı kırıyor. Belki dokuz kez çektik, ben, “Sensin hepsinin en güzeli” diyorum, ha öptüm ha öpeceğim, ayna kırılıyor, Monica da dönüp haykırır yor. Sonunda şöyle bir hal aldı: “Sensin hepsinin en güzeli. Kırma şu kahrolası aynayı!” 

LEDGER: Gözlükle bakmak bile zor bir hal aldı. Öyle güzel ki, gözlük camlarım buğulanıyordu. Hem de resmen kulağımı ısırıyordu. Evet, hayret verici ve sete geldiği zaman da herkesin bakışlarını üstünde topluyor. Kraliçe gibi, öylesine güzel ki... 

Srüdyolar sizi başrol oyuncusu yapmaya çalışıyor, ama ikiniz de eliniz den gelse hep karakter rollerini tercih edeceksiniz. Buna ne diyorsunuz? 

DAMON: Bu meslekte bir med-cezir durumu var, bir yükseliyor, bir alçalıyor. Zarlar elinde olduğunda ne yapacaksın? Arada büyük bir film çevireceksin. Biz, diğerlerinin hepsinden farklı olarak, Terry Gilliam filmi gibi büyük bir işte yer almayı tercih ediyoruz. Nasılsa unutulacak, ama 


hiç değilse geriye dönüp baktığında 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ONCE UPON A IIME 


“Gerçekten şaşırtıcı bir şeydi, ne çok şey öğren- 


dim” dediğin bir şey olacak. Oysa insanlar bir başarı yakalayıp, dört elle sarılıyor. Güvenli, sıkıcı tercihlerde bulunsalar da, başarı yine de ellerinden kaçabiliyor. 

LEDGER: Tepetaklak gidiyorlar. 

Film ne zaman çekildi? 

DAMON: 2003'ün Haziran'ından Kasım'ına kadar... 

LEDGER: 110 gün falan. 

DAMON: Evet, uzun bir çekimdi. Mayıs'ta girdik. Bir ay önce gitmiştik, prova yapmak, ata binmek, senaryo üzerinde çalışmak ve aksan kapmak için. Bence gösterime geç girmesinin nedeni, yeni bir şirket kuran Harvey ve Bob'un başka işlerinin olması. Tabii, filmler kimde kalacak diye bir çekişme de olmuş olabilir, sonuçta 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“Brokeback Mountain... 
Ödümü kopardı, projeyle hikâyeden öyle korktum ki, cesur olmak zorunda kaldim. 
Güzel bir senaryoydu.” 


Disney'den ayrıldılar. 

Bize “Syriana”dan söz edebilir misin, Matt? 

DAMON: Evet. Onu anlatmanın en iyi yolu, “Traffic / Trafik” gibi ol duğunu söylemek, çünkü “Syriana”yı “Traffic”in senaristi Steve Gaghan yazıp yönetti. Tek konu etrafında toplanan dört ayrı hikâye. Tek farkı, bu sefer uyuşturucu yerine pet-Tol var. 

Filmi gördün mü? 

DAMON: Evet. Gerçekten iyi, Aralık'ta gösterime sokmaya karar verdiler, çünkü film onları çok heyecanlandırmış. 

Bir başka Bourne filmine ne dersin? 

DAMON: Evet, ama bir süre sonra. Önce Terry Gilliam'ınki gibi filmler yapacağım. Birini Scorsese ile henüz tamamladım. Sonra bir Bourne filmi yapıp kendime birkaç yıl daha satın alırım. 

Bu filmleri yapmanın sebebi bu mu? 

DAMON: Hayır, Bourne filmlerini seviyorum. Paul çekiyor, Paul Greengrass, eskisi gibi. 


Bence harika. Onunla çalışmayı seviyorum. Ve hayır, karşılık sayılmaz, tersine heyecanlıyım. Niye üçüncüsü hepsinden iyi olmasın? Mesele para kazanmak değil, doğru dürüst bir üçleme yapmak. Sonuncusu en iyisi olsun ki, insanlar ileri- 


“Bourne filmlerini seviyorum. Niye üçüncüsü hepsinden iyi olmasın. 
Mesele para kazanmak değil, doğru dürüst bir üçleme yapmak.” 


de filmi hatırlayınca “Ne üçlemeydi ama!” desinler. Ama sonsuza kadar yapmak istemem tabii. 

Heath, Candy ne hakkında? 

LEDGER: İki “canki”nin aşk hikâyesi. Epeyce yoğun bir film. Bak, yüzümde bir yara izi var, fil mi çevirirken gözümü de morartmıştım. Duş yaparken oldu. İkimiz de ölü doğmuş çocuklar gibiydik. Bir “trip”ti. Başka bir düzeye çıkardık. 

Stüdyo filmi, değil mi? 

LEDGER: Evet efendim, tam anlamıyla. Başrol arkadaşım Abbie Cornish, “Somersault / Tepetaklak”ta rol almıştı. Müthiş bir oyuncu. 


Casanova hakkında bir şeyler söyleyebilir misin? 

LEDGER: Tabii. Ama bu Fellini'nin Casanova'sı değil, orası kesin. Lasse Hallstrom/Walt Disney Casanova'sı. Bir komedi, çok eğlenceli. 
Yani, öyle umuyoruz. Oliver Plattla Jeremy Irons da oynuyor. Tam ekip işi. Ağırlık benim omuzlarımda diyemem. 

DAMON: Öyle ama. 

Brokeback Mountain deneyimi nasıldı? 

LEDGER: Komando kampı gibiydi. Orada kaç hafta kaldım, bilmiyorum. 15 hafta falan kalmışımdır herhalde, zor işti. Tek başına elde ettiğin bir deneyim, ama bitirince “sahiden iyi iş yaptım” diye düşündüm. Ödümü kopardı, projeyle hikâyeden öyle korktum ki, cesur olmak zorunda kaldım. Film bitince, “Artık her şeyi yapabilirim” diye düşündüm. Güzel bir hikâye, güzel bir senaryoydu. 

Neden korktuğunu açıklar mısın? 

LEDGER: Her şeyden önce Jake Gyllenhaal'la ilişkiye girmem gerekiyordu, bu da o kadar kolay iş değil. 

DAMON: Benimle rahatça girdin ama. 

LEDGER: Karanlıkta, sarhoştum. Gündüzdü ve bir sürü ışık vardı. Daha önce yapmadığım şeyleri yapmam gerekti. Yaşlanma süreci gibi. 
18'den 40'a geldim. Bir de aksan meselesi var. 
Filmi gördüm, şimdiye kadar gördüklerimin en iyisi mi, en berbatı mı bilmiyorum? Ama ben artık böyleyim. Kendimi hangi filmde görsem, rezil buluyorum. 

DAMON: Ama seks sahneleri bayağı iyiymiş diye duydum. 

Kaç seks sahnesi vardı? 

LEDGER: Yeterince... Ama sadece onlardan ibaret değil. Güzel bir aşk hikâyesi, gerçekten. 

DAMON: Sahiden güzel senaryo. Yıllar önce okudum, hatta ben oynayacaktım. Gus, “Good Will Hunting”den sonra onu yapmak istedi. 
Ben de senaryoyu okudum, çok sevdim. Ne var ki, önce Ripley filmini yapacaktım, sonra da “All the Pretty Horses”ı. Dedim ki, “Gus, doğ rusunu istersen, önce gay bir adam hakkında bir film çekeceğim, sonra da bir kovboy hakkında. 
Hemen arkasından gay bir kovboyu oynamasam iyi olur, ha?” Ama bayıldım o senaryoya, Larıy McMurüy yazmıştı. 
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> Bir i ğ - « Monty Python 
İk gerçeği: 
“Biz Sizi üldürmeyi 
Biliriz 
Monty Python rezil olmamak için her şeyi yapabilecek İngiliz mizacından yola çıkarak, saçma, arsız, incelikli ve sivri dilli mizahıyla 1970 ve 1980'lerin gözde komedi. kumpanyasıydı. 
Python'ların televizyondan sinemaya ve hatta sahneye 


uzanan komedi yolculuğu, bugün bile büyük ilgi görüyor. 


yp İZ FİLM DOSYASI: MONTY PYTHON 


5 OZ / 
Üçlemenin ilk filmi 1975'de çekilen “Monty Python and the Holy Grail”di. Ardından 


1979'da bir dini öykü parodisi olan “The Life of Brian” geldi. Son film ise 1983'te “hayatın anlamı” etrafında kümelenmiş skeçlerden oluşan “The Meaning of Life” oldu. 


ME 88 cvac-e 


Bir skeç derlemesi yapısındaki 
“The Meaning of Life”, saçma durumları ve kaba mizahı unutulmaz hicivlerle harmanlar. 


mamak için en zor durumda bile bozuntuya ver- 


meme, görüntüyü kurtarmaya çalışma eğilimi üzerine kurulu bir mizah. Nitekim az sonra bu illüzyona cepheden saldırıya geçen askerden başlayarak filmin sonuna kadar, Arthur'un asıl büyük serüveninin kutsal kaseyi bulmak değil, onu ararken doğru görüntüyü vermek olduğu tekrar tekrar belli olur. Arthur ve şövalyeleri de Monty Python mizahının sunduğu bin bir türlü çılgınlığın ortasında imajı korumaya çalışacak, bu maceranın aslında son derece absürd, içinde yer alanların ise tamamen aklını yitirmiş olduğu gerçeğini, inatla tablonun kuytu köşelerine süpüreceklerdir. 


İLK FİLM 
Monty Python'ın ilk sinema filmi Holy Grailde, Kral Arthur'un o çok iyi bilinen öyküsü 


her tür absürd durumla ve pür çağrışım sonucu ansızın patlak vererek uzayıp giden, bitmek bilmeyen tuhaf diyaloglarla delik deşik olur. Adeta Python, bir tür “saçmalık illeti”nden mustariptir... Saçmayla sıradanı çeşitli şekillerde karıştırarak, pek başarıyla takındıkları o sakin ifadeyi sarsacak, sükunet ve kontrolden oluşan o yüzeyi çarlatacak dengesizlikler yaratırlar. Bazen son derece sıradan bir şeye hayli saçma açılımlar getirir, tuhaf bir bilinç akışına kapılıp adeta gerçe- 


küstü yerlere sürüklenirler... Dahası çıkış noktalarını oluşturan sıradanlık, normallik, yani o bize aşina gelen unsur herhangi bir şey olabilir: Bütün bir öykü, sıkça görülen bir olay, bir durum, bir anlatım şekli; hatta bir an, bir his, bir vurgulama. Örneğin ünlü skeçlerinden Nasıl Görünülmez'in gerçeklikle ilişkisi tamamen bir sunum şeklinden ibarettir: açık arazide saklanma teknikleri öğretmeye yönelik bir programmış gibi görünen skeç, bu işi beceremeyen konu mankenlerini giderek daha şiddetli yöntemler kullanarak ortadan kaldırır (vurur, havaya uçurur). Birkaç örnek sonra, işin saklanma tekniği- nin başarısıyla falan ilgisi kalmamıştır; skeç arak, anlatcının “her şeyi gören” konumundan aldığı hazla giderek zıvanadan çıktığı bir tür sadist nöbetin resmidir. Bir başka skeçlerinde, müşterinin bozuk çıkan malını geri getirmesi ve satıcının malda bir sorun olduğunu inkar etmesi gibi gündelik bir konuyu ele alırlar; yalnız, söz konusu malın bir canlı, kusurunsa ölüm olması gibi saucının direnişini epey güçleştirecek bir 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İZ FİLM DOSYASI: MONTY PYTHON 


Monty Pyhton ekibi; 
(arka sıra, soldan sağa) Graham;Chapman, 

Eric idle, Terry Gilliam, 
(ön sıra, soldan sağa) 
Terry Jones, John Cleese, 
Michael Palin. 


1960'lı yılların sonunda İngiliz televizyonlarında, tuhaf isimli bir ekibin yaptığı bir komedi programı başladı: “Monty Python's Flying Circus”. 


durum söz konusudur. Müşterisi, kendisine kakalanmış” kaskatı papağanı elinde sallayarak onun ölü olduğunu anlatmak için her türlü tanımlamadan faydalanırken, satıcının yüzündeki o taviz vermez ifadeyle inkar kapasitesinin doruklarında gezindiği bu ünlü skeç, Monty Python'ın anlamsızlık derecesine varan inkâr- dan mizah üretişinin iyi bir örneğidir. Satıcının haklıymış ve bu konuda kendinden eminmiş görünümünün kof olduğunu biz de biliriz, müşteri de bilir, aslında kendi de bilir, ama sanki takındığı imaj artık kendi başına bir hayata sahiptir ve papağanın aksine, ölmeyi reddetmektedir. 


PYTHON'DAN GÜNDELİK YORUM 
Monty Python hicve özellikle yatkın bir komedi grubudur. Örneğin İsa ile aynı zamanda, 


onun hemen yakınında doğan ve yanlışlıkla me- 


MONTY PYHTON FİLMLERİNİ SEVEN BUNLARI DA SEVER DVD KİTAP 
> Wanda Adında Bir Balık, Warner Bros 


History of the World, Twentieth Century Fox Fawlty Towers, Complete Collection, BBC 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DiskDünya serisi, Terry Pratchett, İthaki Yayınları Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi, Kabalcı Yayınevi, 712 sayfa The Pythons, Graham Chapman, Thomas Dunne Books, 368 sayfa, İngilizce 


sih zannedilen Brian'ın öyküsü The Life of Brian'da, aynı politik ideolojilerin farklı fraksiyonları arasındaki çekememezlikten tutun da, insanların kendi başlarına karar vermelerini söyleyen bir lideri bile körü körüne izlemelerine varıncaya kadar, bu yatkınlığın çok parlak bazı örneklerini görürüz. Düz birer öyküsü bulunduğu söylenebilecek Holy Grail ve The Life of Brian'ın aksine, bir skeç derlemesi yapısındaki The Meaning of Life ise saçma durumları ve kaba mizahı unutulmaz hicivlerle harmanlar. İnanılmaz çocuk nüfusu yüzünden rahatça içinde yürünemez hale gelmiş olan işçi sınıfı evinden yola çıkılarak sergilenen Every Sperm is Sacred / Her Sperm Kutsaldır adlı müzikal sahne; kontratının böyle bir işlemi mümkün kıldığını söyleyerek canlı birinin böbreğini organ bağışı olarak alma- 


ya çalışan sağlık çalışanları; Tanrı'ya edilen du- 


aların Python gözünden, “gündelik dille” yorumu... Doğumdan ölüme insan hayatını izleyen The Meaning of Life, Python'ın kimi hayli komik müzikal sahnelerinin dışında, bir de sinema tarihinin en iğrenç sahnelerinden birine, inanılmaz şişmanlıktaki Mr. Creosote'nin mide kaldırıcı sonuçlara gebe olan yemek yeme sahnesine de yer veriyor. 

The Meaning of Life'ın ardından Montiy Python'ın dağıldığı söylenebilir. Grubun üyelerinden Graham Chapman (Holy Grail'in Kral 
Arıhur'u ve The Life of Brian'ın Brian'ı) 1989 
yılında öldü. Daha sonra ekibin çeşitli üyeleri, farklı farklı vesilerle biraraya geldi; örneğin John Cleese ile Michael Palin A Fish Called Wanda 


Python işi 

alternatif tarihin 

en talihsiz icadı olan 
Truva Tavşanı... 


ve Fierce Creatures'da birlikte oynadı... Ancak genelde “Monty Python filmleri” olarak kabul edilen eserler, The Meaning of Life ile doğumdan ölüme uzanan bu çok duraklı yolculukla son buldu. Ancak Python dağılalı aşağı yukarı yirmi sene geçmesine karşın, grubun işleri hâlâ çok seviliyor ve izleniyor. Eric Idle'in yazdığı, Holy Grail'in tiyatro uyarlaması olan Spamalot'ın epey ilgi görmesi ve Chicago'nun ardından Broadway'de de sahnelenmeye başlaması 


bunun bir kanıtı. 
Kutlukhan Kutlu 


CNBC-e'DE MONTY PYHTON 


EB THE MEANING OF LIFE 
15 KASIM SALI, SAAT 22:00 
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a KAÇIRMAYIN 17 KASIM PERŞEMBE SAAT 22:00 


Wild at Heart 


Yanan bir adam, kibrit ve alevler içinde eriyen bir araba... 
Sanki filmin iki kaçak kahramanı Sailor ve Lula'nın birbirleri için yanan kalpleri etraflarındaki her şeyi tutuşturmuş gibi. 


avid Lynch'in son eğlencesi internet üzerinde hava tahmini 

yapmak. Şaka değil, www.davidiynch.com sitesine girdiğiniz- 

de, yönetmeni, masa başında oturmuş bir halde ve 'Merhaba, bugün 1 Kasım 2005. Los Angeles'ta şu anda hava biraz bulutlu gibi görünüyor, ama öğleden sonra hiç belli ok maz, güneş de açabilir. gibisinden bir hava raporu verirken görebilirsiniz. Hiç yerinden kalkmadan, arada bir kafasını çevirip havaya bakarak 


tahminlerini yapan David Lynch'in hali insanı güldürmüyor değil doğrusu. Hayır bir de şu var: sen git Cannes'da Altın Palmiye kazan, yaptığın TV dizisi televizyon tarihinin en acaip işlerinden biri olarak kayıtlara geçsin, kitleler filmlerini anlamak için günlerce kafa patlatsın, aralarında Zizek'in de olduğu bir sürü kafası çalışan insan senin filmlerin hakkında yazılar, kitaplar yazsın, Isabella Rossellini gibi bir dönemin en güzel kadınlarından biri senin için deli divane olsun; 


sen git internette hava tahmini yap. Bu da ancak 


Lynch'in aklına gelirdi herhalde. 

Son zamanlarda vaktinin büyük kısmını Transandantal Meditasyon yoluyla dünyada barışı yaymaya adayan David Lynch bu iş için bir de vakıf kurmuş. Elbette sinemadan kopmuş değil. 
Son filmi Inland Empire'ın çekimlerine devam eden Lynch, Wild at Heart taki oyuncularından biri olan Laura Dern ile bu filmde bir kez daha bir araya geldi. Daha eski bir Lynch müdavimi olan Harry Dean Stanton'ın da rol aldığı film dünyanın dört bir yanında merakla bekleniyor kuşkusuz. 

Gelelim sadede. Gerçi okumakta olduğunuz sayfanın halinden de anlamışsınızdır ya, biz yine de altını çizelim. Bu ay CNBC-e'de izleyeceğiniz Wild at Heart alev alev bir film. Kibritler, ateşler, yangınlar, yanan bir adam, daha çok kibrit ve alevler içinde eriyen bir araba... Sanki filmin 


iki kaçak kahramanı Sailor ve Lula'nın birbirl 


tuşturmuş gibi. David Lynch filmlerinde bir “e itmotif olarak ateş” başlıklı tez ya da makale yazacak olsanız Wild at Heart'tan Fire Walk with Me'ye düz bir çizgi çeker, araya da birçok Lynch filminde rastlayabileceğiniz otoyol ateşlerini serpiştirerek sağlam bir yapıya ulaşabilirsiniz. 

Yine de Lynch'in filmlerinde izleyiciyi ateşten daha da çok cezbedecek başka bir şey var: aşkın (başka bir bakışla cinselliğin) bir tür hastalık, insanın doğasındaki sapkınlıkları ortaya çıkaran bir çeşit karabasan olarak tarif edilişi. Blue Vek vetre de, Mulholland Drive ya da Lost Highway'de de karşımıza çıkan, her ne kadar aşkı ha- 


yana bir çıpa noktası gibi görseler de parçalan- 


mış benliklerinde onu tahrif eden bireylerin öy- 


küsünü görüyoruz (ya da gördüğümüzü sanıyo- 


KAÇIRMAYIN 2 KASIM ÇARŞAMBA SAAT 22:00 


Costa-Gavras'tan “unutmama” filmi 


Missing 


Costa-Gavras'ın Thomas Hauser'in yazdığı romanı yazarla birlikte sinemaya uyarlamasından ortaya çıkan “Missing”, Amerikalı gazeteci ve film yapımcısı 


Charles Horman'ın Şili'deki askeri darbe sırasında öldürülmesini konu ediyor. 


iyasal baskı dönemlerindeki çarpıklıkları ve şiddeti sergileyerek acımasızca eleştiren muhalif yönetmen Constantin Costa-Gavras, Z / Ölümsüz, The Confession / İtiraf ve State of Siege / Sıkıyönetim üçlemesinden sonra, örnek bir ülkeden askeri cuntanın insan haklarına aykırı tutumunu Missing / Kayıp filmi ile dile getire 
rek, kariyerinde doruk noktaya ulaştı. Şili'de 11 
Eylül 1973 günü kanlı bir darbeyle Allende hükümetini devirerek iktidara gelen Pinochet diktatörlüğü, 16 


e 


“ i LR 5 non fazla insanın infazına, binlerce #ğackien 


yılık bir dönemde üç binden 


kişinin ortadan kaybolmasına ve zindanlarda işkence altında | yaşamalarına neden olmuştu. © © Costa-Gavras, Amerikalı gazete- Cd ci ve film yapımcısı Charles 
Horman'ın Şili'deki askeri darbe sırasında öldürülmesinden 


94 cnsce 


missing. “ 


2 Büzeğ 
v “ği 


yola çıkarak Thomas Hauser'in yazdığı romanı yazarla birlikte sinemaya uyarladı. Akademi Ödülleri'nde beş dalda aday gösterilen Missing, uyarlama senaryo dalında Oscar'a değer bulundu ve Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi Yılmaz Güney'in Yol'uyla paylaştı. 
Metaforik bir anlatımla, söz konusu ülkenin Şili olduğu belirtilmeden, Santiago'dan rastgele görüntülerle açılır film; caddelerde askerlerle do- 


lu kamyonlar, korkutulmuş çocuk yüzleri, şehrin 


sissyspacek 


kimi bölgelerinde yangınlar, öte yandan gece gösterişli otellerde şampanyalarını yudumlayan insanlar. Beth (Sissy Spacek), ortadan kaybolan gazeteci eşini bulmak üzere araştırmalarına başlar. Ülkedeki ABD Büyükelçiliği bile yardımcı olmaz kendisine. Daha sonra vatansever ve muhafazakâr bir Amerikalı olan 
” baba Ed Horman da (Jack Lem- 


mon) araştırmaya katılır. Ancak takip ettiği ipuç- 


ları onu, oğlu Charles'ın siyasal sebeplerle cun- ta tarafından ortadan kaldırıldığı sonucuna götürür. Bu infazın ardında, derinden bağlılık duyduğu ABD hükümeti vardır. Derin uykudan uyanış ve dönüşüm sürecinde, filmin temposu gitgide artar ve doruğa ulaşır. 

Costa-Gavras, filminde siyasal polemiklerden uzak durmayı tercih ederek “dramatik belgesel” türünde bir yaklaşım sergilemiş. Baba karakteri- nin olayların akışına koşut biçimde dönüşümü, filmin asıl eksenine oturtulmuş. Melodram tuzağına düşmeden çekilen final sahnelerindeki oyunculuk (babanın hezeyanı), kurgu ustalığı ve Vangelis'in müziği, filmin dramatik etkisini artrmış. Jack Lemmon'ın Ed Horman karakteri, o güne dek oynadığı roller arasında en başarılı 


performansı olarak değerlendirildi. Costa-Gavras, filmin ilk gösteriminden sonra Boston Globe gazetesinde yayımlanan uzun söyleşide (7 Şubat 1982) ilginç saptamalarda bulunmuştu: 


Costa-Gavras filminde siyasal polemiklerden uzak durmayı tercih ederek “dramatik belgesel” türünde 


e 


bir yaklaşım sergilemiş. * yg 
“Hükümet memuru olmak, acımasız biri * $ Ş .' 
olmayı gerektirir. O ülkedeki darbenin ABD ile e 


ilişkisini gizleme görevi verilmiş onlara. Genç adamın başına geleni açıklamamak bir trajedi. 
Bazı eleştirmenler beni Amerika karşıtı olmakla suçladı. Ben Amerika karşıtı değilim. Totaliter devlet düzenlerine ve siyasal şiddete karşıyım. 
Asla polemiklerle ilgilenmem. Polemikler filmler için değildir. Parlamento ve televizyondaki konuşmalar için polemik yapılır. Rahip ya da politikacı değilim. Doğru ya da yanlışı soyutlamıyor, çözüm sunmuyor, yanıtları bilmiyorum. 
Filmlerimde gördüklerimi, insanların neyi görmeyi umut ettiklerini anlatmaya çalışıyorum.” 

Missing, yaşanan acıları hatırlatıyor ve tokat yemişcesine sarsıyor. 


Suha Çalkıvik 
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“İZ DÜNYA SİNEMASI HER PAZARTESİ 22:00 


Pakistan kökenli senarist ve yazar, Hanif Kureishi'nin ilk yönetmenlik 
» denemesi olan 1991 tarihli “Lon- 
8 don Kills Me” adlı flm, Londra'da 
yaşayan bir grup insanın hayatından kesitler sunuyor. Uyuşturucunun tükettiği yaşamında bir kez olsun doğ- 


Yil: 1991. Sü ru bir şey yapma hevesiyle iş arayan Clint, bir lokantaya garson olmak üzere başvurur. Lokantanın patronu eğer düzgün bir ayakkabı alırsa ona iş vereceğini söyler. Artık Clintin en büyük hedefi bir çift ayakkabı bulmaktır. 


Britanya'nın aykırı göçmeni 


Hanif Kureishi'nin geçinmek için porno yazdığı günler artık geride kaldı. Kureishi bu ay senaryosunu yazıp yönettiği “London Kilis Me” ile ekranlara konuk oluyor. 


Stephen Frears imzalı Benim Güzel Çamaşırhanem” filminin senaristi olarak adı hafızalarımıza kazınmış Hanif Kureishi, bu ay, yalnızca senaryosunu yazmakla kalmayıp, aynı zamanda yönettiği London Kills Me ile karşımızda. 
Oysa bir azınlık / göçmen olarak çektiği tüm sıkıntıya rağmen, Londra'nın Kureishi'yi öldürmekten çok ona can verdiğini söyleyebiliriz. Tabii babasının da... 
Shannoo Kureishi, bölünmenin ardından Londra'ya geldi, İngiliz bir kadınla evlendi ve Pakistan Büyükelçiliğinde küçük bir memur oldu. İyi giyinmeyi 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severdi, krikete bayılırdı. Ama her şeyden çok kitaplara tutkundu, bir dizi basılmamış roman ve sahnelenmemiş oyun yazmıştı. Hanif'e bir yazarın nasıl çalışması gerektiğini gösterdi, bir yandan da kendi edebiyat rüyasını sürdürdü. Oğlu başarıya ulaşınca da onu kıskandı. 

Oğul Kureishi'nin ilk oyunu Soaking the Heat 1979'da Londra'nın Royal Court Tiyatrosu'nda sahnelendi. Bir-iki oyun ve bir TV senaryo ödülünün ardından, 1981 yılında Kureishi artık Royal Court Tiyatrosu'nun kadrolu yazarıydı. My Beautiful Laundrette'in ardından iki film senaryosu daha yazdı, London 
Kills Me'yi yazıp yönetti. 1990'da yayınlanan ilk romanı Varoşların Buda'sı, Whitbread Ödülü'nü aldı ve üç yıl sonra BBC tarafından televizyon dizisi haline getirildi. 
İkinci romanı Kara Plak 1995'te çıktı. 1998 baskısı Intimacy'yi Patrice Chereau beyazperdeye uyarladı ve hayli tartışmaya yol açtı. Gabriel's Gift (2001) ve babasını anlattığı My Ear at His 
Heart (2004), yeni kitapları. Bir de The Mother adlı bir senaryosu var. 
Kureishi'nin geçinmek için 
Antonia French adıyla porno yazdığı günler geride kaldı. 
Yazdıkları, daha çok insan tabiatının karanlık yanlarını ve toplumun kıyısında yaşayanların gözden kaçan mücadelelerini ele alıyor. Başkalarının yoksaymayı tercih ettiği konuları işleyecek kadar da gözüpek. Belki de 
Kureishi'yi en iyi tanımlayan kelime, “aykırı”dır kimbilir! 


Barmenden teğmene 


“Cocktail"in barmeni Bryan Brown “Breaker Morant'ın 


teğmeni Peter Hancock olarak karşımızda. 


Bryan Brown gelmiş geçmiş en iyi anti-savaş filmlerden Breaker Morant'ın Teğmen Peter Hancock'u, yenilikçi aksiyon gerilim filmi F/X'in özel efektçi Rollie Taylor'ı ve Cocktail'in şişeleri savuran barmeni Doug Coughlin olarak, dünya sinemasında izini bıraktı. Video 


— 14 KASIM 


“Tender Mercies” ve “Driving Miss Daisy” gibi filmlerin yönetmeni 
Bruce Beresford'un imzasını taşıyan “Breaker Morant”, 19. yüzyılın sonlarında Avustralya'da yaşayan Henry “Breaker” Morant adlı bir İngilizin 
* etrafında şekilleniyor. İngilizlerle 


21 KASIM 


Daha önce de “Eges” adlı filmini izleme fırsatı bulduğumuz Norveçli sinemacı Bent Hamer'ın “Water Easy Reach” adlı filmi, kendisi için manevi değeri olan kol saatini tamir ettirmek isteyen denizci Almar'ın yaşadıklarını beyazperdeye taşıyor. Bir 


28 KASIM 


Son zamanlarda özellikle tarihi filmlerle ses getiren Çin sinemasından bu kez geleceğin dünyasını anlatan bir bilim-kurgu filmi izliyoruz: “Al Tomorrow's Parties”. Film, kıyamet 


All Tomorrow 
Parties 4; 


unfim de YU 


- sonrası bir gelecekte, Gui Dao hanedanının hüküm sürdüğü Çin'de in- 


furyası döneminde hemen hemen herkesin izlediği mini TV dizisi The Thorn Birds'ün Luke 0'Neill'ini de unutmuyoruz, elbette. Gerçi dizinin esas kızı Rachel Ward'u Richard Chamberlaine'e kaptırıyordu ama gerçek hayatta işler öyle yürümedi, 1983'te evlendiler. Üç çocukları var. 


Boerler arasında patlak veren savaş- ta gönüllü olarak çarpışan Morant ve adamları, bir grup mahkumun infaz edilmesine refakât eder. Ancak bu mahkumlardan biri Alman askeridir ve bu olay iki ülke arasında ciddi bir krize yol açacak gibi görünür. 


İspanyol kasabasında saatini tamir ettirmek isteyen Almar birbirinden ilginç tiplerle karşılaşacak ve saati- nin bozulmasıyla birlikte bu kasaba- da da zamanın durduğu gibi tuhaf bir izlenime kapılacaktır. İskandinav sinemasından ilgi çekici bir yapım. 


sanları yeniden eğitmek için kurulan kamplara alınan iki kardeşin öyküsünü anlatıyor. Bu kamplar aslında beyin yıkama amacıyla kurulmuş merkezlerdir ve bir iktidar değişikliği sonrası yeni bir özgürlük dalgası her şeyi değiştirecektir. 
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İZ KOMEDİ FİLMLERİ HER sALı 22:00 


Gilbert ve Sullivan'ın en sevilen 
» operetlerinden “The Pirates of Penzance”ın sinema uyarlamasında iki ünlü şarkıcı, Linda Ronstadt ve Rex 
© Smith rol alıyor. Aynı oyuncularla sinemadan önce Broadway'de bü- 
© yük başarı kazanan “The Pirates of 


Fransız şarkıcı ve oyuncu Yves Montand'ın kendisini canlandırdığı 
“Trois Places Pour Le 26”, müzikal formları kullanan bir romantik komedi. 67 yaşındaki Yves Montand'ın kariyerinin ilk yıllarında sahneye çıktığı Marsilya'ya dönüp ken- 


Nantes'lı Jacguot 


Penzance”, korsan olmak üzere yetiştirilen Frederick'in, 21 yaşına girince masum güzel Mabel'a duyduğu aşkın da etkisiyle korsanlıktan vazgeçme macerasını ekrana taşıyor. 
Filmde Kevin Kline ve Angela Lans- 


bury gibi güçlü isimler de var. 


di hayatını konu edinen bir müzikal- 


güzel 


5 


de rol alışını anlatan filmde, aktris Mathilda May sevgilisini canlandırıyor. Montand'ın güzel sesine ve şarkılarına aşina olanların keyifle izleyecekleri film, ünlü şarkıcıyı tanrmayanlar için de iyi bir ilk adım. 


Bu ay CNBC-e ekranlarında, beyazperdede kendine özgü bir dünya yaratmayı başarmış Jacgues Demy'nin son filmi “Trois places pour le 26”yı izleyeceğiz. 


Üstat, “Filmlerimle bir dünya yaratmaya çalışıyorum” derdi. Tam da bunu yaptı. Onun filmleri kişisel ve hayali dünyalardan oluşur. Çünkü Demy, çağdaşları şiiri bırakıp siyasete dönerken, çocukluk hayallerinin, projelerinin romantizmine sadık kaldı. 
Kişisel bakışını her zaman korudu, salt bu yüzden “auteur”ler arasında dahil edilmeyi hak ediyor. Oysa Mayıs 1958'in ardından gözden düştü, Fransız eleştirmenler onu “apolitik”. 
olduğu için kınadı. Sözünü esirgemeyen Amerikalı eleştirmen Pauline Kael de ona, Amerikan janrının naif idolü” yaftasını vurmuştu. Demy filmleri gerçekten naif olsa da, Yeni Dalga'dan da uzun ömürlü bir tazelikleri ve iyimserlikleri var. Ama alttan alta bir psikolojik gerçekçilikten söz etmek de mümkün. Sinemayı, hele Hollywood müzikallerini çok seven Demy, Gene Kelly'li Les Desmoiselles de Rochefort ile onlara bir selam yollamıştı. Müziğini Michel Legrand'ın yaptığı, şeker pembesi Les Parapluies De Cherbourg / Cherbourg Şemsiyeleri ise unutulmaz bir 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rüyadan farksızdır. Aslında yönetmen son filminin ardından; senaristi, uyarlandığı kitabın yazarı ve aktörü olduğu bir başka filmle de karşımıza geldi. 
Yönetmenin, yine yönetmen olan eşi, Yeni Dalga'nın Büyükannesi” Agnes Varda, Nantes'ta doğan, 1990'da ölen kocasına 1991 yapımı Jacguot de Nantes / Nantes'li Jacguot ile sevgilerini yolladı. 


15 KASIM 


Moniy Python ekolünün en komik filmlerinden “Meaning of Life”, 
— 1983'te Cannes Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazanmıştı. Bir 

seri skeçin birleşmesinden oluşan i ilm, Monty Python'cıların tuhaf mi- 


zah anlayışına alışık olmayanları şa- 


Önce animatör 


Terry Gilliam yönetmenliğin yanı sıra başka mesleklerle de ilgileniyor. 


Terry Gilllam, “Monty Python”"cılara katıldıktan sonra grubun ilk filmiyle üçüncü filmini Terry Jones ile yönetti. İkincisinde yönetmenliği adaşına bırakıp animasyon, senaryo ve oyunculuk üzerinde yoğunlaştı. 
Arada filmler de çevirdi tabii. Şaheseri olan Brazil ve çok iş yapmış filmleri 12 Monkeys ve The Fisher King gibi. Hayatının rüyası, projesi The Man Who Killed Don Guixote ise bir Murphy Yasaları ders kitabı gibi, her türlü belaya uğradıktan sonra şimdilik rafa kaldırıldı. 


22 KASIM 


“Farewell: Home Sweet Home”da varlıklı bir ailenin oğlu olan Nicolas ailesinin tüm zenginliğine rağmen bir kafede bulaşıkçı olarak çalışmak- ta ve patronun kızının gözüne girmeye uğraşmaktadır. En yakın arkadaşı bir dilenci olan Nicolas bir ge- 


29 KASIM 
>stârdolü | 


non, 


Kanadalı yönetmen Denys Arcand ülkemizde “Montrealli İsa” ve “Barbaların İstilası” adlı filmleriyle tanınıyor. İzleyicisini her daim şaşırtmayı seven Arcand'ın 2000 tarihli filmi “Stardom”, belgesel bir film tarzın- da çekilen ve genç bir top modelin 


© Yönetmen: Denys Arcan: 
Oyuncular: Jessica Pare, Vi« to nne Vannicola. Yapı 


şırtacak bir kokteyl olsa da, en azın- 
“The Brothers 
Grimm?” gibi filmlerle adından söz et 


dan “Brazil” ve tiren usta sinemacı Terry Gilliam'ın hatrı için seyredilmesi gereken bir yapım. Her şey bir yana, “Meaning 


of Life” gerçekten çok komik. 


ce evsizlerle dışarıda takılır ve ayyaş babasının da gelişiyle hareketlenen ortamda ufak çaplı bir sarsıntı geçirir. Fakir hayatı merak eden genç adam gördükleri karşısında, zenginlerin yaşamının zannettiği kadar kötü olmadığını düşünmeye başlar. 


hayatını gözler önüne seren esprili bir yapım. Top model Tina'nın hayatını IV röportajları, belgeseller ve katıldığı “talk-show”lardan derlenen görüntülerle anlatan filmde, başrol deki Jessica Pare'ye uluslararası bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor. 
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& USTALARA SAYGI HER ÇARŞAMBA 22:00 


2 KASIM 


MISSING 


# Cannes Film Festivali'nde Yılmaz 
, Güney'in “Yol”uyla Altın Palmiye'yi İ paylaşan “Missing”, Costa-Gavras i imzası taşıyor. Askeri darbenin ar- 
“Ei dından Amerikan güdümlü bir cuntanın hüküm sürdüğü bir Güney 


Amerika ülkesinde geçen film, Ame- 


9 KASIM 


| LAMARIEE ETAİT 
1 ENNOİR 


Truffaut'nun hayranı olduğu, Hitchcock'un da sık sık uyarladığı bir yazar olan William İrish'in romanından beyazperdeye aktarılan “The 
Bride Wore Black”, nişanlısı beş adam tarafından vahşice öldürülen 


Julie'nin intikam öyküsünü anlatı- 


16 KASIM 


Yaklaşık 60 yıldır sinemanın içinde olan Alain Resnais'nin aşk ve ölüm temalı filmlerden “Amour a 
Mort”, yönetmenin dramatik ustalığını konuşturduğu güçlü bir film. 


Fransa'nın güneyinde arkeolojik ka- 


zı yürüten Simon, burada Eliza- 


Bir Resnais oyuncusu 


Sabine Azdma'yı tiyatro tutkusu yüzünden geç başladığı sinemadaki dördüncü filmiyle izliyoruz. 


Sabine Az&ma ekrana bir Alain Resnais filmiyle, yine Resnais'nin çektiği La vie est un roman'ın devamı olan L'Amour â Mort'la. Bir kez daha, Pierre Arditi ile bir çift oluşturuyorlar. Andre Dussollier ile Fransız sinemasının diğer elektrikli kadını Fanny Ardant da filmin diğer çifti. 
Sabine Az&ma, tiyatro tutkusu yüzünden sinemaya hayli geç başladı. Dördüncü filmiyle izleyeceğimiz aktris, Resnais'nin Smoking/No Smoking'i ile, iki müzikal filminde: On Connait la Chanson ve Pas sur la bouche'ta da yine Arditi ile oynadı. 


Miz 100 oxs 


Yönetmen: Costa-Gavras 
Oyuncular: Jack Lemmon, Sissy Spacek, Melanie Mayron, John Shea, Charles Cioffi, David Clennon Yapım Yılı: 1982 Süre: 122 dakika 


rikalı aktivist Charles Harmon'ın bir anda ortadan yok oluşunu ve eşiyle babasının onu bulma çabalarını anlatıyor. Çarpıcı bir öyküyü etkileyici bir biçimde aktaran “Missing”, politik sinemanın 80'lerdeki köşe taşlarından. 


Yönetmen: François Truffaut 
Oyuncular; Jeanne Moreau, Michel Bouguet, Jean-Claude Brialy, Charles Denner. Yapım Yılı: 1968 Süre: 107 dakika 


yor. Katilleri tek tek öldürmek için yemin eden Julie'yi Fransız oyuncu Jeanne Moreau'nun canlandırdığı filmin müzikleri, yine bir Hitchcock müdavimi olan Bernard Herrmann'a ait. “Kill Bill”e de ilham veren film, türünün en iyilerinden. 


: Yönetmen: Alain Resnais 
L'AMOUR A MORT Oyuncular; Sabine Az&ma, Fanny Ardant, Pierre Arditi, Andr& Dussollier, Jean Daste, Yapım Yılı: 1984 Süre: 93 dakika 


beth”le tanışır ve iki ay boyunca yoğun bir aşk yaşarlar. Bu sürenin sonunda ölümden dönen Simon'un hafızası sarsılacak ve Elizabeth'e dair anıları silikleşecektir. Birinci sınıf oyuncular, kolay kolay unutulmayacak bir film. 


Pek az kişinin izlediği bağımsız filmleri tercih eden Julie Delpy “La Passion B&atrice” ile CNBC-e ekranlarında. 


İki oyuncunun çocuğu olarak Paris'te doğdu. 
Babası aktör Albert Delpy, annesi ise aktris Marie Pillet. Onu henüz 14 yaşındayken Jean-Luc Godard keşfetti, 1985 yapımı filmi Dâtective'te oynattı. Genç oyuncu iki yıl sonra da ayın filmlerinden Bertrand Tavernier'nin La Passion Bâatrice'ine adını veren karakterle, ilk başrolünü elde etti. Sonra da Agneiszka Holland'ın Europa, Europa'sındaki (1991), Führer için bebek yapmaya hevesli genç Nazi rolü ile dünya çapında şöhrete erişti. Onu Hollywood aktrisi haline getirmek için çok çaba harcayan oldu ama, Delpy'nin kendisi bu çabalara karşı çıktı. O, sinema festivali izleyicilerinin sevdiği türden küçük bütçeli, insanı düşündüren filmlerde oynamayı tercih ediyor: Killing Zoe (1994, Roger Avary), Trois Couleurs: Blanc (1994, Krzysztof Kieslowski) ve Before Sunrise (1995, Richard Linklater) gibi. Bunun devam filmi olan Before Sunset'in senaryosunu, yönetmen Linklater ve her iki filmde de rol arkadaşı olan Ethan Hawke'la birlikte yazdı. Pek az kişinin izlediği bağımsız filmleri tercih edişi, 2001 yılında ER dizisinde Nicole olarak oynamaya başlamasını engellemedi. 


23 KASIM 


LA PASSION 
BEATRICE 


Yönetmen: Bertrand Tavernier Oyuncular: Bernard-Pierre Donnadicu, Julie Delpy, Nils Tavemier, Monigue Chaumette. Yapım Yılı: 1987 Süre: 132 dakika 


Bİ ASSION 
BEAİRICE 


İngiltere ve Fransa arasında yaşanan 
© 7 > 

100 yıl savaşları sırasında geçen “La 

Passion Beatrice”, babasının savaşa 


giderken annesini koruması için ver- 


a diği kılıçla bir adam öldüren Franço- 


isnın öyküsünü anlatıyor. Yıllar 


sonra Savaşa gitme sırası bu kez 


30 KASIM 


TANDEM 


François'ya gelecek ve o uzaktayken, kızı Beatrice ailesinin ihtiyaçlarını gidermeye çalışacaktır. Dört yıl sonra savaştan dönen François, annesinin zina yaptığı o korkunç günün etkilerini hâlâ üstünden atamadığını fark 


eder. 


Yönetmen: Patrice Leconte z 
Oyuncular: Gerard Jugnot, Jean Rochefort, Sylvie Granotier, Julie 


J&zöguel, Jean-Claude Dreyfus. Yapım Yılı: 1987 Süre: 86 dakika 


25 yıldır aynı radyo yarışmasını yapan Michel Mortez, asistanı Rivetot ile birlikte Fransa'yı karış karış gez- 


: mektedir. Ne yazık ki son zamanlar- 


da iyice gözden düşen Mortez'in programı yayından kaldırılmış, ama 


durumdan haberdar olan Rivetot ce- 


saret edip de patronuna olanları anlatamamıştır. Fransız yönetmen Pat rice Leconte'un imzasını taşıyan “Tandem”, özellikle başrol oyuncu: ları Jean Rochefort ve Gerard Jugnotnun başarılı performanslarıyla 


öne çıkan incelikli bir komedi. 


10185 


vi 


GİŞE FİLMLERİ HER PERŞEMBE 22:00 


3 KASIM 


© AGNES BROWNE 


Anjelica Huston'ın hem başrolünü 
“ hem de yönetmenliğini üstlendiği 
© “Agnes Browne”, yazar Brendan 
E O'Carroll'ın “The Mammy” adlı ro- 
» manından beyazperdeye uyarlanmış. 
Yedi çocuk annesi Agnes Browne 


kocası ölünce, bırakın evi geçindir- 


Yönetmen: Anjelica Huston 
Oyuncular: Anjelica Huston, Marion O'Dwyer, Niall O'Shea, Ciaran Owens, Roxanna Williams. Yapım Yılı: 1999 Süre: 91 dakika 


meyi cenaze masraflarını bile karşılayamayacak hale düşer. Cenaze için borç alarak sebze, meyve satmaya başlayan Agnes, yaşadığı kente Tom Jones'un gelip konser vereceğini duyunca çok heyecanlanır. Aruk tek 


amacı onu dünya gözüyle görmektir. 


Oyuncular: Tim Robbins, Giancarlo Esposito, Alan Rickman, Ray Wise, Brian Murray, Gore Vidal. Yapım Yılı: 1992 Süre: 105 dakika 


- 10 KASIM 
Vore 
Yönetmen: Tim Robbins 
FİRST | BOB ROBERTS 
ASK i 
GR Tim Robbins'in ilk yönetmenlik de- 


LATER nemesi “Bob Roberts” belgesel tarzda çekilmiş sıkı bir politik taşlama. 
10R Clinton'ın başkan seçilmesiyle aynı 


zamana denk düşen film, senatörlü- 


E ğe oynayan varlıklı bir politikacının, 


La Game Bob Roberts'in seçim kampanyasını 


İkinci Orson Welis 


Robert Altman'ın, “Orson Welles'in ikinci gelişi” diye tan 


takip ediyor. Saturday Night Live'ın içinde küçük bir skeç olarak başlayan “Bob Roberts”, gördüğü ilgi üzerine sinemaya uyarlandı ve başrolünü lim Robbins'in oynadığı filme 
Susan Sarandon başta olmak üzere 


birçok ünlü oyuncu konuk oldu. 


mladığı Tim Robbins, 


“The Cradle Will Rock”ı yöneterek, bu tanımlamanın altını çizdi. 


Uzun boylu, yapılı, masum, hatta bazen saf yüzlü Tim Robbins, günümüz sinemasının en saygın isimlerinden biri. Aynı zamanda solcu görüşleri, Yeşiller Partisi üyeliği, Ralph Nader'e oy vermesiyle de en kışkırtıcı şahıslar arasında yer alıyor. Tabii, 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eşi Susan Sarandon'la birlikte. İki oyuncu Bull Durham'ın çekiminde tanıştılar. Sarandon, bütün beyzbol takımıyla düşüp kalkan Annie'yi oynuyordu. 
Robbins de beyzbolun aptal harika çocuğu Nuke LalLoosh'u. Perde aşkı, perde dışına taştı. Sarandon, 


Robbins'ten on iki yaş büyüktü, aldırmadılar. O günden beri birlikteler, iki çocukları var. Tim Robbins sinemacı olarak öyle üstün niteliklere sahip ki, onu çok takdir eden efsanevi Robert Altman, Robbins'i “Orson Welles'in ikinci gelişi” diye tanımlamıştı. Kendisi de, sinemaya oyuncu olarak üç yıl ara verdikten sonra, The Cradle Will Rock'ı yöneterek, bu tanımlamanın altını çizdi sanki. Marc Blitzstein'ın, 1930'lu yıllarda ABD'de sanat - politika ilişkilerini ele alan oyununu, alimış yıl önce Orson Welles sahnelemişti. 
Robbins aynı zamanda, 1.96 boyu ile Oscar kazanan en uzun boylu erkek oyuncu unvanına sahip, en uzun boylu aday ise 2 metrelik James Cromwell'di. 


Laura Dern, “Wild at Heart'ta gerçek annesi Diane Ladd ile birlikte oynuyor. 


Babası Bruce Dern'le annesi Diane Ladd, kızlarının da onlar gibi oyuncu olmasını önlemeye çalışmışlardı, ama olmadı. Laura Dern, istemeseler de onların yolundan gitti. Annesiyle babası boşanınca, altı yaşındayken ilk filmi White Lightning'de (1973) oynadı. 10 yıl boyunca, büyüklerine kulak asmayıp oyunculuğu sürdürdü, sonra da bu işin eğitimini görmeye karar verdi. Lee Strasberg Enstitüsü'nde Metot oyunculuğu çalıştı. Smooth Talk'ta (1986) cinsel deneyim edinme heveslisi asi bir yeniyetme rolü almasaydı eğer, ömür boyu iyi kalpli masumları oynayabilirdi. Ama uzun boylu, sarışın, mavi gözlü, narin Dern, kendini bazen gösterişsiz, bazen alımlı hale getirip, masum ya da baştan çıkarıcı karakterlere can verebiliyor. David Lynch'le ilk kez Blue Velvet'ta birlikte çalışmıştı. İkinci ortaklıklarının ürününü bu ay CNBC-e ekranında izleyeceğiz: Dern, Wild at Heart'ta (1990) sevgilisi ile (Nicholas Cage) kaçan, cinsel istekleri hayli baskın yirmi yaşında bir kızı oynuyor. Hain annesi rolünde de gerçek annesi Diane Ladd ver. Ana-kız bir sonraki yıl çevrilen Rambling Rose'da da oynadılar ve ikisi de Oscar'a aday gösterildiler. 


17 KASIM 


WİLD AT HEART 


“Blue Velvet” 
filmlerinin David 
İyneh'in sürrealist bir yol filmi ola- 


“Elephant Man” ve yönetmeni 


rak nitelenen “Wild at Heart”, Cannes Film Festivali'nde Altun Palmiye'yi kazanmıştı. Birbirlerine delice- 


sine tutkun iki sevgilinin umarsız aş- 


24 KASIM 


SEA OF LOVE 


Yalnız ve yorgun polis detektifi 
Frank Keller'ın son işi, kurbanlarını gazetelere verdiği küçük ilanlarla bulan bir seri katili yakalamaktır. Kimlik değiştiren ve gazete ilanlarıyla 


ayarlanan randevulara giden Frank, 


buraya gelen kadınlardan birisiyle 


Yönetmen: David Lynch ei 
Oyuncular: Nicolas Cage, Laura Dem, wilem Dafoe, JE. Fre man, Crispin Glover, Diane Ladd. Yapım Yılı: 1990 Süre: 124 deki ği 


Yönetmen: Harold Becker e 
Oyuncular: Al Pacino, Elli 
— William Hickey. Yapım Yılı: 1989 Süre: 113 dakika 


kını anlatan film, son 30 yılın en çok 


Iynch'e özgü tüm stereotipleri ba- 


tartışılan osinemacılarından rındıran bir yapım. Nicolas Cage ve Laura Dern'in başrollerini üstlendiği filmin asıl öne çıkan oyuncuları 


ise Diane Ladd ve Willem Dafoe. 


Barkin, John Goodman, Michsel cooker, 


tutkulu bir ilişkiye başlar. Ama şüphe bir türlü aklını terk etmemekte, birlikte olduğu kadının katil olma olasılığı içini kemirmektedir. Al Pacino ve Ellen Barkin'in güçlü performanslarıyla zenginleşen “Sea of Love” usta işi bir polisiye gerilim. 
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gp İZ, MACERA FİLMLERİ HER cuma 22:00 


SLDNEY POİTLER 


EİRGANIZATION 


Hollywood'un en ünlü siyahi yıldızı 
İ Sidney Poitiernin canlandırdığı unutulmaz karakterlerden biri olan Virgil Tibbs, üçüncü macerası “The Organization”da büyük bir uyuşturucu çetesiyle savaşıyor. Poitier'nin 


“In the Heat of the Night” ve “They 


11 KASIM 


Politik sinemanın en önemli köşe taşlarından biri olan “Cezayir Savaşı” filminin yönetmeni Gillo Ponte- 
. corvo'nun imzasını taşıyan “Burn”, Portekiz açıklarındaki bir adaya gi- 
: den gizli ajan Sir William Walker'ın 


“ provokatif faaliyetlerini konu edini: 


Call Me Mister Tibbs” adlı filmlerden sonra bir kez daha Tibbs karakterini canlandırdığı, yönetmenliğini Don Metford'un yaptığı “The Organization”, polisiye türünün meraklıları için kaçırılmayacak türden bir 


yapım. 


yor. Adada tanıştığı liman işçisi Jose'nin aklına devrimci fikirler sokan Walker, bir süre sonra adadaki kontrolü eline geçirerek İngiltere'ye dönecektir. Filmin başrolünde Hollywood'un en büyüklerinden 


Marlon Brando var. 


Bir Olivier, bir Brando 


| 


Marlon Brando sinema tarihinin en iyi siyasi filmlerinden biri olan “Oueimada / Burn!"de 


eniyi performanslarından birini sunuyor. 
i 


Dünyanın en saygın aktörü olarak kabul edilir ve sadece Laurence Olivier ile mukayese edilir. Ne var ki, Lord Olivier oyunculuğa başladığı sahneyi hiç bırakmadığı ve tiyatroya sinemadan fazla önem verdiği halde, Marlon Brando 1949'da veda ettiği sahneye bir daha dönmemiş ve yeteneklerini ziyan zebil ettiği yolunda hayli eleştiri almıştır. Marlon Brando, İhtiras Tramvayı'nın film versiyonunda Stan Kowalski rolüyle beyazperdeyi 1951'de ateşe verdikten sonra, her aktör için kıstas oluşturdu. Francis Ford Coppola'nın Apocalypse Now'ında Albay Kurtz'u oynadığında da, en büyük oydu. Yetenek ve yıldızlık açısından ondan önceki 
bir numara John Barrymore'du ama, Brando 1950 
itibariyle, bütün büyük aktörlerin parıltısını söndürdü. 
Onun ışığının gölgesinde kalmayan tek kişi, Spencer Tracy'dir. Yine de, sadece kişiliğinin gücüyle bir oyunculuk ekolü yaratan tek aktör Brando oldu. Actors' Studio kökenli Paul Newman, James Dean, Montgomery 


$. Clift ve Al Pacino büyük aktörlerdi, ama Brando 


gerçekten ayrı bir hikâyedir, hep de öyle oldu. Onunkisi, yalnızca sinema ya da tiyatroda değil, herhangi bir sanat dalında ender rastlanan türde bir dehaydı. 


18 KASIM 


MURDERS IN 


Polisiye edebiyatın ilk örneklerinden kabul edilen Edgar Allen Poe'nun 
“Morg Sokağı Cinayetleri” adlı ro- 


pyçar Alan Pars 


yana 0 


SIDN 


manının dördüncü beyazperde uyarlamasında, Alman yönetmen Gordon Hessler'in imzası var. 19. yüzyıl Paris'inde “Morg Sokağı Cinayetle- 


25 KASIM 


MORT D'UN 
POURRI 


Güçlü bir oyuncu kadrosu olan 
“Mort d'Un Pourri” başroldeki 
Alain Delon'un büyütüp geliştirdiği bir proje. Film için para bulan ve adını garanti olarak veren Delon, daha çok komedi filmleriyle tanınan yönetmen Georges Lautner'i filme 


Yönetmen: Gordon Hessler 
Oyuncular: Jason Robards, Herbert Lom, Christine Kaufmann, Adolfo 


THE RUE MORGUE Celi, Maria Perschy, Michael Dunn. Yapım Yılı: 1971 Süre: 87 dakika 


ri'ni sahneye koyan Grand Guignol Tiyatrosu'nun sahibinin kızı Madeleine, her gece gördüğü korkunç kabuslarla uyanmaktadır. Öte yandan tiyatroda işlenen cinayetler yıllar önce Madeleine'in annesini öldüren Marot'yu anımsatmaktadır. 


Yönetmen: Georges Lautner 
Oyuncular: Alain Delon, Ornella Muti, Stephane Audran, Mireilie Darc, Maurice Ronet, Michel Aumont Yapım Yılı: 1977 Süre: 120 dakika 


dahil etmiş. Politik bir skandaldan kurtulmak için cinayet işleyen ve kısa bir süre sonra kendisi de cinayete kurban giden bir meclis üyesinin tetiklediği soruşturma, işadamı Xavier Marechal'e kadar gelir dayanır. He- 


yecan ve gerilim yüklü bir film. 


Enerjik ve maceracı ruhlu Mireille Darc, 15 yıl evli kalacağı Alain Delon ile 


sinemaya başladıktan sekiz yıl sonra tanışmıştı. 


Mireille Darc, bir dönemin en ünlü ve zarif Fransız yıldızlarından biri olarak isim yaptı ama, Alain Delon'la on beş yıllık evliliği de ona şöhret getirdi. 
Enerjik ve maceracı ruhlu Mireille, oyuncu olmadan önce modeldi, televizyonda da çalışırdı. Sinemada daha çok komedilerde oynadı. Bu ay onu Georges Lautner'in Mort d'un pourri'sinde izleyeceğiz. 


Asıl soyadıyla Mireille Aigroz, sinemaya 1960 
yılında, Jacgues Dupont'un polisiye filmi Les Distractions'da, Claude Brasseur ve Jean-Paul Belmondo ile oynayarak başlamıştı. Yani, daha ilk filminden itibaren ünlü ve yetenekli oyuncularla oynamaya alıştı. Alain Delon'la ise sekiz yıl sonra Jeff'in setinde tanıştı. 


g İZ iki FİLM BİRDEN HER CUMARTESİ 19:00 - 21:00 


i 5 KASIM SAAT 19:00 


Kontes Maria Vargas'ın cenazesiyle açılan “The Barefoot Contessa / 
Çıplak Ayaklı Kontes”, İspanyol köylü kızı Maria'nın dansçılıktan film yıldızlığına, oradan da kontesliğe uzanan macerasını anlatıyor. Or- 


“son Welles'in ünlü “Citizen Kane” 


5 KASIM SAAT 21:00 


Sağlam oyuncu kadrosuyla öne çı- 
“ kan “On the Beach”, kıyamet tema- 
" sını işleyen filmlerin ilk örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Büyük bir nükleer katliamın ardından Avustralya dışında tüm dünya etki- 


lenmiş ve hayat tümüyle yok olma 


12 KASIM SAAT 19:00 


g TCHAO PANTIN 


4 Fransız yönetmen Claude Berri'nin 
İ “Tchao Pantin”i, bir benzin istasyonunda çalışan Lambert ile her gece motorsikletiyle benzin almaya gelen uyuşturucu satıcısı Bensoussan ara- 


(AUDE BERRİ 
RICHARD ANCONMA ACNESSORAL PİNLPPELEOTARD (HARLİLE COUTURE 


sındaki arkadaşlığı anlatıyor. Eski bir polis dedektifi olan Lambert, oğ- 


ALAIN PAGE 


12 KASIM SAAT 21:00 


$ 


Hippoliyte Girardot. 


> Claude Berri'nin “Jean de Florette” adlı filminin devamı olan “Manon des Sources”, yazar/sinemacı Marcel Pagnol'un romanından sinemaya uyarlanmış. 1952 yılında Pagnol'un da sinemaya aktardığı “Manon de Sources”, babasının ölümüfilmindekine benzer bir anlatım tekniğiyle, geri dönüşler aracılığıyla ilerleyen film, Hollywood'un efsane 
Joseph L. Man- 


kiewicz'in imzasını taşıyor. Başrolde 


isimlerinden 


ise yine iki büyük efsane, Humphrey Bogart ve Ava Gardner var. 


noktasına gelmiştir. Büyük bir hızla Avustralya'ya doğru ilerleyen radyoaktif zehirlerden kaçış olmadığına inanan hükümet intihar ilaçları daölürken, kuzey yarımkürede yağmurların atmosferi temizlediği haberi ye- 


ni bir umut ışığı olur. 


Yönetmen: Claude Berri 
Oyuncular: Coluche, Richard Anconina, Agnes Soral, Philippe Leotard. 
— Yapım Yılı: 1983 Süre: 100 dakika 


lunu anımsatan bu genç adama karşı duyduğu yakınlık sonucu ona yardımcı olacak ve büyük bir uyuşturucu karteline karşı omuz omuza savaş 1983'de ala Cesar ödülü 


alan filmde ünlü oyuncu Coluche 


verirler. 


başrolde. 


Yönetmen: Claude Berri 
Oyuncular; Yves Montand, Daniel Auteuil, Emmanuelle Beart, 


Yapım Yılı: 1986 Süre: 113 dakika 


nün ardındaki esrarı çözmek ve intikam almak isteyen güzel köylü kızı Manon'un öyküsünü anlatıyor. Başrollerde Yves Montand'ın yanı sıra Fransız sinemasının en 
Daniel 


Auteuil ve Emmanuelle Beart var. 


günümüz 


önemli O yıldızlarından 


press”, ünlü yönetmenin daha sonraki yıllarda çekeceği “blockbuster” yapımlara pek benzemeyen, daha 
4 çok televizyon için çektiği “Duel” ad- 


i 


lı gerilim yüklü yol filmini anımsa- 


Gerçek hayatta karı koca olan Kurt 
“ Russell ve Goldie Hawn'un başrol lerini paylaştığı “Overboard”, keyifle izlenecek eğlenceli bir romantik komedi. Zengin bir mirasyedi olan Joanna Stayton, yatına dolap yapurmak için bir marangoz çağırır ve işin 


26 KASIM SAAT 19:00 
Fe 


Kovboyluk kariyeri sona eren eski rodeo şampiyonu Sonny Steele, kenw disini bir insan olarak değil de kâr getiren bir mal olarak gören patronu Hunt Sears'ın çocuklar için ürettiği kahvaltılık gevreklerin basın sözcüsü olarak çalışmaktadır. Yeni ürünleri- 


« “Ghostbusters”, “Dave” ve “Six 
Days Seven Nights” gibi filmlerin yönetmeni Ivan Reitman'ın 1986 taai rihli filmi “Legal Eagles”, zengin oyuncu kadrosu ve tempolu kurgusuyla ilgi çekiyor. Yıllar önce kaybet tiği babasının tablolarını çalarken 


tan bir çalışma. Kanundan kaçan 


bir karı kocanın, Poplin çiftinin, 


gerçeklere dayanan öyküsünü anlatan “Ihe Sugarland Express”, büyük kısmı yollarda geçen bir takip 


filmi. Başrolde genç yaşında büyük beğeni toplayan Goldie Hawn var. 


içinden çıkamayan marangozu, para bile ödemeden kovar. Ancak geçireceği bir kaza sonucu hafızasını yitirecek ve intikam için ilginç bir yol düşünen marangozun ağına düşecektir. “Pretty Woman” filminin yönet meninden birinci sınıf bir komedi. 


nin tanıtımında bir ata binerek gösteri yapması istenen Sonny, ayağı sakat hayvanın ilaç marifetiyle ayakta tutulduğunu anlayınca daha fazla tahammül edemeyeceğini anlar. Başrolde dönemin en büyük yıldızları Robert Redford ve Jane Fonda var. 


yakalanan Chelsea Deardon'ın macerasını anlatan film, onun savunmasını üstlenen avukat Laura Kelly ile savcı Tom Logan'ın mahkeme salonundaki kapışmasına odaklanıyor. Hem gerilim, hem mahkeme draması, hem de romantik komedi. 
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Doğrusu hangisi? 


Spike Lee'nin büyük tartışmalara yol açan üçüncü filmi “Do the Right Thing”, normal bir sokakta yaşayan normal insanları anlatıyor, 


Yazın en uzun ve en sıcak gü- 
New 
York'ta, Brooklyn'in bir soka- 


nü başlamak üzere. 
ğındayız. Bedford-Stuyvesant'ın en sevilen disk jokeyi Mr. Senor 
Love Daddy (Samuel L. Jack- son), sabah şovuna “önemi olan plaklar”ı çalarak başlıyor. Mahallenin beyazlar tarafından işletlen tek dükkânı, Sal'in “meşhur pizzacısı”. Sal (Danny Aiello), dükkânı iki oğluyla işletiyor: iyi huylu Vito (Richard Edson) 
ve ırkçı Pino (John Turturro). 
Siparişleri yerlerine teslim eden tembel ruhlu Mookie'nin (Spike 
Lee) kızkardeşi Jade (Spike Lee'nin kardeşi Joie), onun doğru dürüst bir işte çalışmasını ve sevgilisi Tina'dan (Rosie Perez) olan oğlunun sorumluluğu yüklenmesini istiyor. 
Moc-kie'nin en iyi arkadaşları, konuşmaktansa Public Enemy'nin Fight the Power'ını çalmayı tercih eden iri yarı Radyo Rahim (Radio Raheem - Bill Nunn) ve kalın gözlüklü, çabucak öfkeye kapılan Buggin' Out (Giancarlo Esposito). Mahallede elle tutulur dükkân olarak, bir de Koreli bir çiftin açtığı manav var. 

Spike Lee'nin büyük tartışmalara yol açan üçüncü filmi Do the Right Thing (1989), normal bir sokakta yaşayan normal insanları anlatıyor, karaderili filmlerinde alıştığımız uyuşturucu tacirleri ve katiller yok burada. Ancak Dr. Mar- 


5 KASIM 
ANGIE 


Yönetmen: 

Martin Lagestee 
Oyuncular: 

Annemarie Rottgering, 
Daniel Boissevain, 
Hidde Schols, 

Derek de Lint. 

Yapım Yılı: 1993 

Süre: 93 dakika 
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19 KASIM 


DO THE 
RIGHT THING 


Yönetmen: 

Spike Lee 
Oyuncular: 

Danny Aiello, 
Ossie Davis, 

Ruby Dee, 

Richard Edson, 
Giancarlo Esposito. 
Yapım Yılı: 1989 
Süre: 120 dakika 


tin Luther King'den şiddete karşı bir alıntıyla başlayan ve Malcolm X'in, “şiddetten uzak durmak ancak işe yaradığı sürece iyidir” deyişiyle biten filmde, gün boyu sıcakla birlikte gerginlik de 


yükseliyor. 
12 KASIM 26 KASIM 
THE GREAT -X HENRY ii WALDO hi &JUNE 
Eg i PEPPER i Yönetmen: 
i Yönetmen: Philip Kaufman 
George Roy Hill Oyuncular: 


Oyuncular: 

Robert Redford, 
Susan Sarandon. 
Yapım Yılı: 1975 
Süre: 107 dakika 


Fred Ward, Uma 
Thurman, Richard E. 
Grant, Kevin Spacey. 
Yapım Yılı: 1990 
Süre: 136 dakika 
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2 KASIM ÇARŞAMBA 


© ROBERT WAGNER 


“ AKISŞ 


Filmin adı insana hemen 1991 yapımı, başrollerinde Mat Dillon ile 
Sean Young'ın oynadıkları gerilimi hatırlatıyor. Hani oğlan paraya kavuşmak için zengin bir kızla birlikte olur. Ama kız hamile kalınca, ailesi 


reddeder korkusuyla onu ortadan kaldırıp ölümüne de intihar süsü verir. Fakat kızın kardeşi Ellen işin içinde bir iş olduğunu anlar. Filmin konusu gerçekten de bu. Ne var ki 


3 KASIM PERŞEMBE 


CNBC-e tatil ekranında çocukları da unutmadı. Bayramın mucizeli fil mi başrolünde Shaguille O"Neal'in oynadığı “Kazaam”. Artık Los Angees Lakers'lı taraftarların kara deftererine yazdıkları Shag, filmde binlerce yıldır bir kutu içinde kapalı kalmış bir cini canlandırıyor. Oturdukarı mahallenin belalı çetecilerinden kaçmaya çalışan bir oğlancık, yanlış- 


ıkla kutuya çarpıp onu serbest bıra- 


4 KASIM CUMA 


Döneminin en iyi oyuncularından Richard Basehart, bu siyah/beyaz gerilim filminde polisi daima atlatan soyguncu Davis Morgan rolünde. 
Gerçek bir suçlunun, Erwin Walker'ın hikâyesi üzerine kurulu filmin Ri yönetmeni, kayıtlara göre, yaşlı 

Alfred Werker. Oysa “He Walked 

by Night”ın büyük kısmını çeken kişi, jenerikte adı olmasa da Anthony 


Mann'dı. Filmin anti-kahramanı 


biz bayramda Ira Levin'in kitabının daha eski tarihli bir uyarlamasını izleyeceğiz: Greg Oswald'ın yönettiği filmde, bahtsız kızı gencecik bir Joanne Woodward, işin esrarını çözmeye çalışan kızkardeşini ise çok iyi oynadığı halde bu filmden sonra pek adı duyulmayan Virginia Leith oynuyor. Paragöz Bud ise 1950'ler. 
den sonra ayakta kalan ender “güzel çocuklar”dan Robert Wagner var. 


kıyor. Bunun üzerine de hepimizin bildiği üç dilek hakkıyla karşı karşıya kalıyor. Küçük Max'in cinden isteyebileceği üç dilek hakkı var. İstediği üç şey gerçekleşirse, Kazaam da kendi özgürlüğüne kavuşmuş olacak. Filmi, “Starsky and Hutch” dizisinin dedektif Dave Starsky'si Paul Michael Glaser yönetti. Kazaam'ı bulan küçük Max'i ise Francis Cap- 


ra oynuyor. 


Davis Morgan arka arkaya soygunlar yapıyor, ama her seferinde, yapılan soygun başka bir hırsızın işiymiş izenimi yaratmayı başarıyor. “He 
Walked by Night”ta çok inandırıcı bir performans sunan Richard Basehart, kendi döneminin en saygın tiyatro, sinema ve televizyon oyuncuarından biriydi. Ama onca yeteneği- ne rağmen, belki de bu nedenle, as- 


a star olamadı. 
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Kahve kokulu şarkılar 


Her fırsatta “etraf yağmur çamur, gidip düzgün müzik dinleyecek bir yer bile yok” diyerek kabuğa iyice çekilmeye başladığımızda, birkaç ay gecikmeyle de olsa, asık yüzümüzü şenlendiren bir albüm geçti elimize. 
Mick Harvey'nin seçtiği şarkıları söyleyip kaydettiği cover albümü “One Man's Treasure” bu ay evinizi şenlendirerek sizi sokaklardan kurtaracak. 


ütün haftalar birbirine benzemeye 


mi başladı? Yoksa yayınlanan bütün 

albümlerin gitgide birbirine benzemeye başlamasından mı yola çıkıyoruz cümlelere başlarken? Hatıratımızı yoklayıp en efendisinden seçtiğimiz The Undertones'un When Saturday Comes'ının içimiz- de yarattığı titremenin bir muadilini daha bulabilecek miyiz yakın zamanda? 

Her fırsatta “etraf yağmur çamur, gidip düzgün müzik dinleyecek bir yer bile yok” diyerek cabuğa iyice çekilmeye başladığımızda, birkaç ay gecikmeyle de olsa, asık yüzümüzü şenlendiren bir albüm geçti elimize. The Boys Next Door, The Birthday Party, Crime and The City Soluti- on, Nick Cave and Ihe Bad Seeds ve solo al- 


»ümleriyle o alıp başını giderken, bizi de peşin- den sürükleyen Mick Harvey'nin seçtiği şarkıları söyleyip kaydettiği cover albümü One Man's Treasure piyasaya çıktı. 
1995 yılında, Serge 
Gainsbourg şarkılarını İn- | N gilizce'ye çevirip, getirdiği eşsiz yorumla yayınladığı rn, 
Intoxicated Man'le, bir al 5 
bümün insan hayatının na- 7 
sıl altından girip üstünden çıkabileceğini müşahede et miştik. Harvey bu defa sade- X ce bir ustanın değil, kendi Şi 


bestelerinin yanı sıra sevdiği içine doluyor. Şarkılar ne 


farklı sanatçılara ait 12 şarkı- kadar eski olursa kokusu nın cover'ını, yine kendine da o kadar güzel geliyor. 

has o samimiyetiyle söylüyor. Albümü müzik se- Lee Hazlewood'dan Tim Buckley'ye, Nick Caünize koyduğunuz anda, bu kahve koyusu şark: O ve'den Jeffrey Lee Pierce'a kadar farklı sanatçıla- 


ların kokusu etrafınızda daireler çizerek odanın o rın şarkıları, yıllar sonra Harvey sayesinde kaybolan ruhlarını buluyor. Albümde insanı sonuna kadar içine çeken bize göre en görkemli şarkılar Planetarium, Loise, Bethelridge ve ilk 45'lik olarak yayınlanan Guy Clark imzalı çağdaş County müziğin en önemli isimlerinden Hank Williams göndermeli Hank Williams Said It Best. Bu arada yukarıdaki isimlere ek Demon Alcohol'u dinlerken Let Love In albümündeki Loverman şarkısının nereden etkilenerek ortaya 


çıktığı da anlaşılıyor. 


Mick Harvey şarkıları hakkında “Kendimi eğlendirmek için kaydettim” diyor. Sizin eğlence 


anlayışınız nedir bilmiyoruz fakat, havuz başında 


vereceğiniz büyük parti öncesi albümü bir kez dinlemenizde fayda var. Bu arada biz, şarkıların sözlerinden başlayıp çauk kaşlarla tek bir noktaya dalmadan önce birbirimizi uyarırken, çok eğlendik. Hem eğlendik hem bir kez daha öğrendik ki Kasım ayında da düzgün müzik çalan tek yer insanın evidir. 

One Man's Treasure sadece tek bir adamın de- 


ğil, sokakta havlayan köpeklerin neyin peşinde 


olduğunu bırakıp, koltuğunda tüm samimiyetiy- 


le Harvey cover'larını dinleyen herkesin hazinesi olabilir, tabii eğer isterseniz ... 
Gülşah Güray 
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Kısa haberler 


m Bricht Eyes'ın canlı kayıtlardan oluşacak albümü Motion Sickness 
14 Kasım'da piyasaya 
çıkacak. Albümde Bright 


Eyes şarkılarının yanı sıra 


96.2 


radioeksen.co 


2 KSEN 


1-GogolBordello ............. Start Wearing Purple Zin telldonaden. mere Just Like Fire 


Si 3-MickHarvey ........... Hank Williams Said It Best Fesit'in Mushaboom ve ; : 

, alli 4 Kate'Busha kere ri King of the Mountain Elliot Smith in The 5 - KaiserChiefs..... I Heard It Through the Grapevine Biggest Lie parçalarına o 4. ArcadeFire .......................... Rebellion grubun getirdiği yorumlar 7-Millionare.......................... I'm on High da yer alacak. 8 ArabiStrapa Xi Dream Seguence 

ŞT lomeraopler 7. mame a e Parting Gift m Flamine Lips'in uzun 10 Merningwood Nih Degree 


süredir üzerinde çalıştığı 
Christmas on Mars filminin çekimleri tamamlandı. Grup filmin ilk gösterimini, 
önümüzdeki yaz çıkacakları 8 
turnede yapmayı planlıyor. 


AYIN SÖZÜ 


m Morrissey, yeni albüm isminin Ringleader of the 
Tormentors olacağını 


açıkladı. 


m Kate Bush'un sekizinci stüdyo albümü Aerial, 

7 Kasım'da müzik 
marketlerdeki yerini alacak. 


m Eski Nirvana davulcusu 
Chad Channing, yeni ; 
grubu Before Cars'la sam Syndicâte dünyanın en iyi grubu 


albüm çalışmalarına 
Kendra Smith 


başladı. 


The Sex Pistols yeni solistleri Johnny Rotten birlikte ilk konserini Kasım 1975'de Londra Charing Cross Road'da bulunan St. Martin's Art College'da verdi. 
Pistols bu ilk konserinde elemanları arasında ise Stuart Goddard'ın da bulunduğu Bazooka Joe'nun alt grubu olarak sahne aldı. Daha sonra Goddard'ı müzik sahnesinde Adam Ant olarak gördük. 

Menajerleri Malcolm McLaren'ın partneri Vivienne Westwood'un dizayn ettiği kıyafetleri giyen Pistols elemanları konserde sadece beş şarkı seslendirebildi. 
Sahnede bu kadar kısa süre kalmalarının sebebi, telaşa düşen okul sekreterinin amfinin fişini çekmesiydi. Ertesi gün grup kalan 30 dakikalık setini Central School of Art and Design'da tamamladı. Bu ilk konserdeki Pistols basçısı Glen Matlock'du. 1977'de Matlock'un yerine Sid Vicious geçti. John Lydon verdikleri ve sadece 42 kişinin izlediği bu ilk konserleri hakkında daha sonra "Tek bir kişi bile alkışlamıyordu. 
Fakat umurumuzda değildi. Çünkü biz bunu sevdiğimiz için yapıyorduk” demişti. 
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ROCK TARİHİNDE BU AY 


» İ Kasım - 1962 Red Hot 
Chili Peppers solisti 
Anthony Kiedis doğdu. 

»» 6 Kasım - 1975 yılında 
The Sex Pistols St. 
Martin's School of Art'da ilk konserini verdi. 

> 8 Kasım - 1958 NME 
Dergisi'nde ilk İngiliz 
müzik listesi yayınlandı. 1 
numarada “South Pacific” 
film soundtrack'i vardı ve 
115 hafta listelerde kaldı. 
»» 9 Kasım - 1967 San 
Francisco'da “Rolling 
Stone” dergisinin ilk sayısı yayımlandı. 

» 11 Kasım - 1969 Jim 
Morrison, Los Angeles'tan 
Phoenix'e yaptığı uçak yolculuğunda sergilediği tuhaf davranışlarından ötürü tutuklandı. 

» 12 Kasım - 1945 Neil 
Young doğdu. 

»» 14 Kasım - 1969 David 
Bowie'nin “Space Oddity” 
albümü yayınlandı. 

> 15 Kasım - 1969 Janis 
Joplin sahnede müstehcen ve yakışıksız sözler söylediği gerekçesiyle tutuklandı. 


1995 The 
Rolling Stones, konserlerini internet üzerinden yayınlayan ilk grup oldu. 

»» 22 Kasım - 1997 
Michael Hutchence öldü. 


» 18 alı 


» 26 Kasım - 1973 New 
York Dolls bir restoranda ilk konserini verdi. 


Türkiye'nin 
Yatırım Noktası'na 
Türkiye'nin 

her yerinden ulaşabilirsiniz! 
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NOKTASI 


Çağrı Merkezi: 

Türkiye'nin her yerinden 

şehiriçi ücret ödeyerek 

borsada anında işlem, 

yorum, repo, yatırım fonu, halka arz. 


Internet: 

Hisse senedi işlemleri, anlık ücretsiz fiyat izleme, yatırım fonu, repo, devlet tahvili, hazine bonosu, eft, araştırma raporları, analizler, en düşük komisyon oranı ile 

anında hızlı işlem. 


444 0 414 


www.oyakyatirim.com.tr 


OYAK YATIRIM 


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 
Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent - Beşiktaş / İstanbul 
Tel: (0212) 319 12 00 (pbx) * Faks: (0212) 351 05 99 
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bir Gr) kuruluşudur 


YA KLASİK SAHNE SEA OF LOVE 24 KASIM PERŞEMBE SAAT 22:00 


etektif Frank dergilerdeki ilanlardan kurbanlarını seçen bir seri katilin peşindedir. Katili bulmak için verdiği ilan sonucunda bekâr bir anne olan Helen ile tanışır ve baş şüphelilerden biri olduğu halde onunla ilişki yaşamaya başlar. Helen iş yerinde Frank'in polis olduğunu öğrenir... 
Helen: Polis misin? 
Frank: Evet. Ne olmuş yani? 
Frank: Çok fena, ha? Bu senin için çok fazla, değil mi? Bu 


serserileri buraya sokuyorsun ama benim polis olmam, yani bu çok fazla, öyle mi? 

Frank, Helen'in sessiz kalması üzerine daha da sinirlenir ve rozetini çıkartarak bağırmaya başlar. 

Frank: Sana bunun hakkında bir şey söyleyeyim. Buradaki bütün mücevherli ve kürklü insanlar... soyulduklarında, tecavüze uğradıklarında, ben onların babası oluyorum. Anlıyor musun? 
Come the wetass hour, ben herkesin babasıyım! 

Frank dükkândan çıkar. Helen da arkasından koşarak ona yetişir. 
Helen: Hey! Sen ne yaptığını sanıyorsun, ha... 

Frank: ...Ne demek ne yaptığımı sanıyorum? 

Helen: Ne mi kastediyorum? Lafı çevirme. 

Frank: Kim lafı çeviriyor? 


Helen: Bana yalan söyledin. 


Frank: Ben... 
Helen: Bana niye yalan söyledin? 
SEA OF LOVE Frank: Bana vebalıymışım gibi bakıyordun. 
Yönetmeni Karal DEE kEp > Helen: Gerçekten mi? Niye bana matbaacı olduğunu söyledin? 
Oyuncular: A! Pacino, Ellen Barkin, ? ği 5 , John Goodman, Michael Rooker, Sen bir polissin! 
Klinigi Frank: Hep bir matbaacı olmak istemiştim. 
Yapım Yılı: 1989 : > i 
Süre: 113 dakika Helen: Hadi ama. Konuş benimle. 


Frank: 20 yıldır... insanlarla tanışıyorum. Onlara polis olduğumu 


söylüyorum ve ne oluyor biliyor musun? Hiç kimse oluyorum. 
Gazeteye niye ilan verdim sanıyorsun? Açığa çıkaracağını bilerek bir şeyi içine attın mı hiç? Sana güvenebileceğimi bilmek istiyorum. Sana söylemeden önce birbirimizi biraz tanımamızı istedim. Hepsi bu. Ben sadece... yavaştan almak istiyorum... 
Helen: Yani sen polissin, ha? 

Frank: Ben Frank'im. Tamam mı? Sadece Frank... 


Helen: Bana bir daha yalan söyleme, Frank. Hoşuma gitmiyor. 
Frank: Söylememeye çalışırım. 
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www.sarar.com 


Brake 


MATURAL SNERDA 


İLk 


WISHS Supor10's 
1$,5 micron 


Sarar, tüm giysilerinde dünyanın in ve özenle dokunmuş kumaş markalarını kullanmaktadır. 
Bu mükemmel kumaşlar, moda tasarımcılarımızın elinde 


olağanüstü şık modellere dönüşür. 


esitato | 


Bismiantiesretem 


Ermeneğildo Zeğna 


LANIFICIO 
E.LLI CERRUTİ 
DAL 1881 


CARLO BARBERA& C. 


Pura Lana Kergine Supsr 460'3 
BiGLA TAY 


W001X sasi 


VETALE BARBERİS CANONICO 
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GNEC-e KASIM YAYIN AKIŞI 


www.cnbce.com 


1 Kasım 2 Kasım 3 Kasım 5 Kasım 6 Kasım 7 Kasım 
salı çarşamba perşembe martesi pazar pazartesi 


17:00 PEİ 
HOUSEWIVES 


THE O.C. CHEERS 


GILMORE GIRLS GILMORE GİRLS GILMORE GİRLS ONE TREE HILL 19:00 - GILMORE GİRLS FAT ACTRESS 
19:00 - THE 
BAREFOOT 


CONTESSA 
MALCOLM IN THE THE KING OF JOEY 
MIDDLE 
ACCORDING ARRESTED e 


GUEENS 


20:30 | 20:00 


SMALIVILLE 
EVERYBODY TWO ANDA 
TOM DEVELOPMENT LOVES HALE MEN 
RAYMOND 
© ei FAT ACTRESS THE O.C. CROSSING WITHOUT A Ki JORDAN TRACE 
21:30 - ON THE 


BEACH 


THE 
ORGANIZATION 


LONDON 
KILLS ME 


THE PIRATES 30 - 
0 PENLANLE 22:30 - MISSING AGNES BROWNE zmir 


S SANSU! 


iDhdop 
KILIS #fe 


01:00 - 06:00 


CNEC-© KASIM YAYIN AKIŞI 


www.cnbce.com 


8 Kasım 9 Kasım 10 Kasım 11 Kasım 12 Kasım 13 Kasım 14 Kasım 15 Kasım 
salı çarşamba perşembe cuma cumartesi pazar pazartesi salı 


ANBERRY 
RON 


THE O.C. — CHEEAS 
1800 - GILMORE GİRLS | GILMOREGİRLS 
FAT ACTRESS 
19:00 - 
TCHAD PANTIN 
MALCOLM IN THE THE KING OF JOEY MALCOLM IN THE MİDDLE OUEENS MİDDLE 
SMALIVILLE 
ACCORDING O | ARRESTED EVERYBODY TWOANDA (| ACCORDING TOJM DEVELOPMENT LOVES HALF MEN TOM RAYMOND 
THEX.FLES O İWTHOUTA (| FATAGTRESS TRACE 
THE 4400 BREAKER MONTY 
MORANT PYTHON'S 
MEANING OF LIFE a c 
NIP/TUCK De A — SAN: 


24:00 - 
SOUTH PARK 
A 


ONE TREE HILL 


21:00 - 
MANON DES 
SOURCES 


TROIS PLACES LA MARIEE ETAİT | BOB ROBERTS OUEIMADA! 
POUR LE 26 EN NOR 


Ç (23:15 - BUFFY 
| THE VAMPIRE 


 SANSUL 


23:00 


> kaydet seyret 


01:00 - 06:00 


VITHOUT ATRACE 


16 Kasım 
çarşamba 


CHEERS 


GILMORE GIRLS 


SELNFELD 


ARRESTED 
DEVELOPMENT 


22:15 -LAMOUR | WILD AT HEART 


CARNIVALE 
GILMORE GİRLS 
LUAMOUR A MORT 


CARNIVALE 


18 Kasım 
cuma 


17 Kasım 
perşembe 


ONE TREE HİLL 


THE KING OF 
OUEENS 


EVERYBODY 
LOVES 
RAYMOND 


MURDERS IN THE 
RUE MORGUE 


LRAYMOND 
01:30 - LAS VEGAS 
ONE TREİ 
MURDERS |i 
GUE 
0 - THE KING OF GUEENS 
E LRAYMOND 
LAS VEGAS 


LMORE GİRLS 
ILD AT HEART 


19 Kasım 
cumartesi 


07:00 - RUGRATS 

07:30-MYUFEASA 

TEENAGE ROBOT 

(08:00 - WILD THORNBERRYS 

0830 - JIMA ZİR 

0900 - - 

0820- 

10:00 - ROCKO'S 

MODERN LİFE 

10:30 - SPONGEBOB 
JAUAREPANIS 

11:00 - MALCOLM IN THE 

MIDDLE 

11:30 - ACCORDING TO JIM 

12:00 - SCRUBS 


19:00 - THE 
SUGARLAND 
EXPRESS 


İm 21:15 - 


OVERBOARD 


23:15 - BUFFY 
THE VAMPIRE 
SLAYER 


00:15 - NIP/TUCK 
0115-ER 

02:00 - DO THE RİGHT 
THING 


05:00 - THE SUGARLAND 
EKİ 


PROGRAMDAKİ ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLERİ ww.cnbce.com adresinden öğrenebilirsiniz. 


20 Kasım 
pazar 


- RUGRATS 

* HEY ARNOLD 
-ASTOLD BY GİNGER 
-ALLGROWNUP 

- ANGRY BEAVERS 
-CATDOG 


1100 - EVERYBODY LOVES 
RAYMON 
11:30 - SEINFELD 

UGUSTIN 
- THE KİNG OF GUEENS 
- JOEY 
- LAS VEGAS 
- WITHOUT A TRAK 
-TWO ANDA FA: 
- THE SIMPSONS 


19:00 - FAT 
ACTRESS 


24:00 - 
SOUTH PARK 
0030 - SMALIMILLE 
0130- THEXLALE 
0230- 
0530 - NİPTUCK 
(05:30 - SOUTH PARK 
AUGUSTIN 


21 Kasım 
pazartesi 


TWO ANDA 
HALF MEN 


EN DAGTIL 
ISOLEN 


GILMORE GİRLS 


MALCOLM IN THE 


MİDDLE 


ACCORDING 
TOJIM 


FAT ACTRESS 


LE, 
#LANCHER DES 
VACHES 


Si SANSULJ 
> PVR 


# 


2400 - JOEY 

00:30 - TWO AND 
ARHALFMEN 

01:00 - WITHOUT A TRACE 
02:00 - GILMORE GİRLS 
03:00 - EN DAG TILISOLEN 
0500 - JOEY 

0530 - TWOAND 

A HALF MEN 

06:00 - WITHOUT A TRACE 


ç kaydet seyret 


00:30- MALCOLM 

IN THE MİDDLE 

01:00 - ACCORDING TO JIM 
01:30 - FAT ACTRESS 

0230 - GİLMORE GİRLS 
0330 - ADIEU, PLANCHER 
DES VACHES 

0500 - MALCOLM 

IN THE MİDDLE 

0530 - ACCORDİNG TO JIM 
(06:00 - FAT ACTRESS 


23 Kasım 
çarşamba 


ekonomi 


GILMORE GİRLS 


ARRESTED 


-DEVELOPMENT 


22:15 -LA PASSION 
BEATRICE 


01:00 - SEİNFELD 

01:30 - ARRESTED 

DEVELOPMENT 

02:00 - CARNIVALE 
-GILMORE GİRLS 
- PASSION BEATRICE 
- ARRESTED 

DEVELOPMENT 

06:00 - CARNIVALE 


Ve 


CNBC-€ KASIM YAYIN AKIŞI 
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28 Kasım 
pazartesi 


29 Kasım 30 Kasım 
salı çarşamba 


24 Kasım 25 Kasım 26 Kasım. 27 Kasım 
perşembe cuma cumartesi pazar 


CHEERS 


GILMORE GIRLS 


19:00 - FAT 
ACTRESS 


GILMORE GİRLS o | ONE TREE HİLL 


GILMORE GİRLS 


JOEY MALCOLM IN THE 
SEZON FİNALİ MİDDLE 
SMALIVİLLE 
TWOANDA ACCORDING ARRESTED 
HALF MEN TOJIM DEVELOPMENT 


FAT ACTRESS GARNIVALE 
BÜYÜK FİNAL 


STARDOM 22:15 - TANDEM 
/ 


19:00 - THE 
ELECTRİC 
THE SIMPSONS e OF HORSEMAN 


EVERYBODY 
LOVES 
RAYMOND 


LAS VEGAS 
THE X-FILES 


21:30 - 
LEGAL EAGLES 


ALL 
TOMORROW'S 
PARTIES 


MORT D'UN 
POURRI 


Bast Rediari 
Behra Winyer Baryl Bana 


— 


NIP/TUCK 


— SANSU! 


24:00 - 
SOUTH PARK 
-s 


0 
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HYUNDAI 


Resmi Sponsor 


Özgüvenli ve mutlu yeni Atos Prime'lar şehrin gerçeklerine gülüp geçiyor. 


Onlar, geniş görüş açılarıyla her şeyi görüyor; en dar yerlere bile park edebiliyor. 
Yeni Atos Prime'lar, nerede eğlence, nerede hayat var, oraya zıplıyor! 


GP» HYUNDAI 


Drive your way“ 


HYUTMİGAIRASSAN 


Müşteri Danışma Merkezi: (02iğ; 571 63 01 


www.hyurdai.com.tr 


